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ÖNSÖZ 


Pozitif ilimlerin ışığı altında evrenin oluşumu ve işleyişini konu alan bu kitap materyalizmi ve özellikle evrim teorisini çe-' şitli yönleriyle inceler. Yazar 4. Cressy Morrison, New York ilimler Akademisi ve New York Şehri Amerikan Enstitüsü'nün eski başkanlarından olup, ayrıca Milli Araştırma Konseyi Yürütme Kurulu, Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi ve Büyük Britanya Kraliyet Enstitüsü üyeliklerinde bulunmuştur. 


Tanrı'nın varlığı konusunda kaleme alınmış bir deneme mahiyetini arzeden eserin asıl adı «Man Does Not Stand Alone» (insan Yalnız Değildir) şeklindedir. Kitap, evrim üzerindeki araştırmalarıyla tanınmış bulunan ve bir aa UN.E.S.C.O. direktörlüğü de yapan (1946), İngiliz biyoloji bilgini Julian Huxley'ye (doğ. 1887) ait «Man Stands Alone» (Insan Yalnızdır) adlı esere karşı olarak yazılmıştır. Çeşitli dillere tercüme edilerek yüzbinlerce baskısı yapılmış, ayrıca muhtelif dergiler- de özetlenerek yayınlanmıştır. Kitabın özeti Türkiye'de de derleme kitaplar içinde ve müstakil kitapçık halinde yayınlanmıştır. 


«Müsbet İlim Yönünden İnsan — Kâinat ve Ötesi» adıyla “Türkçeye çevirdiğimiz kitabın aslı XVII başlık taşır. Yer yer görülen yan başlıklar tarafımızdan konulmuştur. Kitabı inceleyip özetliyenler onun asıl yedi konu veya delil üzerinde durdugunu tesbit etmişlerdir. Terdümede bu yedi konuyu «Bölüm» olarak gösterdik : 1) Dünyanın oluşumu, 2) Hayat, 3) Hayvanların içgüdüleri, 4) Aklın gelişimi, 5) Genler, 6) Karşılıklı denge ve kontrol, 7) Hayal gücü. 


Tercüme elden geldiği kadar aslına uygun olarak ve sade bir dille yapılmıştır. Gerekli görülen hususlar için yer yer dip notları konulmuştur. Tercümenin İngilizce aslı ile karşılaştırık masında büyük yardımları dokunan vefakâr dostum, sayın Nasuhi KURDOĞLU'na teşekkür etmeyi bir vicdan borcu bilirim. 


Üsküdar, 5.12.1971 Bekir TOPALOĞLU 


Niçin yazdım 


Tabiat felsefesinin altın çağı 1820-1850 yılları arasında en üst noktasına ulaşmıştı. Bu felsefe, tabiatın akla hayret veren birçok eşya ve hâdisesini çözümlemek suretiyle onda, önceden ta'yin edilmiş bir plân bulunduğunu isbat ediyordu. Tabiat felsefesi yapan bir filozof, meselâ, insan gözünün teleskopik ve mikroskopik yapısındaki üstünlüğe dikkatı çekmeden, eklemlerimizde hareket kabiliyetini sağlayan esneklik ve olağanüstü düzenden söz etmeden geçemezdi. Gerek insan neslinin, gerek diğer canlıların üreme ve çoğalmasında rol oynayan esrarlı ve çok enteresan olaylar da düşünürlerin, hayretlerini gizliyemedikleri konulardı. Tabiat filozofunun yaptığı işlerden biri de dışarıdan alınan besin maddelerinin sindirilmesi ve özümlenmesi gibi sadece canlılarda görülebilen kimyasal fonksiyonları, o ince felsefe süzgecinden geçirip izah etmekti. Tabiat filozofunun dindarane felsefesi açısından görülen bu gerçekler, onun için, tabiatta, önceden hâzırlanmış bir plânın ve dolayısiyle bir Plânlayıcının bulundu-. 
guna dair kesin deliller teşkil ediyordu. 


İnsan zihninin buluşlarından biri olan saatinoince düzeninden etkilenen Paley! şöyle demiştir: Saatin mekanizması, tabiatta bulunan plânın sayısız delillerine nis- 


I William PALEY (1743-1805), İngiliz teologu ve faydacı filozofu. Felsefe, ahlâk ve din konularında yayınlanmış eserleri vardır. Tanrı'nın varlığı hususunda «Tabiat Teolojisi» adlı aposteriyorik bir denemesi de yayınlanmıştır (1802). 
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betle çok daha az hayret vericidir. Paley şu noktaya da dikkati çekmek istemiştir: Saat gibi bir cihaz, insanların en şüphecisine bile zihni bir fonksiyonun mekaniğe tatbik edildiği kanaatini verir. Düşünürümüz devamla der ki: Biz bu Saatin, başka asatler meydana getirebildiğini farz etsek, bu, insanın ve diğer canlıların üremesi olayından üstün bir mu'cize sayılmaz! İ 

Bu türlü düşünüş o kadar tatmin edici bulunmuştur ki İngiliz Kraliyet Cemiyeti için 48.000 dolarlık bir fon âyrılmış ve onun, çeşitli ilim dallarında araştırmalar yaparak Allah'ın varlığını kat'i bir şekilde isbat etmesi istenmiştir. 
Bir kısmı bu cemiyetin üyeleri olan çeşitli bilginler 12 cilt kadar eser meydana getirmiştir. Bu araştırmalar, tabiatın bir plân gereğince işlediğini apaçık bir kesinlikle ortaya koymuş ve o devrin felsefesi en yüce bir Varlığın mevcudiyetini isbat etmiştir. 


Darwin'in? ortaya çıkışıyla insan düşüncesinde yeni bir teori doğmuştur: «Hayat mücadelesinde kuvvetli olan canlının kalması, zayıfın yok olması ve insanın evrimi.» Darwin'in yürüttüğü etraflı incelemeler ve teorisini kuvvetlendirmek için delil olarak ileriye sürdüğü birçok gerçekler inandırıcı bir vasıf taşıyordu. Kendisinden sonra evrim teorisini benimsiyenlerin getirdikleri deliller teoriyi bugüne kadar yaşatmıştır; hatta Darwin'in isbatlarının ötesine bile geçilmiştir. 

Bugün, Darwin teorisinin üzerinden 80 yıldan fazla bir zaman geçmiş ve bu müddet içinde ilim çok ilerlemiştir. 
Eskiden Darwin teorisi sarsılmayan, sağlam bir kaya gibi 


2 Charles Robert DARWIN (1809-1882), evrim teorisiyle tanınmış (darwinisme) İngiliz biyoloji bilgini. «The Origin of Specles by Means of Natural Selection» (Tabii Ayıklanma Yoluyla Türlerin Doğuşu) (1859) ve «The Descent of Man: (Insanın Menşei) (1871) adlı eserleriyle görüşlerini ortaya koymuştur. 
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duruyorken şimdi artık .felsefe dünyası, birçok yeni gerçeklerle karşılaşmış bulunmaktadır. Bu gerçeklerin izahı, bizi, imkân dahilinde bulunan bambaşka neticelere, kesin o hükümlere, götürmektedir. 

Yeni irsiyet (kalıtım, soyaçekim) ilmi cevaplandırılması güç birçok sorular ortaya çıkarmıştır. Diğer ilim alanlarında yapılan yeni keşifler, Darwin teorisinin, felsefi düşüncenin ilerlemesi yolunda sadece atılmış büyük bir adım olarak kalması sonucunu doğurmuştur. Onun vardığı sonuçların doğruluğundan ve eserinin büyüklüğünden bir şey kaybettirmeden, Haeckel'ins, «Bana su, kimyevi madde ve yeteri kadar vakit verilirse insan yaratabilirim!> terzındaki iddiasını bugün artık kimse ileri süremez. 

Darwin'in görüşlerini benimsiyenlerden bazıları, onun elde ettiği sonuçları, aşırı bir materyalist tanrıtanımazlıga (ilhad'a) kadar götürmüşlerdir. Buna karşılık, Yaratıcı'nın varlığına inanan ve bütün yaratıkların bir gayeye bağlı olduğunu kabul eden ikinci bir grup ortaya çıkmış ve inançsızlıkla mücadele ederken evrim teorisini tamamen inkâr etmiştir. Bugün ise gerek evrim teorisini savunanlar ve gerek dini görüşe bağlı olanlar için böyle bir yola girmeye hiç de lüzum yoktur. Çünkü bugünün ilmi göze çarpan bu ayrılıkları bertaraf edecek ve her iki grupu da aydınlığa kavuşturacak gerçekleri ortaya çıkarmıştır. 

Hayret edilecek bir husustur ki yeni buluşlar ve geniş araştırma imkânları, tabiat felsefesi yapan bilginlerin elde ettikleri ve fakat Darwin teorilerinin tamamen gölgelendirdiği neticeleri yeniden doğrulamış ve canlandırmış- 


3 Ernest Heinrich HAECKEL (1834-1919), Alman tabiat bilgini ve filozofu. Organik evrim teorisinin ateşli savunucusu ve ilk Alman taraftarı. Monist felsefeye bağlıdır. Yayınlanmış eserleri vardır. i 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tır. Eskiden insanın tabiata uyduğunun (başka bir deyişle insanın tabiat için yaratıldığının) kesin delilleri araştırılırken şimdi artık tabiatın insana uyduğuna (tabiatın insan için düzenlendiğine) dair deliller araştırılmalıdır. Bu önemli nokta evrim teorisinin ortaya çıkışından itibaren 
80 yıldır, nisbeten ihmal edilmiştir. 


Şu kitabı kaleme almaktan maksadım düşünen insanların dikkatini bazı gerçekler üzerine çekmektir; isbatı mümkün olan, tabiatın insana uyduğu kanaatini pekiştiren ve ondaki plân ve gayeyi gösteren gerçekler... 


Yaratan'ın varlığı, tabiatta bulunan sayısız nizamın delillendirdiği bir konudur, bu nizamlar olmaksızın hayat düşünülemez. Bizzat insanın yeryüzünde bulunuşu ve onun zekâsının üstün belirtileri kâinat yaratıcısının yürüttüğü programın bir parçasını teşkil eder. Burada Osborn'uni sözlerini nakletmeyi uygun buluyorum: «Kâinatta anlaşıl-. 
ması mümkün olmayan şeylerin başında insan gelir. İnsanda idrak edilemiyecek en zor şey de onda bulunan beyin, zekâ, hâfıza, temayüller, ilmi araştırma ve keşif kabiliyeti ile güçlükleri yenme kudretidir.» 

Öyle inanıyorum ki ilmi gerçeklerden derlenmiş bu kitapçığı okuyanlar şu hükme varacaklardır: İnsanın korkunç zekâsı ile diğer bütün canlılar arasında mevcut olan derin uçurum, Osborn'un, tahminini ileriye sürdüğü Zzamana oranla bugün daha kolay anlaşılabilecek durumdadır. 

. İnsan, bilgisini her alanda genişlettikçe bilmediği şeyler de aritmetik bir dizi ile artmaktadır. Fakat maddenin 


4 Henry Fairfied OSBORN (1857-1935), Amerikalı paleontoloji bilgini. Columbia Üniversitesinde profesörlük yaptı. Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi'nin Omurgalılar Paleontolojisi Bölümü yöneticiliğinde bulundu. «Eğitimde Din ve Evrim» (1926) den başka sahasında yayınlanmış eserleri vardır. 
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en küçük parçasını teşkil eden atom, eskiden kâinat binasının minyatür bir tuğlası sanılırken, şimdi artık onun, parçalanmış ve bir çekirdek ile onun etrafında gezegenler gibi dolaşan elektronlardan ibaret, âdeta bir takım-yıldız olduğunun anlaşılması, kâinat ve gerçek mevzuundaki görüşümüzü kökünden değiştirmeye yol açmıştır. Aslında birbirinden ayrı olan atomlar arasındaki korkunç âhenk maddeye dair eski tasavvuru artık kabul edilmez hale getirmiştir. İlmin ortaya koyduğu yeni bilgiler, tabiat görüntülerinin ötesinde, etkili bir zekânın bulunuşuna yol açmaktadır. 

İşte elinizdeki kitap, bizce henüz açıkca bilinemiyen derin bir sırra tutulan bir ışıktır... Bu ışık, bizi, yüce ve evrensel bir aklın, yani Yaratıcı'nın varlığını kabule götürebilir. 


Birinci bölüm 


I 


Eşsiz dünyamız 


Tesadüfün şansı : 


Iı den 10 a kadar numaralanmış, aynı büyüklükte 10 
tane marka alınız. Cebinize koyarak iyice karıştırınız. 
Markaları, her alıştan sonra tekrar cebinize koymak suretiyle 1 den 10 a kadar, sırasıyla almaya çalışınız. İlk önce Iİ numaralı markayı çekme ihtimali 10da lidir. l ile 2 rakamını ardarda çekebilme oranı 100deldir.1,2 ve3 numaralı markaları cebinizden çekme şansınız ise 1.0000dele 
düşer. 4 numarayı da ilâve edersek isâbet şansı 10.000 de 1 
olur. Hulâsa I den 10 a kadar bütün markaları sıra ile çekebilme ihtimali 10 milyarda 1 oranındadır. 

Bu basit örneği vermekten maksadımız tesadüf karşısında rakamların korkunç bir şekilde nasıl arttığını . 
göstermektir. Üzerinde yaşadığımız yer küresinde hayat bulunabilmesi için birçok temel şartların gerçekleşmesi zorunluğu vardır. Bu şartların herhangi bir yerde ve herhangi bir zaman içinde, tesadüf yoluyla kendiliğinden gerçekleşmesi matemetik olarak mümkün değildir. O halde tabiatta bir nevi şuurlu yönetme vardır. Eğer bu doğru ise evrende bir gayenin de bulunması söz konusudur. Şu kitabı kaleme almaktan maksadımız gayeye bağlı olan kâinattaki enteresan işleyişin bir kısmını açıklamak ve insan varlığının ötesindeki hedefi tesbit etmeye çalışmaktır. Akla hayret verici bazı gerçeklerin araştırılmasıyla - söze başlıyalım : 
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Bazı astronomların kanaatine göre yıkıcı ve parçalayıcı deniz kabarmalarına (med) sebep olabilecek tarzda iki yıldızın birbirine yaklaşarak geçmesi milyonlarla ifade edilebilecek kadar zayıf bir ihtimaldir. Bu yıldızların birbiriyle çarpışması ise hesapların ötesinde sayılan nâdir bir tesadüf olabilir. Bununla beraber astronomi teorilerinden biri der ki: çok eski zamanlarda, diyelim ki iki milyar yıl önce, gezegenlerden biri güneşe yaklaşık olarak geçmiş: ve bu geçiş korkunç kabarmalara, şiddetli parçalanmalara yol açmıştır. Bunun sonunda astronomik yönden önemsiz, İakat bize göre çok büyük sayılan bazı gezegen kümeler İezaya fırlatılmıştır. Kopan bu kütlelerden biri de «yer küresi» dediğimiz tabiat parçasıdır. Bu parça astronomide ehemmiyetsiz sayılabilecek bir cisimdir, ama insan olarak bizim şimdiye kadar tanıyabildiğimiz en önemli cisim. 


Gezegenler ve hayat : 


Yer küresinin sadece güneşte bulunan bazı elemanlardan oluştuğunu farz etmek mecburiyetindeyiz. Bu elemanlar yer küresinde belirli oranlarda dağıtılmış olarak mevcuddur. Bunlardan kürenin yüzeyi ile ilgili olanlar başarılı bir şekilde tesbit edilebilmiştir. Çünkü dünyamız artık hacim bakımından değişmiyen bir ölçüye kavuşmuş ve bu da hesaplanabilmiştir. Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızı da şâbittir. Kendi ekseni etrafında meydana gelebilecek 1 saniyelik değişiklik bile bütün astronomik hesapları altüst edebilir. 


Bilindiği gibi yer küresine Ay dediğimiz gezegen eş. 
lik eder. Dünyamızın peyki olan ayın da hareketleri bellidir, onun değişiklik sırası her 18 1/3 yılda tekrarlanır. 
Eğer yer küresinin hâcmı şimdikinden daha büyük veya daha küçük olsaydı, yahut hareket hızı bugünkünden farklı bulunsaydı, şimdikine nisbetle güneşe daha yakın veya 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ondan daha uzak olacak ve bu durum, insan da dâhil olmak üzere, her çeşidiyle hayata büyük çapta tesir edecekti. O kadar ki şayet dünya güneşe çok yakın veya ondan çok uzak bulunsaydı bugünkü hayat hiç mevcut olmıyacaktı. Bildiğimize göre gezegenler içinde sadece dünyadır ki güneşle olan ilgisi yaşamamızı imkân haline getirmiştir. 

Merkür yıldızına gelince, astronomi kanunlarına göre, merkür, sadece bir yüzünü güneşe çevirir ve güneş etrafında tam bir dönüş yaparken kendi ekseni etrafında da bir dönüş yapmış olur (merkür yılı). Bu sebeple merkürün bir yüzü kızgın bir çöl fırını, öbür yüzü de donmuş bir kütle manzarası arz eder. Merkürün yoğunluğu ve yerçekimi çok az olduğundan atmosferin barınmasına elverişli değildir. Kendisinde bulunabilecek yegâne atmosfer, olsa olsa, bu gezegenin bir yanından öbür yanına doğru şiddetle esen korkunç fırtınalardan ibaret olur. 

Venüs gezegeni bir bilmece mahiyetine bürünmüştür. Atmosfer diyeceğimiz şey kendisinden yükselen buhar bulutlarından ibarettir. Yapılan araştırmalar venüste hiçbir canlının yaşayamıyacağı sonucunu vermiştir. 


Merih, istisnâi olarak hayat taşır. Yalnız bu hayatın başlangıç halinde mi, yoksa sona ermek üzere mi olduğu bilinememektedir. Şunu da belirtmeliyiz ki merihteki hayat oksijen ve özellikle hidrojenden başka gazlardan doğmaktadır, çünkü bu iki çeşit gazın gezegende bulunmadığı anlaşılmıştır. Merihte su yoktur. Bildiğimize göre bu gezegendeki ısı derecesi herhangi bir bitkinin yetişmesine elverişli değildir. 

Ayda da atmosfer yoktur, şimdiye kadar iskân edilmemiştir. Geceleri son derece soğuk olduğu halde gündüzleri sıcak bir kül yığını halindedir. 

Diğer gezegenler, hayatın oluşumuna imkân vermiyecek kadar güneşten uzaktır. Aşılması mümkün olmayan 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birçok güçlükler yüzünden, bunların, herhangi bir şekilde hayat taşıması düşünülemez. 
ee 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonunda umümiyetle birleşilen nokta şu olmuştur: Yer küresinden başka hiçbir gezegende bilinen şekliyle hayat yoktur, olması da mümkün değildir. Bu sebeple insan nesli için vatan olacak yegâne yıldız «dünya» denilen şu küçücük gezegenden ibarettir. İki milyardan fazla bir zaman içinde meydana gelen bir seri değişiklik sonundadır ki en yüksek şekliyle insanda bulunan hayvani ve nebati hayatın bulunuşuna elverişli bir yer olabilmiştir. 

Yer küresi kendi ekseni etrafında her 24 saatte bir dönüş yapar, yani dünyamız saatte 1.600 km. civarında” bir hıza sahiptir. Şimdi farz ediniz ki o, saatte 160 km. lik bir hızla dönüyor, niçin olmasın, o takdirde gece ve gündüzümüz şimdi olduğundan 10 kat daha uzun olacaktır. Bu durumda yaz mevsiminin kızgın güneşi, her gün, bitkilerimizi yakacak, geceleyin de yeryüzündeki bütün bitkiler soğuktan donacaktır. | 

Her türlü hayatın kaynağı olangüneşin yüzeyindeki ısı 12.000 fahrenhayt (yaklaşık olarak 6.650 santigrat) derecesidir. Dünyamız, güneşten, yeter derecede bizi ısıtabilecek kadar uzaktır. Bu mesafe hayret verici bir şekilde sâbit kalmaktadır. Milyonlarca yıldır, bu alanda meydana gelen değişiklik, bildiğimiz tarzdaki hayatın devamına zarar vermiyecek kadar az olmuştur. Şayet yer küresinin sıcaklığı bir yılda ortalama olarak 50 derece de- 


5 Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı çeşitli paraleller üzerinde değişik olur. Bu hız ekvatorda dakikada 27 km. kadardır. Türkiyenin bulunduğu paralel üzerinde ise dakikada 20 km. 
ye düşer. Kutuplara yaklaştıkça dünyanın dönüş hızı daha da azaır. (Çeviren) 
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gişseydi bütün bitkilerle birlikte insan da yanarak veya donarak ölürdü. 

Dünya güneş etrafında saniyede 30 km. lik bir hızla döner. Bu hız, meselâ, saniyede 10 veya 70 km. olsaydı güneşe olan uzaklık veya yakınlığımız yaşamamıza engel teşkil ederdi. 

Bilindiği üzere yıldızlar çeşitli hacımlara sahiptir, Öyle büyük yıldız vardır ki bizim güneşimiz olsaydı yerküremizin yörüngesi milyonlarca kilometre mesafede onun yüzeyi içine girerdi. 

Yıldızların saçtıkları ışınlar da değişiktir. Birçok ışınları hayatın bilinen her türünü ortadan kaldırabilecek niteliktedir. Bu ışınların yoğunluğu ve hacmı da çeşitlidir. 
Güneşin saçtığı ışınlara nisbetle 10.000 defa az olanları bulunduğu gibi ona oranla bir o kadar fazla bulunanları da vardır. Şayet güneşimiz, şu anda verdiği ışınların yarısını verecek olsaydı hepimiz donardık. Buna mukabil ışınlarını birbuçuk kat artırsaydı çoktan kül olurduk. Gayet tabiidir ki bütün bu sözler, hayatın protoplazmik bir kıvılcımı olarak doğmuş olmamıza, yani şu andaki özelliğimize göre söylenmektedir. Bu sebepledir ki milyonlarca güneş arasında sadece bizim güneşimizi hayatımıza elverişli olarak bulabilmişizdir. 

Burada temas edeceğimiz bir nokta daha vardır: Yerküre, bilindiği üzere, 23 derecelik bir açı ile eğiktir. Bu durumdan mevsimler doğmaktadır. Eğer böyle olmasaydı kuzey ve güney kutbu daima karanlıkta kalacak ve okyaruslardan yükselen su buharı, yolunda buzdan meydana gemiş kıtalar... yığarak kuzeye ve günneye doğru dağılacak, ekvatorla karlı bölge arasında bir çöl sahası teşkil edecekti. Bu durumda buzlardan nehirler doğacak, bunlar derin vâdilerden geçerek artık tuzla kaplı bir hale gelmiş bulunan okyanuslara akacak ve sürekli olmayan tuz gölleri meydana getirecekti. Ayrıca inanılmaz büyüklükteki bu buz kütlelerinin ağırlığı kutuplara baskı yapacak, bu da ekvator bölgesinin yayılması ve taşmasına sebep olacak ve mutlaka yeni bir ekvator bölgesine ihtiyaç hissettirecekti. Kaldı ki okyanusların çekilmesi yeni ve geniş sahalar bırakacağını, yer küresine yağacak yağmuru azaltacağını ve bundan korkunç sonuçların doğabilecegini de gözönünden uzak tutmamamız gerekir. 


Biz, bütün hayatın, sadece, dağların tepelerindeki karlar ile yerin iç tabakasına ait ısı arasında kalan kısımda bulunduğunu nadiren düşünürüz. Bu ince tabaka yer küresinin çapı ile karşılaştırılacak olursa 1.000 sayfalık bir kitabın kalınlığı ile onun | yaprağının yarı kalınlığı arasındaki orana benziyecektir. Bütün yaratıkların tarihi işte kâğıt kalınlığındaki bu yüzey üzerine yazılmıştır. Eğer atmosfer akıcı bir nesne olsaydı yer küresini 10,5 m. civarında bir derinlikle (başka bir deyişle yer küresinin yüzeyinden merkezine olan mesafenin 600.000 de biri ile) kaplardı. Son derece ince bir nizam doğrusu! 

Ay bizden 385.000 km. kadar uzaktadır. Yılda iki defa meydana gelen deniz kabarması hâdisesi ayın varlığını münasip bir şekilde bize hatırlatır. Okyanuslarda görülen kabarmalar bazı yerlerde 18 m. ye kadar yükselir. Hatta ay çekimi sebebiyle yerkabuğu yılda iki defa birkaç santim dışa doğru esner. Ama her şey bize yerli yerinde gözükür. O kadar ki bütün okyanusları 10-15 m. kabartan ve son derece sert görünüşlü yerkabuğunu esneten korkunç kuvveti biz hiç de hissetmeyiz. 

Merih gezegenin de kendisinden 10.000 km. uzaklıkta bulunan bir ay'ı vardır, küçük bir ay. Bizim dünyamıza bağlı bulunan ay, 385.000 km. tutan bugünkü uzaklığına karşılık, sözgelimi 75.000 km. uzak olsaydı meydana gelecek kabarma o kadar kuvvetli olurdu ki deniz seviyesinin altında bulunan bütün bölgeler, her gün, iki defa, bizzat dağları bile kısa zamanda aşındıracak kudrette bir sel 


EŞSİZ DÜNYAMIZ/19 


tarafından istilâya ma'ruz kalacaktı. O takdirde bugün yer çukurlarına nisbetle yükselebilmiş dağlar ve tepeler zor bulunacaktı. Tabiidir ki böyle korkunç bir hareketten yerküre çatlayacak ve havadaki kabarma olayı da her gün kasırgalar meydana getirecekti. 


Yeryüzündeki .dağların ve engebelerin ortadan kalktıgını farz edince bütün yer küresi üzerinde suyun derinligi 2 km. kadar olacaktır. Buna göre hayat, muhtemelen, sadece okyanusun derinliklerinde bulunacaktır. Şüphe yok ki hayat burada kendi kendini yok eder, sönerdi. Öyle anlaşılıyor ki ilim, dünyanın, katılaşmadan önceki kaos devresinde bu durumda bulunduğunu ileri süren teoriyi teyid etmektedir. İlmen de kabul edilen kanunlar uyarınca yer küresinin oluşması zamanındaki kabarmalar ay kütlesini devamlı olarak uzaklara itmiş ve aynı zamanda dünyanın dönüşünü yavaşlatmıştır. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü önceleri 6 saatten de az süren bir gün içinde tamamlanırken sonraları 24 saatlik bir güne çıkmıştır. Böylece sevimli: ve gönül açıcı ay âşıkın neş'esi olmuş ve güzel bir görünüşe bürünmüştür. Daha 1 milyar kadar bir süre içinde aynı şekilde kalacak gibi görünmektedir. 
Astronomlar, aynı kanunlar gereğince, çok uzak bir gelecekte ayın yer küresine tekrar döneceğini ve yeteri kadar yaklaşınca infilâk ederek bu fâni dünyayı, Satürn etrafındakiler gibi, ışık saçan halkalarla şereflendireceğini kabul ederler. 

Pe | 

Güneş sistemimiz, 12.000 derecelik bir ısı altında kendisinden ayrılan ve aklın tasavvur edemiyeceği bir hızla ucsuz bucaksız fezaya dağılan elemanların düzensiz karışımından meydana gelmiştir. Düzen anarşinin ye- 


rini tutmuştur. O kadar ince bir düzen ki hangi cüz'ün hangi yere yerleşeceğini saniyesiyle tesbit etme imkânını 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bize sağlamıştır. Ve o derece kusursuz bir denge meydana gelmiştir ki bir milyar yıldan beri değişikliğe uğramamış ve sanki sonsuz olarak sürüp gideceği istidadını göstermiştir. Bütün bunlar bir kanun gereğince olmaktadır. Aynı kanun sayesinde güneş sisteminde gördüğümüz bu düzen diğer alanlarda da hüküm sürmektedir. 


8 


Atmosfer ve suküre 


Bugünkü ilmi neticelerin hatalı olabileceği ve bu sebeple gelecekte herhangi bir değişikliğe maruz kalacağı farz edilse bile şimdi sunacağımız ve günümüzün ilmi akımlarına uygun olmakla beraber kolay anlaşılmaları için basitleştireceğmiz gerçekler, ileride herhangi bir ta'dilâta uğratılsalar bile isbat ettikleri temel sistemlerde bir değişiklik olmıyacaktır. 

Güneşten ayrıldığı sırada yerkürenin ısı derecesi 12.000 
(fahrenhayt) cıvarında bulunuyor veya güneşin yüzeyi bu dereceyi gösteriyor idiyse, bu durumda, bütün elemanlar serbest bulunuyor ve önemli sayılacak kimyevi herhangi bir bileşiğin mevcudiyeti mümkün olmuyordu. Yerküre veya başka bir deyimle onu meydana getiren cüz'ler yavaş yavaş soğumaya yüz tutunca kimyevi bileşikler ve bildiğimiz yeryuvarlağının çekirdeği oluşmaya başlamıştır. Isı 4.000 fahrenhayt derecesine düşmeden oksijen ve hidrojenin bileşmesi mümkün olmamıştır. Bu noktada adı geçen elemanlar harekete geçmiş ve bileşerek suyu meydana getirmiştir. Bugün yerkürenin atmosferi diye tanıdığımız tabaka o devirde korkunç bir şey olmalıydı. O vakitler bütün okyanuslar gökte bulunuyor, henüz birleşmemiş olan bütün serbest elemanlar havada gaz halinde duruyordu. 
»u, atmosferin dışında teşekkül ettikten sonra yere doğru akmış, fakat ona ulaşamamıştır. Çünkü yeryüzüne yakın çevrelerin ısı derecesi, ondan binlerce kilometre uzakta bulunan çevrelere oranla daha fazla idi. Pek tabiidir ki sel 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tufanının yeryüzüne ulaşabildiği ve sonra da buhar şeklinde tekrar yukarıya yükseldiği zaman da gelmiştir. Okyanuslar, yerkürenin uzaklarında, havada bulunduğu devirlerden sonra, yerin soğuması ilerledikçe ona doğru korkunç seller halinde akmış, parçalayıcı ve koparıcı su kasırgaları ortalığı altüst etmiştir. Milyarlarca yıl sürmüş olması muhtemel olan bu anarşinin tasviri mümkün değildir. Kavranılması imkân dışı bulunan bu karmakarışıklık içinde, oksijen, yerkabuğunun hemen bütün maddeleriyle bileşiyordu. Oksijen, karşılaştığı bütün hidrojenlerle de bi. 
leşmiş ve böylece suküre (hidrosfer) meydana gelmiştir. 
Büyük mikdarda bir hidrojen grupu da soğumadan önce yerin çekim kuvvetinden kurtulmuş olmalıdır. Şayet böyle olmasaydı su kütlesi, bugün, yerkabuğunu (Jitosferi) kaplar, hatta birkaç kilometre derinde bırakırdı. Yer küresindeki düzensizlik muhtemelen bundan bir milyar yıl önce sona ermiş ve bu suretle sert tabaka (taşküre), okyanuslar (suküre) ve bizim hava diye adlandırdığımız atmosfer (havaküre) teşekkül etmiştir. Bu oluşum devresi içinde, güneşten ayrılan elemanlar aralarında bileşmiş ve suküre ile taşküreyi meydana getirmiştir. Bileşimden kurtulup serbest kalan elemanlar ise özellikle oksijen ve nitrojenden oluşan atmosferi teşkil etmiştir ki bunlar yerküre kütlesinin ancak milyonda biri oranındadır. Acaba yer kütlesi neden atmosferde kalan elemanların (gazların) hepsini emmemiş veya bu gazlar neden bugün olduğundan çok daha büyük bir oranla atmosferde bulunmamıştır? Hiç şüphe yoktur ki bu iki halde de yeryüzünde insan bulunamıyacaktı. Santimetre kare başına tonlarca basıncın ağırlığı çöktüğü bir ortamda canlının bulunabileceğini imkân dahilinde görsek bile bu canlının bir insan gibi gelişebileceğini tasavvur etmek mümkün değildir. 

Bu konu üzerinde daha fazla durmıyarak şunu söyliyelim ki, en açık bir ifade ile, insanı dehşete düşüren şeylerden biri de, tabiatın, böyle bir nizam meydana getirmekte eriştiği üstün mükemmeliyettir. Çünkü yerkabuğu bugünkünden, meselâ 2-3 metre kalın olsaydı oksijen tamamiyle ortadan kalkacak ve hayvanların yaşamasına imkân kalmıyacaktı. Okyanuslar da 1-2 merte daha derin olsaydı karbon dioksit ve oksijen tamamen emilmiş olacak ve yeryüzü üzerinde bitkisel hayat mevcut olmıyacaktı. 
Yerkabuğu ve yedi okyanuslar oluşum esnasında oksijenin hepsini emmiştir. Buna göre oksijen soluyan bütün hayvanlar, oksijen çıkaran bitkiler teşekkül etmeden önce var olamamıştır. Yapılan ince hesaplar oksijenin bu kaynağını imkân dahilinde göstermektedir. Fakat kaynağı ne olursa olsun, oksijenin bugün mevcut olan mıkdarı, tamı tamına ihtiyacımıza uygun düşmektedir. 

Bir de şunu düşünelim: Atmosfer tabakası şimdikine nisbetlle çok daha ince olsaydı her gün uzak atmosferde akkor haline gelen milyonlarca göktaşı (meteor) yeryüzünün her tarafına çarpacaktı. Göktaşları saniyede 10 ilâ 60 
km. arasında değişen bir hızla yere doğru düşerler, bu durumda yanabilen her şeyi tutuştururlar. Göktaşları, meselâ bir tabanca kurşunu hızıyla seyretse bile yine de hepsi yer üzerine düşer ve elbette ki sonuç çok korkunç olurduf, şayet bunun 90 katı bir hızla düşen küçük bir göktaşı insanın yakınından geçecek olsa hararetiyle onu paramparça eder. 

Dünyamızı saran atmosfer tabakası titiz bir ölçü ile gereği kadar kalındır. Bu sayede ekinlerin muhtaç olduğu kimyevi ışınlar atmosferden geçebilmektedir. Bu ışınlar mikropları öldürür, vitaminleri üretir. Bununla beraber, uzun zaman güneşte kalmamak şartiyle, insana da zarar 


8 Bilginler, her gün ortalama olarak 75.000 den fazla göktaşının dünya atmosferine girdiğini, fakat bunlardan ancak bir tanesinin dünyaya düştüğünü söylerler. (Çeviren) 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vermez. Uzun asırlar boyu, yeryüzünden, çoğu zehirli olan gazlar yükseldiği halde atmosfer kirlenmeden ve insan varlığı için gerekli bulunan dengeli oranlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeden eski halini sürdürmektedir. 

Bütün bu olaylar için muvazene çarkı vazifesi gören şey geniş su kütlesinden ibarettir, yani hayatın, gıdanın, yağmurun, ılıman iklimin, bitkilerin ve nihayet bizzat insanın hayat kaynağını teşkil eden suküre. Bırakınız bunu idrak eden kimseyi, onun azameti önünde saygı ile eğilsin ve minnet hisleri içinde vazifelerini kabul etsin! 


ILI 


Teneffüs ettiğimiz gazlar 


Oksijen: 


Tabiatta hüküm süren son derece sağlam düzen için oksijenden bir örnek verelim. Yer küresini saran atmosfer oksijen, azot, argon, neon kripton gibi gazlardan ve su buharından meydana gelir. Atmosfer, bunlardan başka, 10.000 de 3 oranında karbon dioksit ile reklâm lâmbalarında kırmızı, mavi ve yeşil gibi renklerle kendilerini gösteren bazı nadir gazlar da ihtiva eder, Atmosferde yaklaşık olarak (e 1 oranında bulunan argon gazı ise medeniyetin ilerlemesinde büyük rol oynayan elektrik ışığını sağlar. Havadaki azot mıkdarı yaklaşık olarak © 78, oksijen mıkdarı ise Oo 21 dir. Atmosfer bir bütün olarak yeryüzüne basınç yapar. Deniz seviyesinde 1 sm2ye yaptığı basınç yaklaşık olarak 1033 gramdır. Bu basıncın bir kısmı (1/5i) oksijene aittir. Geri kalan oksijenin tümü bileşik olarak yerkabugunda bulunur ve dünyadaki bütün suların 8/10ini teşkil eder. Yeryüzünde yaşıyan canlıların hayat kaynağı oksijendir ve oksijen bu maksad için sadece havadan elde edilebilir. 

Burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir: Son derece aktif olan bu kimyasal eleman nasıl olmuş ta diğer elemanlarla bileşmemiş ve bütün canlılar için lâzım olacak mıkdarda havada serbest kalabilmiştir? Şayet atmosferdeki oksijen oranı © 21 olacağına, sözgelimi, “o 50 veya daha fazla olsaydı yeryüzünde yanabilen her şey tutuşmaya ma'ruz kalırdı. O kadar ki bir ağaca isabet edecek ilk şimşek kıvılcımı ile bütün bir orman patlamalarla yanar kül olurdu. Buna karşılık havadaki oksijen oranı Go 10a veya daha aşağıya düşseydi acaba durum ne olurdu? Belki hayat, asırlar süresince kendisini buna uydurur, varlığını sürdürürdü, ama insanın bugün sahip olduğu - meselâ ateş gibi - birçok medeniyet vasıtalarından mahrum kalırdık. Yeryüzünün milyonlarca elemanlarından biri sayılan havadaki serbest oksijen, şayet yer tarafından emilip tüketilseydi her türlü canlının hayatı hemen dumura uğrardı. i 


Karbon dioksit: 


Oksijenle karbon dioksit arasındaki ilgi çekici münasebet insan, hayvan ve bitkilerin hayatiyeti bakımından bütün düşünen insanların dikkatini çekmiştir. Bununla beraber karbon dioksidin önemi henüz her yönüyle anlaşılmış sayılmaz. Şu kadarını söyliyelim ki karbon dioksit so- da (nötür sodyum karbonatı) elde edilmesinde en çok kullanılan gazdır. Bu, inatçı ve ağır bir gazdır. Bereket versin ki yerkürede sıkı sıkıya bileşmiş olarak bulunur. Karbon dioksidi oksijene ve karbona büyük bir güçlükle ayırabiliriz, Bir ateş yaktığınızı düşünelim: Umümiyetle oksijen, karbon ve hidrojenden meydana gelmiş bulunan odun, ısının etkisiyle çözülür, sür'atli bir şekilde karbonla oksijen birleşir ve bundan karbon dioksit meydana gelir. Odundaki hidrojen de aynı sür'atle oksijenle birleşir ve su buharı olur. Ateşten çıkan dumanın büyük kısmı başka elemanlarla birleşmeyen karbondan ibarettir. 

İnsan soluk alırken oksijeni içine çeker, kanımız onu alarak vücuda dağıtır. Bu oksijen vücuda alınan besinleri bütün hücrelerde uygun bir ısı altında ve çok yavaş olarak yakar, elde edilen netice karbon dioksit ile su buharıdır. Bundan dolayıdır ki bir insan için «ocak gibi soluyor» denildiği zaman bu sözde bir parça hakikat payı bulunur. 
Solunum esnasında karbon dioksit insanın akciğerine kaçar, fakat az mıkdarda olduğu 7İçin vücuda zarar vermez. 
Ciğerlere kaçan karbon dioksit onları harekete geçirir, bu sırada insan ikinci bir soluk alır ve karbon dioksit dışarıya atılmış olur. Yaşayan her hayvan oksijen emer, karbon dioksit çıkarır. Oksijen kandaki unsurlara ve vücudun diger kısımlarına tesir etmesi bakımından da hayat için zaruridir, onsuz hayatın bütün fonksiyonları durur, 

Diğer yönden, bilindiği gibi, bütün bitkilerin hayatiyeti havada bölünemiyecek kadar az mıkdarda bulunan karbon dioksite dayanmaktadır, bitkiler âdeta bunu teneffüs ederler. «Fotosentez» denilen bu karmaşık kimyasal reaksiyonu basit olarak anlatabilmek için şöyle söyliyelim: Ağacın yaprakları akciğer gibidir, bunlar, o inatçı karbon dioksidi güneş ışığında karbona ve oksijene ayırma kudretine sahiptirler. Başka bir deyişle yeşil ağaç yaprağı oksilen gazını çıkarır ve karbonu, ağacın kökleri vasıtasiyle aldığı suyun hidrojeni ile birleştirerek saklar. Tabiat sihirli bir fabrikasyonla bu elemanlardan şeker, selüloz, çeşitli kimyasal maddeler, meyvalar ve çiçekler imal eder. 
Bununla bitkinin hem kendisi beslenir hem de yeryüzündeki bütün hayvanların beslenmesine yetecek mıkdarı üretir. Aynı zamanda bitkiler bizim teneffüs ettiğimiz ve onsuz hayatın 5 dakikadan fazla süremediği oksijen gazını çıkarırlar. O hald& müsaade ediniz de, bitkilere, alçakgönüllülük içinde saygılarımızı sunalım! 


ok 
Netice olarak öyle anlaşılıyor ki bütün bitkiler, orman- 


lar, otlar, her yosun parçası, yeşillik ve ekinlerin tümü... 
bütün bunlar en azından karbondan ve sudan teşekkül etmiştir, İnsanlar ve hayvanlar karbon dioksit, bitkiler de oksijen gazı çıkarırlar. Eğer bu karşılıklı değiş-tokuş olmasâydı insan ve hayvan hayatı, yahut da bitki hayatı eninde sonunda bütün oksijeni veya bütün karbon dioksidi tüketecekti. Bu karşılıklı denge tamamen bozulunca da ya bitkiler kuruyacak veya insan ölecekti. Yapılan son keşifler neticesinde, az mıkdarda karbon dioksidin insanların ve hayvanların büyük çoğunluğunun hayatı için zorunlu olduğu ve ayrıca bitkilerin de bir mıkdar oksijen kullandığı anlaşılmıştır. 

Burada hidrojeni de hatırlatmamız gerekir. 
Gerçi biz hidrojeni teneffüs etmiyoruz, fakat hidrojen olmaksızın suyun bulunması mümkün değildir. Gerek hayvan, gerek bitki varlığında suyun (protoplâzma içinde) mevcudiyet oranı insanı dehşete sevk edecek derecededir, o halde hiçbir şekilde sudan müstağni kalınamaz. 

Oksijen, hidrojen, karbon dioksit ve karbon, ister ayrı ayrı olsunlar, ister çeşitli şekillerde bileşmiş olarak bulunsunlar, biyolojinin temel elemanlarını teşkil ederler. Hayatın, üzerinde kurulduğu temel de aynıdır. Bununla beraber milyonlarca ihtimal arasında öyle bir tesadüf olamaz ki bütün bu gerekli unsurların aynı zamanda ve aynı gezegende bulunmasını gerektirsin, hem de hayat için zaruri olan bu isabetli oranlar içinde, İlim bu gerçekleri açıklıyamamaktadır. Bütün bunların bir tesadüf eseri olduğunu söylemek matematik ilmini hiçe saymaktır! ' 


IV 


Azot, içiçe bir sistem 


Azot'un (nitrojen'in) etkisiz - veya şöyle diyelim! kısmen etkisiz - bir gaz oluşu son derece önem taşır. Azot oksijenin yoğunluğunu azaltan ve onu insan ve hayvan yaşayışına uygun hale geetiren bir gazdır. Azot da, oksijen gibi, atmosferde fazla ve eksik olmıyarak tam ihtiyacımız 
kadar bulunur. Gerçi insanın, atmosferde bulunan & 21 
oranındaki oksijene zamanla kendisini alıştırmış olabileceğini ileri sürmek mümkündür. Fakat insan için zaruri olan diğer şeyler arasında bu mıkdarın en uygun ölçüde bulunması, doğrusu, dikkati çeken bir noktadır. Şaşılacak bir şeydir ki oksijenin bu muayyen oranı başlıca iki faktöre dayanır: 

Birincisi, oluşum esnasında tamamiyle emilip tüketilmiş olmaması ve bu sebeple yerkabuğunun veya sukürenin bir parçasını teşkil etmesidir, 

İkinci faktör, serbest bırakılan oksijenin, yine atmosferde bulunan azot tarafından, tam yoğunluğunun azaltılacağı mıkdarda oluşudur. Şayet azot mevcut durumuna oranla daha fazla veya daha az olsaydı, insan, bugün gördüğümüz tarzda tekâmül edemiyecekti. 

Önümüzde dikkati çeken çifte bir sistem vardır: Azot etkisiz bir gaz olması bakımından ilk bakışta faydasız gibi görünür. Azotun atmosferde bulunuş şekli göz önünde bulundurulursa bu büküm kimya açısından doğrudur. Azot gazı, tabii olarak her esen rüzgârın o 78ini teşkil eder. O, 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aynı zamanda koruyucu atmosferin de bir parçasıdır, bu olmasaydı birçok tehlikeli durumlar doğabilirdi. Fakat söz konusu edilen bu her iki yönüyle de azot insan ve bitki için oksijen kadar önemli bir hayat unsuru sayılmaz. 

Bazı kimyasal maddeler vardır ki azot onların bir parçası sayılır. Hatta onlar için yaklaşık bir ifade ile «bileşik azot» demek mümkündür. Bu, bitkilerin alabileceği ve dolayısiyle besinimizi teşkil edeceği aebtur ki yokluğu insanın ölümünü sonuçlandırır. 

Eriyebilen azotun bir gübre olarak toprağa girme yolları ikidir. Zaten herhangi bir şekilde azot olmaksızın herhangi bir besin bitkisinin doğup büyümesi mümkün değildir. 

Azotun toprağa giriş yollarından biri belirli bakterilerin üremesi yoludur. Bu bakteriler yonca, bezelye, fasulya ve diğerleri gibi baklagillerin köklerinde barınır. Bunlar hâvadaki azotu alır ve bileşik hale getirir. Bitki kuruyunca bileşik azotun bir kısmı toprakta kalır. 

Azotun toprağa nüfuz edişinin ikinci yolu da şimşek çakması yoludur. Şimşek atmosferden geçtiği sırada bir mıkdar oksijenle azotu birleştirir, yağmur da bunu bileşik azot halinde toprağa düşürür. 

Azotun bu iki metodla toprağı besleyişi zamanla kâfi gelmemeye başlar. Bu sebepledir ki uzun zaman ekilen tarlalar besleyici maddesi olan azotu kaybeder ve bu yüzden de çiftçiler aynı tarlaya aralıklı olarak ayrı ayrı ürünlerin tohumlarını ekmeye mecbur kalırlar. 

Malthus7, dünya nüfüsunun artması ve toprağın aralıksız olarak ekilmesi karşısında ürün verme özelliğini kaybedeceğini epeyce önce anlamış ve bu noktaya dikkati 


7 Thomas Robert MALTHUS (1766-1834), İngiliz düşünürü. 
İnsân sayısının her yirmi beş yılda iki katı artacağını, fakat yiye cek maddelerinin bu oranla artmıyacağını ileri sürerek doğum kontrolünü savunmuştur. 
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çekmişti. Malthus'un dünya nüfüsuyla ilgili hesapları doğru çıksaydı daha içinde yaşadığımız yüzyılın başında a20- tu pek az bulabilecektik. Bu da bize, yer küresinin kütlesine oranla pek küçük ve az görünen atmosferdeki azotun önemini göstermektedir. Bu azot kalıntısı olmasaydı insanın ve birçok hayvanın akıbeti mutlak ölümdü. 

Enteresan bir noktadır ki açlıktan ölmenin, gelecekte vuku bulabilecek bir hadise olduğu yarım asırdanberi insanlara söylenmeye başlanınca, atmosferden sun'i olarak bileşik azot üretme yolları keşfedilmiştir. Son araştırmalarla anlaşılmıştır ki bu metodla büyük çapta azot imal etmek imkân dahilindedir. Böylece dünya çapında bir açlık korkusuna da yer kalmamıştır. 

Belirtilmesi ilgi çekici bir husustur ki azot üretme konusunda sürdürülen çalışmalardan biri de sun'i elektrik fırtınalarının temini için uygun şartlar içinde tabiatı taklit etmekten ibarettir. Havada parlıyacak elektrik arkları elde edebilmek için 300.000 beygirlik enerji kullanılmış ve neticede bileşik azot kalıntısı üretilmiştir. Nitekim bunun imkân dahilinde olduğu çok daha önce bilinmekteydi. 

Bugün ilim ve fen alanında çok ileri adımlar atılmıştır. Varlığı târihen sâbit olduktan 10.000 yıl sonradır ki insanoğlu, bugün, etkisiz bir gazı gübre haline getirebilecek metodları geliştirebilmiştir. Bu, onun, gıda için zaruri olan bir unsuru elde etmesine yarayacaktır, onsuz insanlığın açlıktan öleceği bir unsur. Ne enteresan tesadüftür ki insan, dünya tarihinin ancak bu devrinde dünya çapında bir açlığın karaltılarını uzaklaştırmaya muktedir olabilmektedir. 

İnsanların bir kısmının yaşayabilmesi için dünya nüfüsunu azaltmaya mecbur kalmaktan doğacak ahlâki neticeler tasavvur edilemiyecek kadar korkunç ve çirkindir. 
Fakat insan tam böyle bir felâketin beklendiği anda bu faciayı önlemeye imkân bulmuştur. 


Ikinci bölüm 


V 


Hayat nedir 


Ölümsüz hayat ezeldenberi ve jeolojik zamanlar boyunca devam edegelmiştir. Başlangıçtanberi nice kara par. 
çaları ortaya çıkmış, niceleri su altında kalmıştır. Fakat bütün okyanuslar, bütün sığ denizler hayatla dolup taşmıştır. Hayat okyanusların derinliklerini yoklamış, coşkun dalgaları yarıp geçmiş ve bütün kıyı kumluklarına sirayet etmiştir. 

Hayat daima ilerlemiş, buzul çağlarının her birinde varlığını sürdürmüş ve soğuk mıntakaların bütün şartlarına karşı kendini koruyabilmiştir. Jeolojik zamanlar içinde ve milyonlarca yıl süresince kıvrılıp bükülen yeryüzü üzerinde dağlar yükselmiş, şiddetli depremlerle sarsılan yerkabuğunda çatlaklar meydana gelmiş, yüksek tepeler uçmuş, ufalanıp parçalanmıştır. Bunun neticesinde yeryüzünde üstüste tabakalar meydana gelmiştir. Diğer yönden denizler bazı kara parçalarını su altında bırakmış, eski kıtaların meydana getirdiği ince kum tabakası her okyanusun dibini bir kefen gibi örtmüştür. Fakat bütün bunlardan sonra hayat yine de devam etmiştir. 


Hayat yeryüzünün atomlarını kullanır ve evrensel kanunlara uygun olarak yeni hârikalar meydana getirir. Fakat hayat bir taraftan ilerlerken diğer yönden dokunup geçtiği her şeyi kendisinin bir izi olarak arkasında bırakır. Tebeşir, kireç ve çakmak taşından oluşan «Dover'deki “beyaz kayalar» asırlar boyunca yumuşakçaların, diatomların ve binlerce deniz hayvanının izlerini taşımaktadır. Bugünkü ormanlar, geniş kömür yatakları, petrol ve gazlar dünyamızın eski zamanlar içindeki faaliyetlerinin birer delilidir. O devirlerde hayat güneş enerjisini zaptetmiş, insan da onu ateşe çevirmiştir. Atalarımızdan kalan bu miras diğer bütün servetlerin üstünde bir değer taşır. Çünkü insanı hayvan seviyesinin üstüne çıkaran şey budur. 
Yerkabuğunun oluşumu sırasında, her maddenin kor haline geldiği veya kül olduğu zamanlarda, hayat, yakıcı ve kızgın fırınların içinden güneş enerjisini tercih etmiş ve onun sayesinde suyun temel elemanlarını parçalıyarak ağır tabiatlı karbonu oksijenden ayırmış, karbon dioksit haline getirmiş ve ateşin bu yegâne kaynaklarını yerin hem altında hem üstünde depo etmiştir. Ateş sayesinde de yeryüzünde iskân edilebilmiş ve bütün medeniyet vasıtaları meydana getirilmiştir. Bütün bunlar güneşin gönderdiği her türlü kuvvet ve enerjinin hayat tarafından alınıp saklanmasıyla mümkün olmuştur. 

Hayat suyun, toprağın ve havanın değişik şartlarını bertaraf etmiştir, O, kendi varlığını bugün de hayvan ve bitki şeklinde sürdürmektedir. Hayat, amip'ten8 balığa, böceklere, memeli "hayvanlara ve kuşlara... yükseliş tarzında olduğu gibi yine amipten mikropa, bakterilere, tohuma ve sayısız bitkilere doğru iniş tarzında da kendini gösterir. Yine o, hücre, köpekbalığı, örümcek, dinozor, insan veya bitki şeklinde olsun bütün unsurlara hâkim olarak onları, hâlihâzır terkiplerini çözüp yeni oranlarla yeni terkipler meydana getirmeye mecbur eder. 

Hayat, daha öncekilere benzeyen, değişik şekillerle muhtelif yaratıklar meydana getirir ve bu şekillere, ardıarası gelmiyen nesiller boyunca kendi kendilerini yenileme kudreti verir. 


8 Amip: ikiye bölünmek suretiyle üreyen bir hücrelilerin kökbacaklılar sınıfından küçük ve canlı bir varlıktır. 
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Hayat, üremesinde çok doğurtkan ve bereketlidir. Hatta o, bizzat kendi geçimini kendisi sağlar, kendi artıklarından geçinir. Bununla beraber bütün canlılar dünyasını kuvvetli bir disiplin altında tutar. Bu sebeple hiçbir canlının taşkınlık edip dünyayı kaplamasına müsaade etmez. Meselâ çekirgelere herhangi bir disiplin uygulanmasaydı birkaç yıl içinde bütün yeşil bitkileri yutarlardı, bu durumda da suyun dışındaki hayvani hayat sona ererdi. 

Hayat bir heykeltraştır, canlı varlıkları şekillendirir, o bir sanatkârdır, ağaçların her yaprağına biçim verir, çiçeklere, elmaya, ormanlara... ve cennet kuşlarının kanatlarına renk kazandırır. Hayat bir musikişinastır da, çünkü her kuşa aşkının şarkısını nasıl söyliyeceğini, böceklere çıkardıkları çeşitli seslerin musikisiyle nasıl çağrışacaklarını o öğretmiştir. Kurbağanın ilkbahardaki ötüşü, tavugun yavruları arasındaki gıdaklayışı, arslanın zafer edasiyle kükreyişi ve filin homurdayışıyla birlikte bütün bu sesler duyumlar alanındaki «nağme burçlarısnın tümünü kapsar. İnsanın o çok yumuşak ve çok oynak sesinden başka hiçbir şey bu seslerin fevkinde olamaz. 

Hayat, bunca yaratık içinde sadece insanadır ki birleşik ses titreşimlerine hâkim olabilme ve bunu musiki âletleriyle de meydana getirme kabiliyetini bahşetmiştir. İşte ney (ilüt), boru, gitar, ayrıca at kuyruğu kılı, keman yayına sürülen reçine, bir orkestrada tahtadan çalgıların tıımsı, viyolenselin heyecan veren sesi, davul üzerindeki derinin titreşiminden çıkan sesler... bütün bunları hayata borçluyuz. 

Hayat bir mühendistir. Çekirgelerin ve pirelerin sıçrayışlarını sağlayan o uzun incikli ayaklarını plânlıyan, kas lara, vücuddaki uç kısımlara, ek yerlerine ve durmadan çalışan, bıkmadan çarpan kalbe şekil veren odur. Hayat, bütün hayvanlarda elektrik şebekesine benziyen sinir sistemini kuran, her canlının o fevkalâde kan dolaşımını idare edendir, Yine o, hindibâ'ya (güneğik) şekil veren, sonra da rüzgârların taşıdığı püsküllerdeki tohumlarla onu be. 
zeyendir. Hayat denen mühendis, çiçekleri biçime sokar, böcekleri erkek organdan dişi organa çiçek tozu taşımaya mecbur eder. 

Hayat aynı zamanda bir kimyagerdir. Meyvalara, baharat vesaireye tat veren, güle o hoş kokuyu kazandıran odur. Hayat yeni yeni bazı maddeler meydana getirmektedir. Öyleki Tabiat bunları, henüz dengeli bir fonksiyon icra etme ve istilâ edici unsurları bertaraf etme kudretiyle mücehhez kılınamıştır. 

Hayat, gece karanlığında aşkı ilân edebilmesi için ateşböceğine soğuk bir ışık vermiştir. Hayatın kimyasal faaliyeti bütün kimya faaliyetlerinin üstündedir, çünkü o, güneş ışınlarını kullanırken suyu ve karbon asidini oduna ve şekere çevirmekle yetinmez, bu esnada, canlıların hayat rüzgârını soluması için, oksijeni de serbest bırakır. 

Hayatın bir tarihçi olduğunu da söylemeliyiz. Çünkü o, kendi tarihini sayfa sayfa kendisi yazmış ve bunun kütügünü yerkabuğunu teşkil eden kayalara (kültelere) tevdi etmiştir. Hayatın bu otobiyografisi sadece bir terceme edil. 
meyi beklemektedir. 


Hayat, can verdiği yaratıklara yaşama zevki de verir. 
Meselâ kuzu atlar, sıçrar... fakat bunun sebebini bilmez. 

Hayat, küçük çocuğun gözlerine renk ve parlaklık verir, yanaklarını allara boyar, dudaklarında gülümsemeyi yaratır. Halbuki madde asla gülemez. 


Hayat yumurtanın içinde bol bol gıda saklamak suretiyle yaratıklarını korur, çocuklarını doğduktan sonraki aktif hayata hazırlar. Şöyle de söyliyebiliriz; hayat gayr-ı şuüri bir annelik hissiyle daha doğmamış yavruları için gıda depo eder. o 

Hayat yine hayat doğurmaktadır, çünkü o, âcil ihtiyaçları karşılamak ve doğması muhtemel önemli hâdiselere hazırlanmak için canlıya süt vermiştir. 

Hayat, dünyaya, annenin evlâdına karşı beslediği sevgiyi getirmiş, insana yerleşme yeri ve aile temin etmiş ve ölünceye kadar savunacağı bir vatanın sevgisini aşılamıştır. 

Hayat kendisini korur. Bunun için de yaratıklarına yar. 
dım etmek veya onları gizlemek maksadıyla renkleri dikkatle kullanmış, koşabilmek için uzun bacaklar hazırlamış, savunabilmek için boynuz, çene ve pençeler... gibi silâhlar vermiş, yine işitme, görme ve koklama duyularını savunma ve saldırma için lütfetmiş, yüksekten uçabilmesi için kuşları kanatlı yaratmıştır. O, zararsız bazı böcekleri korumak için onları korkunç bir maskeye büründürmüştür. 

Maddeye gelince, o, bağlı bulunduğu kanunların gerektirdiğinden fazla hiçbir şey yapamaz. Atomlar ve moleküller sadece kimyasal ilişkilere, yer çekimine, ısının ve elektrik gücünün etkilerine ayak uydurabilir. 

Madde mücit değildir, yeni sayılacak hiçbir şey meydana getiremez. Halbuki hayat birçok yeni yeni projeler, orijinal ve değerli varlıklar meydana getirir. 

Hayat olmasaydı yeryüzü, ucu bucağı bulunmayan kupkuru bir çölden ve hiçbir faydası olmayan engin deniz. 
lerden ibaret kalırdı. 


Hayat olmaksızın, madde, hareketsiz bir yığından ibaret kalır. Hayat maddeyi terkettiği andan itibaren maddenin âkibeti budur. Buna mukabil hayat başka yaratıklarla birleşme kudretine sahiptir ve bu sebeple de o, canlılar dünyasında sürer gider. Fakat nereden gelip nereye gittigini ilim henüz cevaplandırabilmiş değildir. 
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Hayatın esrarengizliği : 


Bütün bunları söyledikten sonra dönüp soralım: Hayat nedir? Bu henüz hiçbir insan tarafından bilinemiyen bir sırdır. Hayatın ne ağırlığı ne de hacmı vardır. 

Hayat esrarengiz bir kuvvete sahiptir. Çünkü büyümekte olan bir bitkinin kökleri koca koca kayaları parçalar. Hayat büyük bir ağacı meydana getirdikten sonra 1.000 
yıldan fazla bir süre içinde onu çeşitli çekim tesirlerinden korur. Hayat her gün yeryüzünden tonlarca suyu yukarı çekerek ağacın yapraklarını ve meyvalarını imal eder. 
Yeryüzünde en eski canlı 5.000 yıllık bir mâziye sahip bulunan bir ağaçtır. Fakat bu 5.000 yıl sonsuz zaman akımı içinde sadece bir «an» olabilir. Ferdi hayat daima gelip geçicidir. Bütün canlılar için düşünülebilecek her türlü hareketten mes'ul olan bizzat hayatın kendisidir. Ne var ki bütün bu enerjinin hemen hemen tamami güneşten gelmektedir. 

Hayat, dar sınırlar içinde, ısı derecesinin çok yüksek ve çok düşük olduğu maddelerde devam edemez. Çünkü aşırı derecedeki sıcaklık veya soğuk, maddede bulunan ve hayatın devamını sağlayan şartları ortadan kaldırır. Bilindiği gibi hayat, yer küresinde, ancak şartların uygun olduğu zamanda başlayabilmiştir. Gelecekte bu şartlarda herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi hayatın yereyüzünden kalkması ile sonuçlanacaktır. Ne var ki bugün hayatın varlığı için müsait olan bu şartlar en azından 300 milyon yıl önce oluşmuş ve o zamandanberi süregelmiştir. - 

Hayatı tabiat meydana getirmiş değildir. Çünkü oluşum esnasında ateşin yaktığı kayalarda ve tuzlu olmayan denizlerde hayat için gerekli şartlar yoktu. Acaba, hayat, kâinata idrak kuvveti kazandırma fırsatını elde etmek için, gerek dünya yuvarlağı ve gerek diğer gezegenler üzerinde - âdeta bir tavuk gibi - kuluçkaya mı oturmuştur, dersiniz? 
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Bilindiği üzere yer çekimi maddenin özelliklerindendir. Diğer yönden maddenin elektrik enerjisinden ibaret olduğunu artık kabul etmekteyiz. Güneşin ve yıldızların ışınlarını, çekim kaideleri uyarınca, başka yönlere saptırmak ta mümkündür. Öyle anlaşılıyor ki bunların madde ile sıkı bir alâkası vardır. İnsanoğlu atomun içyüzünü araştırabilmekte ve içinde saklı enerjisini ölçebilmektedir. 
Fakat hayatın bizzat kendisi yine mahiyetini gizlemekte ve - fezâ gibi - bizi aldatmaktadır, neden acaba? 

Hayat maddeye can vermek için aynı tarzda ve muntazaman gayret sarfeder. O, ne neş'e tanır, ne üzüntü; ne de herhangi bir ayrım yapar, Bütün bunlara rağmen esas olan yine de hayattır, maddenin anlaşılabilmesi için elde bulunan yegâne vesile odur. 

Hayat his ve idrakin yegâne kaynağıdır. Gerçek karşısında gözlerimiz henüz yarı kapalı ise de bizi, Allah'ın eserlerini anlamaya ve onun cemâlini hissetmeye muktedir kılan biricik vasıta yine odur. 

Hayat, yüce Yaratıcı'nın iradelerini gerçekleştiren bir vasıtadan başka bir şey değildir. O halde hayat ölümsüzdür. 


VI 


Hayat nasıl başlamıştır 


«Hayatın başlangıcı» diye isimlendirdiğimiz bilmece konusunda ilmen kabul edilebilecek birçok tahminler ve ipucları mevcudsa da kesin delillerin bulunmayışı yüzünden bilginleri derin derin düşündüren noktalar kalmıştır. Konunun esrarengizliği ve doğurduğu çeşitli neticeler birçok biyoloji bilginlerini dehşete sürüklemiştir. Biyolog, bir bilgin olarak mucizelere inanmaz, fakat zeki bir insan olarak gerek kendi araştırmaları ve gerek diğerlerinin ilmi çalışmaları neticesinde şu realite ile karşılaşır: bugün canlı varlıkların çoğu, mikroskopla görülemiyen, moleküler alaca karanlık bir bölgeden çıkışını takiben mikroskop altında görülebilen bir tek hücreden gelişmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu hücre inanılmaz bir üreme gücü ve kendisini on binlerce hayat şekillerine uydurabilme kabiliyetiyle donatılmıştır. Bu hücre yeryüzünün her bölgesinde yaşayabilecek tarzda hazırlanmıştır. İlim realitenin başka türlü olmasına imkân bulunmadığını kabul ediyor. Bilginlerin bir kısmı bunun kimyasal maddeler, su ve zaman elemanlarının rol oynadığı bir tesadüf eseri olduğu görüşünü savunur, Diğerleri ise hayatın her alanında bir nizamın hüküm sürdüğünü kabul eder, Çünkü hayat, başlangıçtanberi, kaynağından hedefine doğru ilerlemektedir. Hayatın konusu ister bir hayvan, ister insan olsun durum değişmemekte ve aradaki korkunç uçurumun aşılması mümkün görülmemektedir. 
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Şimdi mevzuu saygı hisleri içinde ele alalım. Hem bu ele alışta konumuzu, hayatın sebebi ve kaynağı için dini inançların veya ilmi gerçeklerin koyduğu kesin sınırlar sınırlandırmış olmasın. Bunun için hayat bilmecesi mevzuunda bilinen olayları düşünelim. Bu suretle önümüze tam olarak serilmiş bulunacak olan konu hakkında belki isabetli bir hüküm verme imkânına ulaşabileceğiz. Ve bu yolla, sizin veya benim, sadece kimyasal elemanlar, su ve zamanın rol oynadığı maddenin tesadüfen birleşmesinden ibaret olup olmadığımızı öğrenebileceğiz. 


Protoplâzma : 


O biricik ve çok önemli şeye bir bakınız. Bizzat yer küresinden de, bütün kâinattan da önemlidir, hatta diğer her şeyden. Yalnız Yaratıcı ve idare edici Varlık müstesnâ. 
O ki bu çok önemli şeyin varlık sebebidir, Hücre içinde nerde ise görülemiyecek olan, jelâtin gibi saydam, yapışkan, hareket edebilen ve enerjisini güneşten alan protoplâzmayı kasdediyorum. Bu hârika sıvı kendi başına güneş ışınlarını kullanarak atmosferden karbon dioksidi ayırabilmekte, molekülleri ayrılmaya zorlamakta, sudan hidrojeni alabilmekte, karbon hidratlar elde etmekte ve bu suretle son derece inatçı ve çetin olan kimyasal bileşimlerin birinden besinini bizzat hazırlamaktadır. 

Bu biricik hücre içindeki çiğ tanesine benziyen saydam damlacık bizzat hayat tohumunu taşır. Küçük büyük her canlıya hayat dağıtmaya gücü yeten ve okyanusun en derin noktasından tutunuz da gökyüzüne varıncaya kadar hayat bulunabilen her yerde her türlü yaratığın çevresine uymasını sağlayan şey de bu protoplâzmadır. Zaman ve çevre her canlı varlığa, çeşitli durumlara intibak edebilecek bir tarzda, şekil vermiştir, Canlılar dünyasının her 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ferdi özel şahsiyetini kazanınca bir kısım elâstikiyetini ve değişme. kabiliyetini feda etmiş, müşahhas ve sâbit hâle gelmiş ve artık geriye dönüş imkânını kaybetmiş olur. 
Fakat bunun yanında o, içinde bulunduğu şartlara uyma yeteneğini tamamen elde etmiş bulunur. 

Bir damlacıktan ibaret bulunan protoplâzmanın bu kuvvetleri ve taşıdığı bu özellikler, yeryüzünü yeşilliklerle süsleyen bitkiden de, hayat iksiri taşıyan bütün canlılardan da muazzam ve önemlidir. Çünkü bu özellikler hayatın kaynağıdır, bunlar olmasaydı hiçbir canlı olamazdı. 


İlim, bütün bu söylediklerimizi adım adım kabul etmekte, fakat son bir adım daha atarak şu hükme varmak konusunda tereddüt göstermektedir: İnsan, bütün kâinatı kucaklıyan hayat kaynağının bir çocuğu olarak şu yeryüzüne diğer canlıların efendisi vasfıyla gelmiştir; o, maddeden meydana gelen, son derece girift bir yaratıktır ve «ruh» diye isimlendirdiğimiz ilâhi kudretten bir kıvılcım alabilmek için akla sahip kılınmıştır. 


Başlangıca doğru : 


Şimdi biz geriye, yer küresinin oluştuğu zamana doğru dönelim: Bütün yeryüzü bir çöl manzarası arzetmektedir. 
Orada yerkürenin soğuma zamanından kalan maddelerden başka bir şey yoktur. Taşküre okyanuslardan ayrılarak yükselmiştir. Büyük kayalıklarda tasviri mümkün olmıyan aşınmalar olmuş ve bu, onları parçalıyarak birçok ikin. 
ci derecede kayalar, mil (ince kum) ve tortular meydana getirmiştir. Bu jeolojik devirlerde, bileşimler halinde bazalt, granit, diğer volkanik külteler ile metamorfik kayalar ve bir de fosillerin teşekkülünden önceki miller gibi inorganik maddelerden başka bir şey bulunmuyordu. Kireç taşı, mercan, tebeşir ve çakmak taşı henüz mevcut degildi. Dikkate alınabilecek sadece birkaç madde vardı. Su 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vardı, fakat çok yüksek ve değişmez bir ısı derecesine sâhipti. 

Hayatın doğrudan doğruya dünyada başladığını ileri sürmek bu bilmeceyi çözmüş olabileceği gibi çözmemiş de sayılabilir. Bazıları da onun bir yıldızdan düşen ve hiç kayba uğramıyan zerrelerden meydana geldiğini farzetmişlerdir. Bu zerreler fezada belirsiz bir zaman kaldıktan sonra yeryüzüne inmişlerdir. Fakat hayat taşıyan bu zerrelerin fezada mutlak sıfır derece bir ısı ile canlı olarak kalabildiklerini düşünmek kolay değildir. Hadi kaldıklarını kabul edelim, bu sefer de yoğun kısa dalga radyasyonunun öldürücü tesirlerine maruz kalmaları söz konusudur. 
Buna rağmen hayat zerreleri varlıklarını koruyabilmişlerse kendilerine elverişli bir muhit bulmuş olmaları gerekir ki bunun suküre olması muhtemeldir. Netice olarak şunu söyliyelim, son derece enteresan bir tesadüfler zinciridir ki hayatın üremesi ve sukürede başlayabilmesi için gereken şartların birleşmesini sağlamıştır. 


Bütün bunlardan başka, söz konusu ettiğimiz hayat bilmecesi hakkındaki bu ipotez bizi ikinci bir bilinmezlik alanına götürür. Çünkü biz şöyle bir soru ile karşı karşıyayız: «Peki, herhangi bir yıldızda hayat nasıl başlamıştır?» 

Umumiyetle kabul edilen görüş şudur ki ne tek başına elverişli çevre, ne hayata uygun madde ve ne de tesadüfün 'sağlıyacağı kimyasal ve fiziksel şartların birleşmesi hayatın varlığını temin edemez. 

İlmin bilmecelerinden birini teşkil etmesi tabii olan «hayatın aslı ve kaynağı» meselesini bir yana bırakalım. 
İleri sürülmüştür ki bir dev molekül olmakla beraber âdi bir mikroskopla görülemiyen ve küçük bir nokta hacminde olan madde, atomların ilâvesiyle kohezyon dengesi (yapıştırıcı denge) bozulmuş, bölünmüş ve meydana gelen müstakil parçacıklar aynı rolü oynamış, böylece hayatın çeşitli görünüşleri ortaya çıkmıştır. Fakat şimdiye kadar 


HAYAT NASIL BAŞLAMIŞTIR/45 


hiçbir kimse, maddenin, hayatı kendi başına icadettiğine inanmamıştır. 


Yaratılış ve hücre : 


Amip mikroskopik bir yaratık olup ileri derecede bir hayatiyete sahiptir. Yapısında belirli bir nizam içinde sayılamıyacak kadar atom bulunur. Amipler tek hücreli canlılardır, bu hücrenin çapı 1 santimetrenin “e 2,5u kadardır, dünyanın bütün sularında bulunurlar. Amip acıktığını hisseder ve bu maksatla kendisine besin arar. Bir canlının arzuları ve bunları yerine getirmek için kasıtlı faaliyetleri olabilmesi için onun, acaba, hangi büyüklükte bir hacma sahip olması gerekir? Fakat sonsuza nisbetle hacmın ne değeri var ki! Çünkü bir atomdaki düzen bile güneş sisteminin sahip olduğu düzenden geri değildir. Can-İı bir yaratık olan amipin hayatın temel kaynağını teşkil ettiğini ve tek hücreli olduğunu düşünmeden, konuyu daha çok vuzuha kavuşturmak için yine amipi misal alacak olursak şöyle diyebiliriz: Bir nevi hayat taşıyan protoplâzmik bir yaratık, iç yapısının bir benzerini imal ettikten sonra bölünmüş ve iki ayrı ünite meydana getirmiştir. Bu iki ünite de bölünerek dört yeni ünite teşkil etmiştir. Bu nevi üremeyi, bugün bütün canlılarda gördüğümüz hücre üremeleri gibi, sınırsız olarak düşünebilirsiniz. Her hücre, ilk bölünme safhasında, kendi içinde tam ve yeni bir hücre meydana getirebilmektedir. Hücrelerin bizzat kendileri de devamlı bir hayatiyet taşır. Yalnız anormal bir hâdise olur veya şartlarda önüne geçilmez bir değişiklik meydana gelirse müstesnâ. Hücreler her zaman için gerek hayvan ve gerek bitkilerde basit hücreler meydana getirir. 
Yeni teşekkül eden bu hücreler kendilerinden türedikleri temel hücrelerin tıpkısı olurlar. Biz insanlar âlemi de bu nevi hücrelerin milyarlarcasından meydana gelmiş milletleriz. Öyle ki her hücre, kendisine düşen önemli vazifeyi şuurlu bir şekilde yerine getiren bir vatandaş gibidir. 
Bu, cansız molekülden apayrı bir durum arz eder. 


Burada, ta hayatın yeryüzünde başlaması sırasında vuku? bulan önemli bir hâdiseye daha temas etmek yerinde olacaktır. O zamanlar hücrelerden birinde öyle bir kudret birikmiştir ki hücre bu kudret sayesinde kimyevi bileşikleri çözmek ve hem kendisine hem de diğer hücrelere gerekli gıdayı temin etmek için güneş ışınlarını kullanabilmiştir. Şüphe yoktur ki temel mahiyetinde olan diğer bir hücre de aynı yolla sağladığı besinlerden yaştaşı bulunan öbür hücreler istifade etmiş ve hücrelerden biri hayvana dönüşürken diğeri bitkiyi meydana getirmiştir. Bu sonuncu hücrenin nesli olan bitkiler, bugün, bütün canlılar dünyasını beslemektedir. Şimdi biz düşünebilir miyiz ki hücrelerden birinin hayvanı, diğerinin de bitkiyi teşkil etmesi sadece tesadüf yoluyla olmuştur. Bitki ile hayvan hayatı arasındaki bu fevkalâde denge işte böyle bir bölünme ile meydana gelebilmiştir. Karbon dioksidin oluşması mâcerasını düşünecek olursak böyle bir bölünmenin hayat için mutlak bir temel faktör olduğunu kabul ederiz. Eğer yeryüzündeki hayatın tümü hayvani olsaydı şimdiye kadar oksijen tükenmiş olacaktı. Şayet hayat sadece bitkisel olsaydı karbon dioksidin tamamını harcıyacaktı. Her ıki durumda da hem birinin, hem öbürünün hayatı sona ermiş olacaktı. 

Daha önce de söylediğimiz gibi, muhtemeldir ki yer küresinin ilk zamanlarında atmosferde serbest halde oksijen mevcut değildi. Çünkü o devirlerde oksijenin hepsi yerkabuğunda, suda ve karbon dioksidin içinde saklı bulunuyor-. 
du. Buna göre bugün sahip olduğumuz oksijenin tümü bitkiden gelmiştir. Böyle bir mekanizmanın kuruluşunu artık şüphe götürmez bir tarzda tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Çünkü bitkilerin karbon dioksit aldığını ve oksijen çıkardığını biliyoruz. Fakat bütün bunlar doğru ise, oksijensiz yaşayamıyan hayvanlar, ancak bitkilerin kara- da ve denizde gelişiminden uzun bir zaman sonra var olabilmiştir. O halde hayatın doğuşu acaba iki merhalede mi olmuştur? İsterseniz bunun cevaplandırılmasını gelecekte- ki araştırmalara bırakalım. 


Şaşılacak şeydir ki ilk protoplâzmik canlılar dünyasının doğuşundan bu yana gerek hayvani gerek bitkisel hayatta erkek ve dişi öylesine gelişmiştir ki, her bir tür, devamlı birleşmelerle varlığını sürdürmekte ve bununla beraber kendisine has genel özelliklerini de koruyabilmektedir. 

Burada ayrıntılı araştırmalar yapmaya ve canlılar arasındaki vazife taksimini sağlayan fiziki ve kimyevi neticeleri anlatmaya durumumuz müsait değildir. İlimlerle özel meşgalesi olmıyanlara söz konusu ettiğimiz meseleyi özet olarak anlatmak kâfi gelir, kanaatindeyiz. Meseleyi şu şekilde açıklamak mümkündür: 


Öyle anlaşılıyor ki hücrelerin birbirleriyle sıkı sıkıya bir münasebet teşkil edişleri onların «anlı kalmaları için daha elverişli olmuş ve bu sebeple ikişer, dörder, yüzer, biner olarak ve milyonlar halinde bir araya gelmeye başlamışlardır. Sonra bu kalabalık hücre topluluğunun herbir ferdi kendisine verilen görevi yerine getirmeye davet edilmiştir. Hücrelerin herbirine çeşitli görevleri yerine getirme işi yükletildikten başka, zamanla hücreler topluluğunun yeni bazı faaliyetler göstermesi de imkân dahiline girmiştir. Meselâ hayvanlarda kılcal organlar (cilia) ve yalancı ayaklar, sindirimini diğer hücrelerin yaptığı besini sağlamaya yardım etmiştir. Bazı organların teşekkülü de birbirinden ayrı çeşitli hücrelerden olmuştur. Öyle hücreler vardır ki, ağaç kabuğunda olduğu gibi, kalın ve koruyucu bir tabaka teşkil eder, Bir kısmı, canlının bedeninde mevcut 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olan besini bir yerden diğer bir yere taşımakla görevlendirilmiştir. Bir diğer hücre grupunun, ağaç gövdesinin mukavemetini sağlayan odunsu kısmı inşa etmekte olduğunu veya hayvanların 'gelişip büyümekte olan vücutlarını dik tutacak, onlarda iskelet vazifesi görecek kemik veya kabukları (kavkları) oluşturduğunu görürüz. Hayvanların vücutlarındaki sert kısımlar bazan kabuk (kavk) halinde dışarıda olur, midyelerde olduğu gibi. Yumuşakçaların bu sınıfının kendilerini dış dünyadan âdeta tecridettiklerini söylemek mümkündür. Bazı hayvanların vücudları ise dâhilde kemiklere sahiptir, meselâ insan omurga kemikleri- ne muhtaçtır. Hayat taşıyan her varlık basit bir hücreden oluşmaya başlar. Bu ilk hücre diğer bütün hücreleri, gerekli vazifelerini yerine getirmelerine ve meydana gelecek olan canlıya ait projeye - ki bu, temel hücre içinde saklıdır - harfi harfine uymaya mecbur eder, doğacak olan canlı ister kaplumbağa, ister tavşan olsun... 


Hücre ve şuur : 


Hücreler bir anlayış (idrak) kabiliyetine sahip midir, değil midir? Böyle bir soru sormak mümkündür. Hücrelerin tabiat tarafından herhangi bir içgüdüyle veya düşünme kuvvetiyle mücehhez kılındığını kabul etsek de etmesek de durum değişmez, hücrelerin, teşkil ettikleri canlının ihtiyaç ve şartlarına uyabilmek için şekil ve karakter değiştirdiklerini itiraf etmekten kurtulamayız. Her hücre, hangi canlıda bulunursa bulunsun, bir et parçası olabilme- 
. si için kendisine biçim vermesi veya hemen eskiyiveren cildin bir kısmını teşkil edebilmesi için kendisini kurban etmesi gereklidir. Yine hücre dişlerdeki mine tabakasını oluşturmaya, gözdeki saydam sıvıyı meydana getirmeye ve meselâ burunla kulağın oluşumunda vazife almaya mecburdur. Aynı zamanda herbir hücre, vazifesini yerine getirebilmesi için gerekli forum ve özellikleri elde etmelidir. 
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Herhangi bir hücrenin sağ veya sol eli bulunabileceğini tasarlamamız pek güçtür. Fakat şu bir gerçektir ki hücrelerden biri sağ kulağın bir parçasını teşkil ederken diğeri de sol kulağın bir cüz'ü oluverir. Kimyasal özellikleri bakımından birbirinin aynı olan bazı kristallerin, güneş ışınlarını sola, diğerlerinin de sağa saptırdığını biliyoruz. 
Böyle bir özelliğin hücrelerde de mevcudolması muhtemeldir: Çünkü hücreler, kendilerine has ve gerçekten isabetli bir mekânda bulundukları takdirde, öyle anlaşılıyor ki, ya sağ veya sol kulağın bir parçasını teşkil eder. Kulaklarınız başınızda aynı hizadadır ve meselâ ağustos böceğin- de olduğu gibi dirseğin üstünde değildir. Kulaklarda birbirine ters düşen girinti ve çıkıntılar vardır. İki kulak birbirine o kadar benzer ki birini ötekinden ayırdetmek son derece güçtür. 

Yüzbinlerce hücre en doğru işi en münasip zamanda ve en uygun yerde yapmaya mecbur edilmiş gibidir. Hakikat- te ise onlar serbest iş görürler. Hayat daima ilerlemektedir. O bu ilerleyişinde yapıcıdır, ıslah edicidir, geliştiricidir, yeni ve daha iyi olanı yaratıcıdır. Hayatın ardı arası kesilmeyen bu faaliyetinin cansız eşyada hiçbir benzeri ve örneği yoktur. Acaba bu bir idrakten mi doğmaktadır, yok. 
sa bir içgüdü eseri midir? Veya hiçbir sebep olmaksızın sadece oluveren bir iş midir? Bunun cevabını artık kendiniz verebilirsiniz. 

Bütün bunlardan sonra yine siz: bu bölümde anlatılanların hiçbiri hayatın nasıl başladığını, yani onun şu yer küresine nasıl geldiğini bize izah edememektedir, diyebilirsiniz. Evet, şu satırların yazarı da bunun nasıl olduğunu bilememekte, yalnız hayatın, ilâhi kuvvetin bir ifadesi olarak geldiğine ve hiçbir zaman maddi olmadığına inanmaktadır, o kadar. | i 


VE 


İnsan nasıl türemiştir 


İnsanın nasıl türediğini araştıran çeşitli metodlar vardır. Şüphe yok ki bu metodları bir izah tarzı kabul etmek birçok sâbit fikirli kimselerin hoşuna gitmiyecektir. 

Bir görüşe göre insan, ilk hayat kıvılcımının evrimi yoluyla meydana gelmiştir. Bütün evrim kavramının dayandığı temel budur. 

Diğer bir görüşe göre yüce Allah kendi hikmeti uyarınca hayatı yeryüzünde icad etmiş ve insanı ya eski haliyie veya bugünkü durumuyla ilerlemiş bir canlı olarak yaratmıştır. Buna bağlı olarak şöyle bir fikir de ileriye sürülür: Tanrının inayeti sürekli olmuş ve birbirini takibeden yaratıklar halinde bütün cepheleriyle hayatı yaratmıştır. 

Bir üçüncü tahmin de şöyle: İnsan hayatı, bünyelerin- de su ihtiva eden kimyasal maddelerden tesadüfen meydana gelen bir bileşiğin mutlu eseridir. 

Şöyle de düşünülebilir: Varlığına kesinlikle inarmdığımız Yaratıcı, yeryüzünün temel elemanlarından hayat taşıyan bir şey yaratmak istemiştir, öyle ki bu canlı, evrimin son noktasında zekâ fonksiyonlarına sahne teşkil edebilecek bir beyne sahip olsun. Diyebiliriz ki yüce Allah, bu zekâya, canlı cansız bütün kâinata hâkim olma kudretini vermiştir. 

Bu görüşlerden hangisini kabul ederseniz ediniz şu bir gerçektir ki insan, hayatın başlangıcında bugünkü gibi bir insan değildi. o bugünkü olgun halini zamanla elde 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edebilmiştir. Nasıl düşünürsek düşünelim kabul etmeye mecburuz ki insan dediğimiz canlı, kâinata ait bütün hayat şekillerinin «akıl» gibi son derece karmaşık bir cihazı icadetmekten âciz kalışından sonradır ki bugünkü hüviyetiyle ancak hayat sahnesine çıkabilmiştir. 

Farz ediniz ki insanın türeyişi ilk hayat kıvılcımı ile 
başlamıştır, buna göre onun ilk var oluşundan bu yana 400 
milyon yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Şayet ikinci teoriyi benimsersek, insanın, daha sonra ve Tanrı iradesinin tecelli ettiği herhangi bir zamanda yaratılmış olduğunu söyliyeceğiz. İnsanın türeyişi konusunda ileriye sürülen üçüncü görüşün sınırları içinde ise onun bir insan olarak ilk var oluş tarihini tesbit etmek icin geriye doğru birkaç milyon yıl uzanmaktan başka bir çareye sahip değiliz. Bilginleri tatmin edecek yeterli delillere dayanarak kendisine ait özellikleriyle insanoğlunun tarihini araştırmak için tedkik edebileceğimiz zaman sadece 1 milyon yıl cıvarındadır. Bu oybirliğiyle kabul edilen asgari sınırdır. Bundan öncesi ise - insan evrimine temel teşkil eden ilkel canlı hangisi olursa olsun - hiçbir hesabımızın erişemiyeceği eski bir devrede kalır. 


New York'taki Amerikan Tabiat Tarihi Müzesinde üç parmaklı tarihi bir at fosili vardır. Pek küçük olan bu hâayvanın çok hızlı koştuğu muhakkaktır. Şüphe yok ki bu bir attı, fakat evrim yoluyla parmaktan oluşan, «tırnak» dediğimiz ayağı üzerinde yürüyebilecek bugünkü gelişmiş haline ulaşabilmesi için milyonlarca yılın geçmesi zorunlu idi. Bunu, yürüyeceğimiz yol için bir ışık kabul edecek olursak takdir edelim ki, insanın, ellere, gözlere ve özellikie zekâya sahip olabilmesi ve dolayısiyle bugünkü mükemmel haline yükselebilmesi için ne kadar uzun bir evrim devresinin geçmesi gerekir! 

şimdi tekrar insanın evrimi konusuna dönerek her çeşit savunma çarelerinden yoksun bu küçücük yaratığın geçirdiği mâceraları düşünelim. Eğer o, gerçekten çok hızlı hareket eden bir canlı idiyse her türlü etobur hayvanlardan, zehirli sürüngenlerden, hastalık yapan her çeşit mikroplardan gelecek tehlikelerle karşı karşıya bulunuyordu. 
Onun ayrıca hiçbir şeye gücü yetmiyen yavrularını da uzun zaman koruması gerekirdi. Çünkü insan yavruları her çare ve kuvvetten yoksun olarak dünyaya gelir; onlar başkasına bağlı olarak yaşayabilecek canlılardır, bu sebeple de birden fazla sayıda bile olsalar bir süre için devamlı olarak beslenmeye ve korunmaya muhtaçtır. İnsan yavrusunun bu özelliği de asırlar boyu insan neslinin devam edebilmesi bilmecesini bir kat daha anlaşılmaz hale getirir. Doğrusu insân, buz çağı da dâhil olmak üzere, hayatın çeşitli devrelerindeki değişiklikleri geçirmiştir, öyle ki bu devirlerin hiçbirinde hayatın bir koruyucusu yoktu. 
Bu, diğer bütün hayvanlar için de söz konusudur. İlâhi yardımın akılları durduran görüntülerindendir ki bütün bu yaratıklar böylesi güç şartlara mukavemet gösterebilmiştir. 

Şunu da söyliyelim: Birçok canlı vardı ki zamanla yok olmuş, nesli tükenmiştir. Bugün incelediğimiz dinozorların kemikleri, jeologların, geçmişte yaşamış ve bilâhare yok olup unutulmüş acayip bazı hayvanların mevcudiyeti için ileriye sürdükleri belgelerdir. Milyonlarca böcek, balık, kuş ve diğer bölünemiyecek kadar küçük yaratıklar için de aynı şey söylenebilir. Belki de «Gezgin Güvercin»? eski zamanlarda sayı bakımından insanlardan çoktu. Fakat onun son ferdi bizim asrımızda ölmüş ve böylece o muazzam nesli ortadan kalkmıştır. Güvercinlerin diğer bazı türleri de!9 yok olmuştur. 


9 Mevsime göre uzun mesafeler aşan, Kuzey Amerikaya 
mahsus bir güvercin. 

10 Eskiden soğuk ülkelerde yaşayan Auk ve uçamıyan, nesli kalmamış Dodo (Didus ineptus) kuşu gibi. (Çeviren) 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Arkeologlar, insanın gelişmesini izah ederken kafatasının beyin hacmını onun evrimi için bir anahtar kabul ederler. Şimdiye kadar bazı insan türleri yok olmuş ve yerlerine diğerleri gelmiştir. Bu olay bundan sonra da devam edecektir, Anlaşıldığına göre çağımızda beyaz ırk zirvededir. Acaba birgün en üstün bir insan türü gelir de nesli ile şu ucu bucağı bulunmayan yeryüzünü doldurur mu, bilmiyoruz? 

Çocuğun kafatasındaki kemikler, beynin gelişmesine imkân veren bir kıkırdakla ayrılmıştır, bu durum gerekirse gençlik devresinde de sürebilir. Fakat şu bir realitedir ki biz vaktinden önce kafalarımızı kalınlaştırıyoruz. Halbuki aklımızın pencerelerini zamanı gelmeden önce gerçek önünde kapamasak bizler için daha iyi olurdu! 


Üçüncü bölüm 


— m ara * 


VIL 


Hayvanların içgüdüleri 


İnsan, fiziksel yönden fevkalâde bir ilerleme kaydetmiştir, onun bundan sonra bu alanda yeni yeni evrimler geçirmesi pek söz konusu değildir. Fakat insanın sağlık yönünden ilerlemesi, iyi gıdanın, tıbbın ve cerrahinin yardımıyla en üstün dereceye ulaşması gerekir. Buna bağlı olarak da beyinler umumi bir ilerleme kaydedecektir. Burada, en azından, kendisini anlatabilecek zihni bir faaliyetin gelişmesi söz konusudur. Bu sayede, gerek fertler, gerek bütün insanlık bakımından, insanın maddi, ahlâki ve ruhi durumları daha güzel ve daha ileri olacaktır. 


Medeniyet ve ahlâk kaidelerini benimseyiş... bu iki temel unsurun ilerleme kaydetmeleri mümkün olduğu gibi gerileyebilirler de. Fakat durum ne olursa olsun, sürekli bir kazanç söz konusudur. İnsanın ilerleyişi ötedenberi dikkate değer bir husus olmuştur. Şunu da ilâve edelim ki bu alanda yürüyeceği pek çok yol kalmıştır. Memnuniyetle belirtilecek bir nokta da insan zihninin, kontrol edici bir unsur olarak, zamanla kaydedeceği ilerleme için herhangi bir sınırın bulunmayışıdır. 


Kuşların yuvaya dönüş içgüdüleri vardır. Kapınızın üzerinde yuva yapan nar bülbülül! sonbaharda güneye göç 


11 Amerikaya mahsus, kızıl göğüslü bir çeşit ardıç kuşu (robin). (Çeviren) 
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eder, fakat ilkbahar gelir gelmez doğruca eski yuvasına döner. Her Eylül ayında memleketimizde (Amerikada) bulunan kuşların çoğu sürüler halinde güneye göç eder. Bu kuşlar yolculukları esnasında engin denizler üzerinde aşagı yukarı 1.6000 km. kadar bir mesafe alırlar. Fakat hiçbir zaman yollarını şaşırmazlar. Posta güvercini, kendisine ka.. 
palı bir kutu içinde yaptırılan uzun yolculuk esnasında tepesi üzerindeki yeni yeni seslerden bunalıp şaşkına dönünce bir müddet tur attıktan sonra hiç şaşırmadan vatanına doğru yönelir. Esen rüzgâr, ağaçları ve dalları ne kadar karıştırırsa karıştırsın, arı, maharetle kovanını bulur. 
Bütün bunlar gözle görülen delillerdir. 


Meskene dönüş duyarlığı insanda zayıftır. Fakat o, bu alandaki eksikliğini seyrusefer aletleriyle tamamlar. Demek ki biz böyle bir içgüdüye muhtacız, fakat aklımız bu ihtiyacı karşılamaktadır. Nice küçük böcek vardır ki takdir edemiyeceğimiz derecede mükemmel, mikroskopik gözlere sahiptir. Şahin, kartal, akbaba gibi yırtıcı kuşların teleskopik bir göz taşıdıkları şüphesizdir. İnsan bu konuda da mekanik aletleriyle üstünlüğünü korumaktadır. Çünkü insan icad ettiği teleskop sayesinde, görme kuvvetinin ancak iki milyon defa arttırılması halinde görebileceği yıldız kümelerini seyretmektedir. Yine o, elektron mikroskopu yardımıyla çıplak gözle görülemiyecek bir bakteriyi görebilir. 

İhtiyar atınızı tek başına bırakacak olursanız, karanlık ne kadar koyu olursa olsun, yolunu bulacaktır. At, karanlıkta net olmasa da görebilir. Çünkü o, yolun yaydığı kırmızı altı rengin ışınlarından az da olsa etkilenen gözleri sayesinde yol ile iki tarafın ısı derecesindeki farkı hisseder. 
Baykuş, gece karanlığı na kadar koyu olursa olsun, serin otlar üzerinde yürüyen sıcak kanlı farevi fark eder. Biz insanlar ise ışık dediğimiz demette radyasyon Müsüil icadederek geceyi gündüze çevirebiliyoruz. 
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Görme duyusu ve hârikaları : 

Gözünüzdeki mercek (göz billüru) cismin görüntüsünü ağ tabakaya (Retina) düşürür. Merceğe bağlı olan kas, cismin uzaklığına göre, otomatik olarak merceği ve dolayısiyle odak noktasını ayarlar. Ağ tabaka dokuz ayrı kattan oluşur ki bunların tümü ince bir kâğıddan daha kalın değildir. En içteki tabaka görme duyusunu alan «çubuklar» ve «koniler» hücrelerinden oluşmuştur. Çubukların 30 milyon, konilerin de 3 milyon kadar olduğu söylenir. Bütün bu hücreler gerek kendi aralarında, gerek mercekle tam bir âhenk içinde bulunur. İşin en enteresan tarafı bu hücrelerin merceğe sırt çevirmiş bir durumda bulunmaları ve dışa değil, içe doğru yönelmiş olmalarıdır. Sadece merceklerin içinden bakacak olsaydınız düşmanınızı başaşağı görecek, onun sağ tarafını solda bulacaktınız. Bu da düşman karşısında kendinizi savunmak istediğiniz takdirde işinizi altüst edecekti. Bu sebeple tabiat, ileride vuku' bulacak karışıklıklar - hangi yolla ise - önceden kestirmiş ve görme duyusu meydana gelmeden ikinci bir plân tatbik etmiştir. Beyne varan milyonlarca nöron ve sinir vasıtasiyle teşkil ettiği bu yepyeni düzen ile eşyayı doğru olarak görmemizi sağlamıştır. Tabiat bununla da yetinmiyerek duyusal idrakimizi ısıdan ışığa çevirmiş ve gözümüzü renge karşı duyarlı (hassas) kılmıştır. Bu sayede biz dünyamızın rengârenk cisimlerini doğru olarak görebilmekteyiz. Bu da görme konusunda çok isabetli bir tedbirdir. 
Göz merceğinin yapısı yoğunluk bakımından farklılık arzeder, Bu sayededir ki bütün ışınları odak noktasında toplayabilir. Böyle bir özelliğe, aynı cinsten (homojen) olan "tek bir maddede - meselâ cam gibi - hiçbir zeman tesadüf edilemez. Merceklere, çubuk ve koni biçimindeki görme hücrelerine, nöron, sinir ve diğerlerine ait bu fevkalâde düzen, teşkilât ve âhenk mutlaka aynı anda oluşmuştur, çünkü bu pek ayrıntılı cihazın her bir ünitesi tam teşekkül 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etmeden görmek mümkün değildir. Nasıl olmuş da bir lüzumlu faktör diğer faktörlerin ihtiyaçlarını takdir etmiş ve ona uygun bir tarzda kendisine biçim verebilmiştir? 

Âdi midyede bizim gözlerimize oldukça benzeyen birçok göz vardır. Bu parıldayan gözlerin her birinde ayna gibi görüntüyü aksettiren sayısız küçük reflektörler bulunur; söylendiğine göre bunlar, midyenin, cisimleri doğru olarak görmesini sağlar. Böyle bir cihaz insan gözünde yok. 
tur. Acaba midye düşünme gücüne sahip olmadığı için midir ki bu reflektörler ile cihazlandırılmıştır? Hayvanlarda göz sayısı iki ilâ birkaç bin arasında değiştiğine ve her biri de ayrı özellikler taşıdığına göre, şüphe yokki Tabiat, optik ilmini geliştirmek için büyük bir güçlükle karşılaşmıştır, meğer ki ulu Yaratıcı'dan bir yardım görmüş olsun! 


Arının maharetleri : 


Şu gördüğümüz parlak çiçekler, bal arısına daha güzel bir manzara içinde görünür ve çok daha kuvvetli morötesi bir ışıkla onu cezbeder. Yavaş titreşimli ışınlardan tutunuz da fotoğraf kâğıdına kadar, hatta bunların da ötesinde öyle güzellik, öyle zevk ve ilham dünyaları vardır ki biz bunları yeni yeni tanımaya ve kontrol etmeye başladık. Düşünelim ki bir gün gelecek ve ileri derecedeki buluşlarımız sayesinde doğrudan doğruya ışık dünyası ile temas kurabileceğiz. Şu anda bile uzak mesafelerde bulunan bir yıldızın ısı titreşimlerini tesbit etmeye ve onun enerjisini ölçmeye muktediriz. 

İşçi arılar peteklerinde üremek için değişik hacımlı hücreler yaparlar. Küçük hücreleri yeni doğacak işçi arılara, büyükleri de erkek arılara ayırırlar. Ayrıca müstakbel kraliçeler (arı beyi) için de özel hücreler hazırlarlar. 
Kraliçe, döllenmemiş yumurtaları erkek arılara tahsis edilen hücrelere, döllenmiş yumurtaları da yeni doğacak olan 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dişi işçiler ve müstakbel kraliçeler için hazırlanmış münasip hücrelere yerleştirir. Değişikliğe uğramış olan işçi arılar yeni arı neslinin gelişini uzun zaman beklerken arı yavrularının (kurtçukların) beslenmeleri için gereken hazırlıkları da yaparlar. Yavrular, ilk önce, bal ve çiçek tozundan hazırlanmış lokmalar ve işçi arıların başlarında- ki bezeden çıkan süt koyuluğunda besleyici bir sıvı ile beslenirler. Fakat erkek ve dişi arı yavrularının gelişmesine bağlı olarak, belirli bir devreden sonra, balın çiğnenmesi ve ön sindirim işinden vazgeçilir ve bu andan itibaren sadece bal ve çiçek tozu verilir. Bu şekilde beslenen dişi arı yavruları işçi arılar olur. Kraliçe hücrelerinde bulunan dişi yavrulara gelince, bunlara çiğnenmiş ve ön sindirime uğramış besinlerin verilmesine devam edilir. Böyle özel bir şekilde bakım gören yavrular kraliçe arılar olur ve döllenmiş yumurtaları yalnız bu kraliçe arılar verir. 


Buraya kadar söz konusu ettiğimiz arıların üreme şekli peteklerde özel hücrelerin bulunuşuna ve bu hücrelere özel yumurtaların konuluşuna bağlıdır. Ayrıca gıdayı degiştirmek için ona esrarengiz bir etki yapmak bahis konusudur. Bütün bunlar belirli süreler içinde beklemeyi, çeşitli elemanları ve olayları birbirinden ayırdetmeyi, verilen gıdanın doğurduğu tesir safhalarını takibetmeyi gerektirir. Böylesi değişiklikler, özellikle bir topluluk hayatına tatbik edilmekte ve onun varlığı için zaruri görülmektedir. Bunun için gerekli lan bilgi ve maharet mutlaka arıların toplum halindeki yaşayışları başladıktan sonra teşekkül etmiştir. Fakat arının oluşturulması ve hayatını sürdürebilmesi için bu büyük bilgi ve maharetin doğuştan mevcudolması zaruri değildir. O halde öyle anlaşılıyor ki belirli şartlar altında gıdanın göstereceği tesirleri bilmekte arı insanı bile geçmiştir. 
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Koklama ve işitme duyuları : 


Araştırıcı bir buruna sahip bulunan köpek geçmekte olan hayvanı bakmadan hissedebilir. İnsan, zayıf olan koklama duyusunu kuvvetlendirecek herhangi bir cihaz henüz icat edememiştir. Hatta biz koklama duyumuzun mesafesini uzatma çarelerini araştırmak için işe nereden başlıyacağımızı bile kestiremiyoruz. Fakat bizim bu duyumuz, zayıt olmasına rağmen, son derece küçük, mikroskopik zerreleri teşhis edebilecek kadar bir keskinliğe sahiptir. Acaba aynı kokuyu hepimiz aynı şekilde mi hissederiz? Öyle anlaşılıyor ki her birimizin aldığı tesir aynı olmuyor. Tat her birimizde farklı bir tatma duyusu meydana getirmektedir. 
İşin hayret edilecek bir yönü de duyumların böyle farklılık göstermesinde irsiyetin rol oynamasıdır. 


Bütün hayvanlar işitir. Hayvanların duyabildiği seslerin. birçoğu bizim duyabileceğimiz titreşim sınırlarının dışındadır. Öyle ince ve hafif sesler vardır ki bizim sınırlı işitme duyumuzun kat kat üstünde kalır. Fakat insan, icat ettiği cihazlar sayesinde, kilometrelerce uzakta yürüyen bir sineğin sesini kulak kepçesinin üzerinde yürüyormuş gibi duyabilmektedir. İnsan buna benzer cihazlarla güneş ışınlarının tesirini bile tesbit etmiştir. 


İnsan kulağının bir parçası 4.000 kadar yaydan (kavis'- ten) meydana gelen bir cihazdır. Bu yaylar son derece ince ve karmaşıktır. Hacım ve şekil bakımından birbirinden farklı olmakla beraber kendi aralarında ince bir düzen ve âhenk arzederler. Bu yayların bir müsiki âletine benzediğini söylemek mümkündür. Öyle anlaşılıyor ki bunlar birbirleriyle temas kurmakta ve çeşitli ses dalgalarını-herhangi bir şekilde-beyne iletmektedir. Kulağımızın aldığı ses dalgaları, bir orkestrada ayrı ayrı herbir müsiki aletinden çıkan nağmelerin teşkil ettiği üstün ses kompozisyonu olabileceği gibi gök gürültüsünden tutunuz da çam ağaçlarının fısıltısına 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kadar muhtelif sesler de olabilir. Kulağın oluşumunda hücreler, insanın yaşayabilmesi için, üstün bir kabiliyetie tekâmül etmeye sevk edildiyse nasıl olmuş ta onun duyarlık mesafesi uzatılmamış ve her türlü ince sesleri alacak bir hassasiyete ulaştırılmamış? Yoksa hücreler, kulağı te - sadüfen mi bildiklerinden daha elverişli bir şekilde yaratmıştır? 


Örümcekler - balıklar - kelebekler ... 


Su örümceklerinden biri, kendisi için, örümcek ağı ipliğinden balon şeklinde yuva yapar ve onu suyun altında bir yere bağlar. Sonra su yüzüne çıkar ve gayet ince bir ustalıkla vücudunun altındaki kıllar arasında bir hâava kabarcığı saklıyarak suyun içine dalar. Hava kabarcığını yuvasının altına bırakır, Bu işi defalarca tekrar eder, nihayet balon biçimindeki yuva şişince içine girip yavrular. Su örümceği, bu balon içinde hava cereyanlarından emin olarak yavrularını büyütür. Burada dokuma, mühendislik, inşa ve havacılık ilimlerinin bir sentezi ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Muhtemeldir ki bunların hepsi tesadüfen olmaktadır. 
Fakat tesadüf bize örümceğin bu sanatkârlığını hiçbir zaman izah edemiyecektir. 

Yavru halindeki som balığı yıllarca denizde yaşar. Fakat birgün gelir doğduğu nehre döner. işin enteresan tarafı som balığının, içinde doğduğu nehir kolunun büyük nehirle birleştiği yerden içe doğru girmesidir. Belki bu nehrin iki tarafında bulunan iki Amerikan eyaletinden birinde kanunlar kesin, diğerinde gevşektir, fakat kanunlar, nehrin sadece bir kıyısını tercih ettiğini söyliyebileceğimiz som balığına göre mutlak mânâda kesindir. 
Peki, bu balığı o kadar ince ve titiz hesaplarla doğum yerine döndüren şey nedir? Doğduğu yer istikametinde yüzmekte olan som balığı nehrin başka bir koluna nakledi!- 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se yanlış yolda olduğunu fark eder ve ana nehre ulaştıktan sonra yolunu değiştirerek asıl gideceği yere yönelir, 

Bu konuda çözüm bekliyen daha güç bir bilmece vardır: yukarıda anlattığımız hareketin tam-aksini yapan yılan balıklarının macerası, Bu hayret verici yaratıklar, olgunluk çağına erişince, bulundukları çeşitli göl ve nehirlerden göç etmeye başlar. Sözgelimi Avrupada bulunan yılan balıkları denizde binlerce kilometre seyrettikten sonra, hepsi de Bermuda'nın güney açıklarındaki dipsiz derinliklere gider. Burada yavruladıktan sonra ölür. 
Yavru balıklar, engin denizin ortasında hiçbir şeyden haberi olmayan o hayvanlar da yolculuğa çıkar, Ölmüş annelerinin geliş yolunu bularak onların geldikleri sahile varırlar, orada da kalmıyarak eskiden annelerinin yaşadığı nehri, gölü veya su birikintisini bulurlar. Böylece suyun her bir zerresi yılan balığıyla tanışmış olur. Düşünelim ki bu hayvan buraya gelebilmek için en kuvvetli akıntılara göğüs germiş, bütün deniz kabarmaları ve kasırgalarına mukavemet göstermiş ve birçok azgın dalgalarla boğuşarak onları yenmiştir. Şimdi artık gelişebilir. Nihayet birgün olgunluk çağına gelince gizli bir kuvvet onu dönmeye, geldiği yere doğru tekrar yola çıkmaya sevkeder... 

O halde yılan balığına böyle yön veren kuvvet nereden doğmaktadır? Şimdiye kadar hiçbir Amerikan yılan balıgı Avrupa sularında yakalanamadığı gibi hiçbir Avrupa yılan balığına da Amerika sularında rastlanamamıştır. Tabiat Avrupa yılan balığının gelişmesini diğerlerine nisbetle bir veya birkaç yıl daha geciktirmiştir ki yürüyeceği uzun mesafe için gerekli kuvveti kazanmış olsun, 

Ne dersiniz, maddenin en küçük parçaları, atomlar ve moleküller, yılan balığını teşkil etmek için bir araya geldiklerinde, bunlarda bir yön verme şuru ve icra için gereklibir irade gücü mü doğmaktadır, acaba? 

Hayvanların da kendi aralarında karşılıklı bir şuur 


p 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alışverişi (teatisi) yaptıklarını söylemek lâzımdır (telepati). Kum çulluğunu seyredip te hayret etmiyen yoktur. Bu kuş havaya yükselip daireler çevirince beyaz göğüslü bütün kuşlar aynı anda hâavalanır ve güneş ışınları içinde tur atarlar. 


Rüzgârın dişi bir kelebeği üst kattaki odanızın penceresinden içeriye attığını düşünelim. Dişi kelebek hemen gizli bir işaretle erkeğine haber verir. Erkek kelebek ne kadar uzakta bulunursa bulunsun bu işareti alır ve karşılı. 
ginı verir. Siz bu iki kelebeği şaşırtmak için ne yapsanız faydasızdır. Acaba bu çelimsiz ve cılız yaratığın verici bir radyo istasyonu ve erkeğinin de antenli bir alıcı radyosu mu vardır, yoksa dişisi, havayı titreştiriyor da öteki bu titreşimleri mi alıyor? 

Amerikan çekirgelerinden olan katydid, kanatlarını veya hem kanatlarını hem de ayaklarını birbirine sürterek çıkardığı ses sâkin bir gecede 1 km. kadar uzaklıktan duryulur. Bir çekirge iki kanadını birbirine sürtmekle 600 
ton hacmındaki havayı titreştirir ve bununla esini çağırmış olur. 

İşte fiziğin ayrı bir sahasında iş gören dişi kelebek te görünürde sessiz durduğu halde aynı şekilde arkadaşını çağırmakta ve ondan cevap almaktadır! | 

Bilginler, telsiz icad edilmeden önce, erkek kelebeği dişisine çeken şeyin koku olduğunu söylerdi. İster o olsun, ister bu, hâdise bir mücizedir. Çünkü koku, rüzgâr olsun olmasın, şüphe yok ki her tarafa doğru uçar, yayılır. Bu durumda erkek kelebeğin, çeşitli kokuları taşıyan moleküllerin içinden kendi dişisinin saldığı kokuyu tanıması ve onun geldiği yönü tesbit etmesi gerekir. 

Biz bugün, uzakta bulunan bir kimse ile böyle bir münasebet kurabilecek kudreti elde etmek için pek hassas cihazlara başvurmak mecburiyetindeyiz. Bir gün gelecektir 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ki delikanlı, hiçbir mekanik cihaz kullanmadan, uzak mesafelerdeki sevgilisine seslenecek ve ondan cevap alabilecektir, bunlara hiçbir engel mâni olamıyacaktır. 

Telefon ve radyo (telsiz) pek mükemmel iki cihazdır. 
Her ikisi de uzakta bulunan kimselerle çabuk temas kurmayı sağlar. Fakat bunları kullanabilmek için tel şebekesine ve belirli mekâna ihtiyaç vardır. Bu bakımdan kelebek bizden üstündür. Ne var ki onu kıskanmaya hakkımız yoktur. Biz insanlar da aklımızı kullanmalı ve ferdi bir telsiz sistemi keşf etmeliyiz. Ancak o zamandır ki biz de telepati sahibi olacağız. 


* 
ik # 


Bitkiler, dölleşmeyi sağlamak ve dolayısıyla varlıklarını sürdürebilmek için bazı aracılar kullanmasını başarmışlardır. Yaptıkları işten habersiz olan bu aracılar bir çiçekten diğerine çiçek tozu taşıyan böcekler, rüzgâr, t0- humları o çiçekten bu çiçeğe taşıyan uçar veya yürür her şeyden ibarettir. Nihayet bitkiler insanı, o yüce mahlüku da tuzağa düşürmüştür. İnsan, doğrusu, tabiatı güzelleştirmiş, tabiat da onu bol bol mükğfatlandırmıştır. Fakat insan çok üreyen bir mahlüktur, bu sebeple de ziraata başvurmak mecburiyetinde kalmıştır. O, tohum ekmeye, ekini yetiştirip biçmeye, depolamaya, ayrıca bitkileri geliştirmeye, aşılamaya ve gübrelemeye mecburdur. Eğer insan bu işleri ihmal edecek olursa aç kalır. Böylelikle medeniyet yıkılır, yeryüzü tekrar ilk ve tabii haline döner. 


Henüz yavru halinde iken yuvalarından alınan kuşıar, büyüdükleri zaman kendi familyalarının tipinde yuva yaparlar. Öyle anlaşılıyor ki nesilden nesle intikal eden gelenekler çok eski ve derin temellere sahiptir. Acaba bütün bu işler bir tesadüf eseri mi, yoksa hikmetli bir Varlığın yaratması mahsülü müdür? Bir kısmından söz ettiğimiz, hayvanlara ait bu kudret ve imkânlar, «içgüdü» diye isimlendirdiğimiz ve nesilden nesle geçen (irsi) bir geleneğin kuvvetinin belirtileridir. Yeryüzünün her köşesini işgal eden bunca canlı içinde, insanda olduğu gibi, akıl yürütme ve netice çıkarma kudretine sahip bulunan hiçbir varlık yoktur. Canlılar dünyasında çevre şartlarına uyma sayesinde hayata devam etmek vardır, bunun yanında 'şartlara uymada çok ileri gidildiği takdirde yok olmak tehlikesi de söz konusudur. Fakat sadece insandır ki rakam bilgisi ve matematik zekâsı ilerleyebilmiştir. Böceklerden biri ayaklarının sayısını bilecek olsa bile kendi familyasından iki böceğin ayak sayısını bilme imkânına sahip olamıyacaktır, çünkü bu, akıl yürütme kudretine bağlıdır. 

Istakoz gibi birçok hayvan vardır ki, sözgelimi, pençelerinden birini kaybedecek olsa vücudundan bir parça koptuğunu farkeder, hücrelerini çalıştırmak ve kalıtım faktörlerinden faydalanmak suretiyle hemen kaybolan organı yerine getirmeye koyulur. Organ tam olarak yerine gelince hücrelerin çalışması durur, çünkü hücreler, bilinmeyen bir yolla işi bırakma zamanının geldiğini anlar, 

Tatlısu polibi ikiye ayrıldığı zaman, bu parçalardan biri yoluyla yeniden teşekkül etme imikânıni bulur. Soluca- nın başını kesecek olursanız hemen yeni bir baş imal ettiğini görürsünüz. Biz insanlar da yaralarımızı iyileştirme imkânına sahibiz. Fakat operatörler - gerçekten olabilecekse - hücreleri harekete geçirip de yeni yeni kollar, tırnaklar... ve sinirler elde etme imkânına ne zaman kavuşacaklardır? 

Burada «yeniden yaratma» bilmecesine bir parça ışık tutan müthiş bir gerçek vardır: Hücreler ilk gelişimi sırasında bölünecek olursa, bölünen her parça tam bir canlı meydana getirme kudretine sahip olmaktadır. O halde ilk hücre iki ayrı parçaya ayrılırsa her bir parçadan ayrı ayrı ferdler oluşur. İkizlerin birbirine benzemesi bu olayla izah edilebilir. Fakat hâdiseden daha önemli bir netice çıkarmalıyız: Demek ki başlangıçta mevcut olan her hücre bütün ayrıntılarıyla türünün tam bir ferdi olabilmektedir. 
O halde hiç şüphe yok ki sen, her hücre ve dokuda aynen sensin. 

Dâvüd Peygamberin Mezmurlar'ından (Zebür) bazıları (139/14-16), bir tek hücreden başlıbaşına bir âlemin oluşumunu sağlıyan hayret verici metoda sadelik içinde işaret etmiştir: 

«(Ulu Tanrım!) Övgülerim hep senin içindir, çünkü ben fevkalâde ve akılları şaşırtan bir tarzda yaratılmışım. Senin işlerin akıllara hayret vericidir, ruhum bu gerçeği çok iyi bilir. 

«Gizlice yaratıldığım ve toprağın derin yerlerinde şekillendirildiğim zaman vücudum senden gizli değildi. 

«Gözlerin beni henüz ana karnında bir cevher halinde iken görmüştür. Zamanı gelince teşekkül edecek organlarımın hiçbiri yokken sen onların hepsini kitabında yazdın.» 


Netice: 

Akıllara hayret veren ve hepsi de idrakimizin ötesinde 'butühân türlü türlü duyumlarla sayfaları doldurmak müm. 
kündür. Fakat şimdiye kadar verdiğimiz örnekler, önümüzde öğrenilecek birçok şey bulunduğunu göstermesi bakımından yeter, artar bile. Öyle anlaşılıyor ki insan zamanla bazı yeni yeni duyumlar elde edecektir veya icadedeceği cihazlarla hayvanlara benzemeye çalışacak ve dola- 
' yısiyle onların özel kudret ve imkânlarına kavuşacaktır. 
Demek ki insanın önünde, gelişmek için uzun mesafeler vardır. N 

Hayvanlarda olup da bizde bulunmayan her imkân bizim dehamıza karşı meydan okuyuştur. Biz bu meydan okuyuşa cevap verecek bir bilgiye henüz sahip değiliz. Biz insanlar içgüdüyü tahlil etme kudretini şimdiye kadar elde edememişizdir. İtira# etmeliyiz *ki-eksik bir bilgi tem: ” 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üzerine tam kanaat verici genel kaideler koymak mümkür. 
değildir, Canlılar dünyasının sahip olduğu duyumların hepsini elde edemediğimiz müddetçe tabiat kanunları arasında bulunan gerçek bağlantıyı anlatmaktan âciz kalacak ve cüz'i bir anlayışın ötesine geçemiyeceğiz. 

İnsanın ruhi gelişimi henüz başlangıçta sayılır. İlâhi kıvılcım insanın maddi aklına yavaş yavaş hâkim olmaya başlamıştır. İnsanın, kendi eliyle kendisini yok etmekte olan hataları onun çocukluk trajedilerinden başka bir şey değildir. İçinde bulunduğumuz «zaman», sonsuz geçmiş ve sonsuz gelecek ile karşılaştırıldığı takdirde bir «san» olmaktan ileriye geçemez. Ne var ki içimizde barınan ruh hem geçmişe hem de geleceğe aittir. 

Biz şayet düşünecek olursak: önümüzde ucsuz bucaksız uzayıp giden fezâyı, başlangıcı ve sonu olmayan Zzamanı, atomda saklı bulunan enerjiyi, sayılamıyan faktörleri ve hesaba gelmiyen yıldızlarıyla birlikte Kâinatı; ışık, ısı, elektrik ve manyetizm diye adlandırdığımız titreşimleri, yıldızların sürekli enerjisini, yer çekimi kanunlarını, tabiat kanunlarının kâinata hâkim oluşunu... bütün bunları dikkat gözünden geçirecek olursak kesinlikle anlarız ki bildiğimiz gerçekler bilmediklerimiz yanında pek azmış! İnsan hangi seviyeye ulaşmalıdır ki bu en üstün anlayış noktasından, yüce Yaratıcı'nın varlığını - onun hikmetlerinin anlatılması ve sıfatlarının açıklanması yoluna başvurmaksızın - doğrudan doğruya idrak edebilsin! 


| 


Dördüncü bölüm 


IX 


Aklın gelişimi 


En çok hayret edilecek şeylerden biri de gerek bugün mevcut olan, gerek nesli tükenmiş bulunan hayvanların, sayılamıyacak kadar çok hayat belirtileri içinde akla âit herhangi bir belirtinin göze çarpmayışıdır. Hayvanlarda içgüdülerden başka bir şey bulmak mümkün değilken, insanın, sadece onun akla mazhar olduğunu görürüz. Hiçbir hayvan, bir taşı dört köşe haline getirmeye, 10 a kadar saymaya veya 10 sayısının mânâsını anlamaya gücü yettiğini isbat edememiştir. 


Yaratıklar dünyası içinde birçok hayvana, belirli şekillerle ve üstün derecede bazı fonksiyonları icra etme kud- 


reti verilmiştir; bunlara ister içgüdü, ister zekâ deyiniz ve- 


ya başka bir isim veriniz. Sözgelimi, eşek arısı çekirgeyi yakalar, toprakta bir çukur kazar, iğnesiyle çekirgeyi öyle münasip bir yerinden sokar ki hayvan kendisini kaybeder, fakat ölmiyerek konserve bir et gibi yaşar. Daha sonra hiç şaşmadan, en uygun bir yere yumurtalarını koyan eşek arısı ne bilsin ki küçük yavruları yumurtadan çıkar çıkmaz bu çekirgenin konserve etinden beslenecektir, hem de varlıkları için çok büyük önem taşıyan bu hayvanı öldürmeden! Eşek arısı bu işi başlangıçtanberi devamlı olarak 


/ yapmış olmalıdır, aksi takdirde yeryüzünde bu hayvanın 


, 


cinsi kalmazdı. İlim bu enteresan hâdise için bir izah yolu bulamamaktadır, fakat hâdise tesadüfe de bağlanamaz. 
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Toprakta açtığı çukurun üstünü örten bu dişi hayvah uçar, gider ve bir müddet sonra ölür. Ne kendisi, ne de kendisinden önceki benzerleri yaptıkları bu işi düşünmemişlerdir. Bunlar yavrularının ileride ne ile karşılaşacaklarını, hatta yavru diye bir şeyin mevcut olduğunu bilmiyorlardı. Daha da ileri giderek şöyle diyelim: bu hayvanlar gerçekten çalıştıklarını ve türlerini korumak için yaşadıklarını bile bilmezler. 

Karınca ve arıların, kendi topluluk hayatlarını nasıl düzene koyup idare edeceklerini bildiklerini söylemeliyiz. 
Çünkü bunların askerleri, işçileri, esirleri ve kraliçeleri vardır. Fakat Baltık Denizi sahilinde elinize bir kehribar parçası alacak olursanız onda uzun asırlardanberi bir karıncanın saklı kaldığını ve bunun bugünün karıncasının tıpkısı olduğunu göreceksiniz. Karınca çevresine tamamen uyduktan sonra acaba evrimi durmuş mudur? Ve küçük karıncanın zihni daha büyük bir gayeyi gerçekleştirmekten çok âciz mi bulunuyordu? Karıncanın, sosyal bir böcek olarak oluşması bakımından çok şey öğrendiği şüphesizdir. Söylenebilir ki karınca «En büyük çoğunluğa en büyük fayda» tarzında ifade edilen o enteresan teoriyi merhametsiz bir şekilde uygulamakta ve bu teorinin mantıki neticesini de gerçekleştirmektedir. Tıpkı Doğu Hind Adaları son nesil sâkinlerinin yaptığı gibi. 

Bazı karınca türlerinde, işçi karıncalar kış boyunca diğer karıncaları beslemek için küçük taneler toplar getirir. Bunlar toprak altında bir «öğütme odası» inşa eder. 
Öğütmeye uygun, büyük ve kuvvetli çenelere sahip bulunan karıncalar koloninin ihtiyacı olan besin için bu taneleri öğütür; bunların yegâne işi bundan ibarettir. Sonbahar gelip te tanelerin hepsi un haline getirilmiş olunca, «En büyük çoğunluğa en büyük fayda» prensibi, hazırlanan bu yiyeceğin saklanmasını gerektirir. Madem ki yeni doğacak karınca nesli birçok öğütücü karınca da getirecektir, asker karıncalar halen mevcut olan öğütücü karıncaları öldürür. Her halde bu böcek askerlerin vicdanı, öldürülen karıncaların, taneleri öğütme sırasında yeteri kadar gıda paylarını aldıklarına kanaat getirmekte ve bununla müsterih olmaktadır. | 

Bazı karıncalar, içgüdünün veya düşüncenin - hangisi hoşunuza giderse onu tercih ediniz - sevkiyle, gıdasını temin etmek için, «mantar tarlaları» diyebileceğimiz yerlerde besin olarak mantar yetiştirirler. Bu karıncalar aynı zamanda gül biti ve tırtıl gibi küçük böcekleri avlar. Bu küçük yaratıklar karıncaların sağmal inekleri ve keçileri gibidir. Karıncalar bunlardan bala benzer belirli bir sıvı alarak beslenirler. 

Karıncalar diğer bazı karıncaları esir alarak işlerinde çalıştırırlar. Bazı karıncalar da yuva yaparken bitki yapraklarını arzu edilen eb'ada uygun olarak keserler. İşçi karıncalar yuvanın etrafını düzene koyarken bu iş için yavru karıncaları çalıştırır, çünkü - ipekböceği gibi - ipek iplik salgılayan bu yavrular yuvanın etrafını beraberce örerler. Çoğu defa yavru karınca kendisi için bir yuva (koza) yapmaya fırsat bulamaz, fakat bununla beraber o, topluma hizmet etmiş olur! | 

Karıncayı oluşturan cansız atomlar ve moleküller bu kadar karmaşık işlerin içinden nasıl çıkabiliyor? 

Şüphe etmemelidir ki bütün bu işleri yaparken karıncaya yol gösteren bir Yaratıcı vardır. 


Aklın üstünlükleri : 


Yaratıklar içinde sadece insandır ki yüksek derecede bir düşünme hareketini yürütebilecek seviyede bir akla sahiptir. İçgüdü, flütten çıkan tek'bir nağme (ezgi) gibidir, güzel fakat mahdut bir ses. İnsan aklı ise bir orkestradaki bütün musiki âletlerinin seslerini kapsar. İnsan bütün bu değişik nağmeleri âhenkleştirmek ve fevkalâde bir düşünce senfonisi halinde insanlığa sunmak imkânına sahiptir. 
Tanrının lütfu, insanoğlu yaratılıncaya kadar, onun gibi dinamik bir akla sahip olacak herhangi bir canlıyı varlık sahasına çıkarmamıştır. Şimdi biz, insanın, Evrensel Ze. 
kâdan bir kıvılcım kaptığını tasavvur edebiliriz. O, bu nur sayesinde yeryüzünün efendisi olmuştur; fevkalâde bir güce sahip olmuş, ebediyete erişmiştir. 

Fizik ve kimya kanunları uyarınca, evrimin, elden gelen bütün imkânlarla «çevreye uyma» sınırları içinde kalması zorunludur; onun dışına çıkamaz. Bir kuşun kanadı mı güzeldir? Deniliyor ki bu kanat güzelliği cinsi câzibenin belirtilmesinden ibarettir. Evet, bu hâdisernin böyle izah edilmesi mümkündür. Fakat, güzel kadın insan varlıgı için gerekli ise de güzel resim onun varlığı için zorunlu değildir. Diyelim ki madde birleşince, yani atomlar, taşlar... veya su bir araya gelip buna hayat üflenince evrimlenip insan olabilir. Fakat bu elemanların, çevreye tam uyduktan sonra, bir merhale daha aşması ve sözgelimi bir musikişinas meydana getirmesi mümkün müdür? Notaları kâğıt üzerine yazabilen ve çok ince bir sanat zevkiyle onları âhenkleştiren bir musikişinas. Piyano çalabilen ve büyük dinleyici kitlesinin gönlünü çelen bir sanatkâr... 
İcra ettiği musiki plâklara alınabilen ve böylece «esir» denen bir aracı ile bütün dünyaya yayımlanan bir sanatkâr... 
«Esir» ki sayesinde var olabilen atomlar kendilerinden bile habersizdir... 


Bazı hayvan türleri, faaliyetlerinde karşılıklı olarak yardımlaşırlar. Bunlar toplu olarak avlanır, yiyeceklerini birlikte toplar ve gelecek için depo ederler. Bu tür hayvanlar ferdi güç ve gayretlerini, birlikte çalışma sayesinde, çeşitli yollarla kat kat arttırmış olurlar. Fakat bundan öte bir adım daha atabildikleri görülmemiştir. 

İnsana gelince, o da bir taraftan ferdi gücü, müşterek bir çalışma sayesinde, kat kat artırarak ehramları yükseltmiş, diğer yönden de kaldıracı, makarayı, tekerleği ve ateşi keşfetmiştir. İnsan yük hayvanlarını evcilleştirmiş ve onları, icad ettiği arabaya koşmuştur. Böylece o, yükten kurtularak bacaklarını uzatmış ve sırtını kuvvetlendirmiştir. İnsan, suların çağlayanlar halinde düşmesinden doğan kuvveti kontrol altına almakta, buharı, gazı ve elektriği istediği gibi kullanabilmektedir. İnsan, elinin fonksiyonunu, aklının icadı olan makinelere komuta edecek seviyeye çıkarmasını da başarmıştır. O, bir yerden diğer bir yere gitmek isteyince ceylandan fazla bir hıza sahip olmuştur. 
Arabasına kanat da takmayı başarınca kuşlardan da hızlı uçabilmiştir. Bütün bunlar maddede tesadüfen meydana gelen karşılıklı bir etkiden mi doğmuştur? 


Akıl ve güzellik : 


Güzellik tabiatın ayrılmaz bir vasfıdır. Bulutların, gökkuşağının ve masmavi gökyüzünün güzelliği, parlak yıldızları, doğuşu sırasında dolunayı, gurup vaktinde güneşi ve öğlenin göz kamaştırıcı parlaklığını seyreden insanın gönlünü dolduran câzibe... bütün bunlar insanı derinden duygulandırır, büyüler. 


En küçük bir canlıyı, en ince bir çiçeği mikroskopun altında inceleyiniz, bunların türlü türlü güzelliklerle süslendiğini ve muntazam bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. 


Bir kar taneciğinden tutunuz da daha küçük, sayısız şekillere varıncaya kadar, bütün eleman ve bileşiklerin, herbirinin kristal özellikleri, akılları durduracak derecede, teker teker ait oldukları cisimlerin özelliklerine uygundur. O kadar ki sanatkâr bunları olduğu gibi kopya etmekten ve bir araya getirmekten (kompoze etmekten) öte bir şey yapmamaktadır. 
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Her ağacın herbir yaprağı en düzgün ve en uygun bir şekil taşır. Her bitki özel, sanatkârane ve orijinal bir plân mahsulüdür. Çiçekler ince bir güzellik ve yerli yerinde bir tertiple şekillendirilmiştir. Yapılış plânları isabetli projeler uyarınca olmuştur. Pek ustaca kompoze edilen renklerinin karışması - imkânsız değilse - pek nâdirdir. 

Başkalaşım devrelerini geçirmiş ergin bir hayvan güzel bir varlıktır. Hareketleri tabii, tatlı ve güzeldir. Tabiatın etkili şartlarından korunma ve çevreye uyma zarureti neticesinde normal şeklini aşan bir yaratık olursa, kendi türü içinde tek kalır, o kadar ki onu görenler, nerde ise, insanları güldürmek için sanatkârane hazırlanmış bir komedi mevzuu sanacaklar. 

Yeşil vadi, nehir, göğe doğru uzanan ağaçlar, büyük kayalar, tepeleri karla örtülü dağlar... bütün bunlar in-. 
sahın gönlünde derin izler bırakır. Hatta insan, çölde uzayıp giden kum tepelerini seyretmekten bile estetik bir zevk duyar. 

Okyanusların o gururlu dalgalarının ardarda gelişi ve kıyıyı dövüşü, deniz üstünde, kıyı boyunca ve orman üÜzerinde rengârenk kuşların uçuşu... bunlar gözleri görenlere ve akılları işleyenlere meydan okuyuştur. 

Balıkların kayar gibi hareket edişi, deniz dibindeki otların yavaş yavaş dalgalanışı, doğrusu, insanın gönlünü âhenk duygusuyla doldurmaktadır, bir özleme cevap veren duyguyla... 

Şayet çirkinleştirici ve bozucu bir el müdahale etmezse, öyle görünüyor ki tabiat en yüce duyguları gönüllerimizde canlandırmak ve bize güzellik nimetini lütfeden Yaratıcı'nın sanatını takdir etmeyi öğretmek için hazırlanmıştır. O güzellik nimeti ki onu bütün derinliğiyle ancak insan hissedebilir. Güzellik faktörü yaratıklar içinde sadece insanı Allah'a en yakın olacağı bir dereceye yükseltir. 
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Netice: 

Öyle anlaşılıyor ki «gaye» (yani eşya ve hâdiselerin şuurlu bir varlık tarafından belirli maksatlara göre yaratılıp yürütülmesi), tabiatı idare eden kanunlardan tutunuz da hayatımızın temelini teşkil eden atomların bileşimlerine varıncaya kadar, bütün eşyada temel bir vasıftır. 
Şayet evrimin, ruhu taşıyabilecek maddi bir esas hazırlamaktan başka bir gayesi yoksa bile, işte bu, sadece bu, yüce bir gayedir. 

Eğer «gaye» unsuru bütün eşya için bahis konusu ise ve eğer insanın da bu gayenin en büyük belirtisi olduğuna inanıyorsak... o takdirde onun vücudunun ve beyin sisteminin maddi olduklarına inanmak yerinde olur. Çünkü canlı yaratıkların vücudlarını teşkil eden atom ve moleküller fevkalâde işler görüyor, akıllara hayret veren cihazlar kuruyor. Fakat bütün bu cihazlar, akıl tarafından bir gayeye uygun olarak harekete geçirilmediği takdirde işe yaramaz. O halde evrenin bir Yaratıcı'sı vardır. İlim bu Yaratıcı'yı izah edemiyor ve onun maddi olduğunu söyliyemiyorsa, Yaratıcı'nın bir hayalden ibaret olduğuna mı hükmetmek lâzım gelir? 


Beşinci bölüm 


X 


Genler 


Dişi, erkek bütün hücrelerde Kromozomlar ve Genler bulunur. Kromozomun içinde geni kapsayan küçük bir çekirdek vardır. Genler her canlı varlığın ve bu arada insanın özelliklerine etki yapan baş faktördür. Üreme hücresindeki sitoplâzm ise kromozomu da geni de çevreliyen ve çeşitli kimyasal bileşiklerden meydana gelen fevkalâde bir maddedir. Yeryüzünde yaşıyan bütün insanların ferdi özellikleri, psikolojileri, renkleri ve ırklarından sorumlu olan bu genlerin tümü o kadar küçüktür ki bir araya getirilse bir yüksüğü bile dolduramaz. 

Genler, o son derece küçük, mikroskopik varlıklar bütün insan, hayvan ve bitkilere ait özelliklerin rakipsiz anahtarlarıdır. İki milyardan fazla insanın bütün ferdi özelliklerini kapsıyan yüksük büyüklüğündeki hacım, şüphe yok ki çok küçük bir hacımdır. Fakat bu, üzerinde söz edilemiyecek bir gerçektir. Acaba genler ve onların etrafını saran sitoplâzmalar, geçmiş atalardan insanlığa intikal eden soyaçekim özelliklerini kendilerinde saklıyorlar mı? Yine bunlar pek minicik bir alan içinde her ferdin psikolojisini gizliyorlar mı? Ve burada saklananın, gizlenenin içyüzü nedir? Bir tâlimat kitabı veya atomlar dizisi mi? Yoksa her şey tesadüfe mi bırakılmış? 

Döl yatağındaki çocuk (cenin, embriyo) protoplâzma halinden ırki özelliklerine doğru gelişirken adım adım izlenebilen bir evrim geçirir, «genlerde ve sitoplâzmadaki 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düzen» diye ifade edebileceğimiz bir gelişme kaydeder. O kadar ki bu irki gelişmesinde, cenini, ilk teşekkülündenberi besleyen annenin bile büyük bir tesiri yoktur. Çünkü meydana gelecek çocuğun annesine mi, babasına mı benziyeceğini kararlaştıran da bizzat genlerdir. Bu benzeyişi, doğumdan önce çocuğa yataklık eden ortamın temin ettiğini söylemek için elimizde herhangi bir delil yoktur. Gelişme normal olarak uzun «zaman bölümlerinin geçmesini gerektirir, ancak bu sayede çeşitli değişiklikler meydana gelebilir. Uzun zamana bağlı olan bu gelişme insan cinsinin devamlılığını, dayanıklığını ve soya benzemesini sağlar. 
Gelişme ruhun üflenişiyle en olgun derecesine ulaşır. Yüce Yaratıcı bu önemli fonksiyonu sırasına ve düzenine koymuştur. İnsanoğlu, çocuğun döl yatağındaki gelişme inceliklerini anlamaz veya tezcanlılık eder diye, ulu Yaratıcı, bu gelişme fonksiyonunu lüzümundan fazla hızlandırmamıştır. Daima yeni gelişmeler, gelişen varlıkta bulunan özelliklere ve bir de gelişmeye uygun düşecek bir ortamın bulunuşuna dayanır. Tesadüfün ve sonradan ortaya çıkan durumların evrime yaptıkları etki pek azdır. Böyle etkiler daha çok anne ile baba arasında bulunan ve soyaçekim yoluyla evlâda geçen önemli ve belirgin bazı ayrı özelliklerde göze çarpar. 


Bir kelebeğin başkalaşımını inceliyecek olursanız, onun, yumurtadan çıktıktan sonra tırtıl halinde olduğunu görürsünüz. Tırtıl oburca yer, gelişir ve kendisini kısmen ipek olan bir tabakaya rahatça sarar, sonra krizalit haline gelir. Koza içindeki tırtılın vücudunu teşkil eden dokuların çoğu çeşitli hücrelere ayrışır ve bir hücreler karışımı halini alır. Bu devrede bulunan bir tırtılı tahlil eden, hücreler arasında hiçbir ayrım yapamaz, hatta o, bu karışımı bile tefrik edemez. Münasip bir zamanda krizalitteki her canlı hücre kendisine uygun yeni bir evrim geçirir ve böylece krizalit canlı ve yeni bir yaratığa evrimlenir. Bu hayvan artık kendisi için gerekli olan bütün fiziksel organlara sahiptir, yeni bir tırtılın karmaşık tabiatının yarısını meydana getirme gücüne sahiptir. Zamanı gelince koza açılır ve «kelebek» dediğimiz o enteresan yaratık dünyaya gelir. 

Kelebeğin nazik kanatları, içi kan dolu bazı borucuklardan yapılmıştır. Kanat gittikçe şişer ve uçmaya elverişli bir hal alır. Bütün câzip renkleriyle havada uçan bir kelebeği mikroskopla inceliyecek olursak kanatlarının tüylü bir tabaka ile örtülü olduğunu görürüz. Asıl kelebeğin kanatlarındaki kırmızı, kahverengi, yeşil veya sarı her benek yeni kelebeğin kanatlarında da aynı yerde bulunur. 
Yeni gelişen bir yavru kelebeğin benekleri her bakımdan ve aşağı yukarı mikroskopik bir uygunlukla onu doğuran dişi ve erkek kelebeklerdeki beneklerin aynıdır. 


Şimdi kendi kendimize soralım: Genlerdeki bu «yön verici kuvvet» nereden gelmektedir? Genler hücrelere komuta etmekte, hücreler de, askerlerin komutanlarına itaat etmeleri gibi, onların emirlerini yerine getirmektedir. Ve bu karışık münasebetlerden doğan netice de bir matematik probleminin çözülmesi gibi her yönden doğru çıkmaktadır. 

Rengin, belirli dalga uzunluğuna sahip ışınların belirli maddeler tarafından emilmesiyle meydana geldiği söylenir, bu maddeler diğer dalga uzunluklarını da yansımaları için serbest bırakırlar. Işık dalgaları oldukça büyüktür. Çünkü inç (parmak) başına 33.000 ilâ 36.000 arasında yayılırlar. 
Halbuki diğer dalga veya ışınlar, inç başına telsiz için birkaç km., X ışınları, radium için 10 milyon veya daha fazla 

ayılır. 

Gelecekte ne gibi yeni buluşlarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sıcak ülkelerde yaşıyan bir çeşit kelebek vardır ki kanatları, saydam bir maddeden yapılmış çok ince bazı levhaların teşkil ettiği tabakalarla örtülüdür. Işık bu kelebeklerin kanatlarına girdikten sonra, bazan opal'in (panzehir taşı) renkleri arasında görebildiğiniz tatlı bir mavi ile yansır. Eğer kelebeğin kanat kalınlığında santimin 5.000 de li kadar bir değişiklik meydana gelse bu ışık hadisesi ya değişir veya tamamen yok olur. Demek ki «genler» işleri öyle ayarlıyor ki binlerce nesil geçtiği halde herhangi bir değişiklik bile olmuyor! 

Genlere, radium veya diğer ışınlarla etki yapmak mümkündür. Böyle bir etki sonunda kanatsız sinekler, şekli bozulmuş bitkiler ve birçok şaşırtıcı anormallikler elde edilebilir. Bilginler, birgün, belki tabiatın sanatına güzellik katabileceklerdir, fakat bunu yapabilmek için çok kıymetli bilgiler elde etmeleri gerekir. Bu bilgiler sayesinde de biyoloji, tıp ve fizik ilerliyecektir. 

şimdiye kadar bildiğimize göre bütün hayat bir tek hücreden gelmektedir, elimizde başka türlü sonuç doğuracak herhangi bir delil mevcut değildir. Müşahede edildiğine göre bütün canlı türler arasında yaratılış karakteri bakımından aşılması mümkün olmayan derin uçurumlar vardır. O kadar ki birbirine yakın olan türler bile gerçekten ayrı ayrı yaratılışlara sahiptir. Birçok hayvan da ayrı karakterde iki türü döllendirme kudretini kısa zamanda kaybeder. Sözgelimi katır atın ve eşeğin yavrusu olduğu halde bir katır nesli mevcut değildir. Geriye, hayatın asıl kaynağına doğru gittikçe «çevreye uyma» olayının daha yaygın olduğunu görürüz. Hatta öyle bir zaman düşünebiliriz ki canlının çevreye uyma gücü ileri derecede bulunuyordu ve yeryüzü - bugün de büyük çapta olduğu gibi . o zamanlar, «her biri kendi türünden olan> canlılarla dopdoluydu. Bugünün midye'si ve ahtapot'u, bunların her ikisi de yumuşakçalardandır, fakat her birinin «çevreye uyma» faktörü ile zamanla aldığı şekil öyle bir ayrılık arzetmiştir ki bunların ikisinin de aynı türden olduklarına inanmak güç bir şey olmuştur. 
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Canlılar arasındaki bu ayrılma olayı tâ hayatın başlangıcı zamanlarında meydana gelmeğe başladığından her bir yaratık zamanla özel bünyesine bürünmüş, geri dönme veya yeniden kendisine başka bir şekil verme gücünü kaybetmiştir. İşte bu hayvanlar, değişik şartlara ayak uydurma kabiliyetini büyük çapta kaybettiklerinden, birçok hayvan türünün nesli kesilmiş, diğerleri için de yaşama imköânı kalmıştır. 


Evrim teorisi ve insan - maymun ilişkisi : 

İnsan da en üst derecede bir hayvandır, onun yapısı maymun türünün yapısına benzer. Fakat bu iskelet benzerliği, hiçbir zaman bizim maymun neslinden geldiğimizin veya maymunların az gelişmiş bir insan türü olduğunun delili değildir. 

Gerçi Morina balığı ile Mezit balığının her ikisi de suda yaşamakta, aynı gıda ile beslenmekte ve oldukça birbirine benzer bir iskelete sahip bulunmaktadır, fakat hiçbir kimse morina balığının mezit balığından evrimlenerek meydana geldiğini ileri süremez. Olsa olsa şunu söyleyebiliriz: bilinmiyen eski bir zaman içinde, her iki balıgın şekil kazandığı sırada her iki türe de düzen veren paralel bir zaruret varmış, 

İlim, insan elindeki başparmağa, onun çeşitli âlet ve silâhları tutma gücüne dikkati çeker ve bunu, insanın - diger canlılardan farklı olarak - ilerlemesi için önemli bir faktör kabul eder. Maymunun hiçbir fayda sağlamıyan başparmağı ise, insan elindeki başparmağın maymunlarınkinden evrimlenmediğinin bizzat ve kesin bir delilidir; maymunlar ki ağaçlar üzerinde yaşarlar ve başparmakları da bu yaşayışa uygun bir karakter arzeder. Çünkü tabiat, hiçbir zaman kaybolmuş bir imkânı tekrar iade etmez. 
At, bugün, son derece elverişli, özel bir parmak (tırnak) üzerinde yürür; at, zamanla kaybettiği o parmaklara hiçbir vakit tekrar sahip olamıyacaktır. Şunu da söyliyelim ki bundan en az iki milyon yıl önce yaşayan atalarımızın ne gibi evrimler geçirdikleri konusunda lüzumundan fazla ve ciddi bir şekilde kendimizi meşgul etmemiz doğru değildir. Bununla beraber öyle anlaşılıyor ki «kayıp hal- ka»12 konusundaki araştırmaların mânâsızlığı çok geçmeden ortaya çıkacaktır. 


* 
4 


Melezleştirme yoluyla meydana getirilen yeni yaratıklar, istiyerek elde edilen yeni bir tür gibi görünür. Meselâ tazı, Pekin köpeği ve kısa burunlu fino köpeği (Pug), . bunların hepsi de köpek türündendir. Şayet bunlar sonradan edindikleri özellikleri korumak için yetiştirilecek olurlarsa aynı şekilde devam ederler. Fakat bu hayvanlar kendi başlarına bırakılırlarsa, özenle yetiştirilen bu hayvanlar türlerine, muhtemelen kurda dönüşürler. Bununla beraber eğer bulundukları ortama iyi intibak ettirilir ve melezleştirilmezlerse yeni bir köpek türü olarak ürer giderler. | 

Güvercin de yeni türler elde etmek için eskidenberi, belki tarihin bâşlangıcından itibaren terbiye edilmiştir. 
Yelpaze gibi kuyruğu olan ve kursağını şişirme kabiliyetine sahip bulunan güvercinler bunlardandır. Bazı hılkat garibeleri de mevcuddur. Fakat «genler», bunları eski hallerine çevirmek için pusu kurup bekler. Aslına dönmekte olan güvercinin örneklerini herhangi bir şehrin caddelerinde görebilirsiniz, çünkü onların müşterek ana karakterlerini ve renkteki nihâi beraberliğe olan eğilimi hemen farkedersiniz. Biz insanlar içten gelen bir duygu ile melez hayvanlardan hoşlanmayız. Beş ayaklı veya çift başlı 


12 İnsanla maymun arasında geçit teşkil ettiği söylenen ve 
bilginlerin bulmayı başaramadıkları yaratık. (Çeviren) 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bir inek görmekten ürkeriz. Buna mukabil yakışıklı erkekten, zarif kadından hoşlanırız. Fakat bize göre insanların en çok sevilmeye lâyık olanı çocukları uğrunda kendisini harcayan İedâkâr anne olsa gerektir. 
Genler cinsiyet (seks) hücrelerinin bir kısmını teşkil eder. Fakat cinsiyet hücreleri vücudun umumi oluşumunda rol almaz, canlı varlıkların hayatında az önemi olan faaliyetlere hiçbir şekilde katılmaz. Genler, ferdin, türüne tam benzemesini sağlar ve bu özelliğini korur. Yapılan araştırmalar, genlerin, anne babanın davranışından etkilenmediğini göstermiştir. Yalnız kötü huy, hastalık veya vücudda meydana gelen ârızalar genleri pek az meşgul edecek bazı değişiklikler meydana getirebilir. Gerçi kuvvetli anne baba kuvvetli evlât doğurur, fakat bunun sebebi çocuğun kuvvetli atalara sahip oluşudur. Doğrusu, anne baba, çocuklarına, içinde hayat sürebileceği fiziksel bir ma'bed sağlıyabilecekleri gibi, ona, ölümsüz bir ruha hiçbir zaman barınak olamıyacak bir mezbelelik de temin etmiş olabilirler. Bu sebeple babalık ve annelik insan omuzlarına yüklenen en ağır bir sorumluluk olmuştur. 


Bugünün erkekleri, traş oluyorlar diye, eski zaman erkeklerinden daha seyrek ve zayıf sakallı değildir. İngiltere kıyılarındaki Man adasında yaşıyan kuyruksuz kedi (Manx), burada herhangi birisi tarafından kuyruğu kesildiği için böyle gelişmiş değildir. Her halde kuyruğa özge bir geni kaybettiği içindir ki Man kedisi nesli, bu eksikli- ge rağmen sağlam olarak fakat kuyruksuz bir şekilde üremiştir. 

Canlının yaşadığı çevre, genlerle âhenk halinde bulunan çeşitli faaliyetler üzerinde etkisini yavaş yavaş gösteren değişiklikler yapar. Şayet bu değişiklik faydalı ise devam eder, değilse değişikliğe maruz kalan canlı ortadan kalkar, çünkü çevrenin şartlarına ayak uyduramamıştır. 
Tüysüz Meksika köpeğinin soğuk memleketlerde de yaşadığı görülmektedir, fakat onun nesli yakında soğuktan tükenecektir. 

Evrim teorisine inananlar genler konusunda hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu sebeple de evrimin başladığı noktada, yani hücrede: genleri taşıyan varlıkta kalmışlar, ileriye geçememişlerdir. 

Mikroskopla bile görülemiyecek kadar küçük bir gen- de saklı bulunan birkaç milyon atomun, yeryüzündeki hayata mutlak olarak nasıl hükmettiği, ilmin, hâlâ çözemediği en büyük problemlerden biri olmakta devam ediyor. 

«Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan?» bilmecesi, çözülemeden zamana mal olmuş. Aslında ne bu, ne de o. Çünkü her ikisinden de önce bir hücre vardır. Yumurta dediğiniz, ceninin (embriyon) gıdasından başka bir şey değildir. Yalnız yumurta o biricik hücreyi, «eş»ine kavuşan döl hücresini taşır. Hücrelerdeki genlerde birleşme ve bölünme meydana geldi mi, artık sitoplâzmanın yataklık ettiği bu hücreler, diğer bir yumurtayı meydana getirecek tavuğu doğurmaya mecburdur. 

«4 

Şu gördüğümüz şekliyle maddenin hiçbir gayesi yoktur. Evet, maddenin hiçbir hedefi yoktur, hatta tabiat kanununa apaçık boyun eğişinde bile. Fakat nizamın hâkim olduğu her maddedeki hayatın belirli bir gayesi vardır: bir ağaç meydana getirmek, bir üzüm asması, bir fil... 
veya bir insan yapmak; hem de genlerle sınırlandırılmış belirli bir plâna son derece uygun olarak. 

Hayat türün devamını sağlamak için canlıyı üremeye mecbur eder. Bu o kadar kuvvetli bir faktördür ki uğrunda her canlı en büyük fedakârlıkları yapar. Mayıs sinekleri gibi bazı türlerde bu vazife görülür görülmez birçok Tart hemen ür Hayat bulu mayan yerde bu zorlayıcı kuvvet de yoktur. Peki, bu kür .'urulmaz faktörler nereden doğmuş? Doğduktan sonra da nasıl oluyor da mil-. 
yonlarca yıl devam etmektedir? Üreme, canlı tabiatın bir kanunudur, kimyasal bileşiklerinkine eş bir güce sahip bir kanun, O, Yaratıcı'nın iradesinden gelmektedir. 

Toprak anaya ait bütün elemanlarla canlılar dünyası arasında bazı temel ayrılıklar, farklar mevcuddur. Bütün elemanlar birleşir, kristalleşir, değişik şekillere girer, fakat atomlarda hiçbir değişiklik meydana gelmediği gibi atomlar arasında hissedilir bir münasebet de yoktur. Aksine, canlılar dünyasının, bütün elemanları yeni yeni bileşikler halinde tanzim ettiğini görürüz. Bu bileşiklerin herbirinin kendisine özge bir faaliyet alanı vardır. Elemanların meydana getirdiği bütün bileşikler bu canlı münasebetleri sürdürebilmek için birbirleriyle yarış halinde gayret sarf eder. Bu doğuştan mevcut ve aktif işbirliği hayat bulunmayan yerde kat'iyen yoktur. En az yer çekimi kâ- 
- nunu kadar önemli bir kanun olan bu husus henüz gerektiği şekilde izah edilememiştir. Bunun da aynı kaynaktan geldiği şüphesizdir. Böyle kanunlar, düzensizlikten doğamaz, bunlar olsa olsa yüce Allah'ın iradesinden bir parçadır. 

Yukarıda söylediğimiz gibi genler, bütün canlılardaki cinsiyet hücrelerinde bulunan atomların ültramikroskopik bir şekilde düzenlenmiş olmasından ibarettir. Yaratılış projesini, geçmişlerin sicilini ve her canlının kendisine has özelliklerini genler muhafaza etmektedir. Genler, bitkilerin her şeyine: köküne, dalına, yaprağına, çiçeğine, gövdesine ve meyvasına, bütün ayrıntılarıyla hâkimdir. Yine onlar insan da dâhil olmak üzere bütün hayvanların şeklini, iskeletini, kıllarını, saçını... ve kanatlarını tesbit eder. 


Palamut ağacının yemişi yere düşer, sert, kahve rengi kabuğu onu korur, toprak içindeki çukurlardan birine yuvarlanır. İlkbahar geldi mi yemişin içindeki öz dirilir, kabuk yarılır; içinde genlerin sakladığı yumurta biçimindeki özden bir yemek ziyafeti hazırlanmıştır. Palamut yemişi toprağa kök salar, işte size bir filiz, taze bir fidan ve birkaç yıl sonra bir palamut ağacı daha. Genleri bulunduran palamut yemişinin özü, bu tomurcuk milyarlarca defa çoğalmış ve dalları, gövdesi, yaprakları ve meyvesiyle yeni bir ağaç meydana getirmiştir, her tarafıyla, zamanında meyvesi olduğu palamuta benziyen bir ağaç. Yüzlerce yıl sayılamıyacak kadar çok palamut yemişlerinde aynı atom düzeni mevcuddur, belki üç milyon yıl önce palamut ağacını meydana getiren bir düzen. 

Hiçbir palamut ağacı kestane vermemiştir, hiçbir balina doğurmamıştır, denizler gibi uzayıp giden buğday tarlalarının herbir tanesi başka bir şey olmayıp buğday tanesidir, mısır da mısırdır. Değişmeyen bir kanun «genler» vasıtasiyle maddenin atomlarına düzen verir, başlangıçtan sona kadar her nevi hayatı kesin olarak tayin ve tesbit eden genler. 

Haeckel «Bana hava, su, kimyasal maddeler ve ln kadar vakit temin edin, insan yaratayım» demiş. Fakat ' genleri ve bizzat hayatı hesaba katmamıştır. Haâeckel insan yaratabilmek için - şayet gücü yetseydi - görülmeyen bunca atomları ve genleri bulmak, düzenine koymak ve bunlara hayat vermek mecburiyetinde idi. Hatta bu durumda bile o, neticede - le oranla milyonlarla ifade edilecek bir kesinlikle - ancak benzeri bulunmayan bir cana- var meydana getirmiş olacaktı. Haeckel bütün bunları başarabilseydi, muhakkak ki başarılan işin bir tesadüf eseri değil, aklının mahsulü olduğunu söyliyecekti. 

Doğrusu, «Allah, hârikalarını esrarengiz metodlarla yaratmaktadır!» 


XI 


Dünyanın en büyük laboratuvarı 


Sindirim fizyolojisi konusunda birçok kitap yazılmıştır. Fakat her yıl ve pek ilgi çekici keşifler ortaya çıkmak- ta ve bunlar konunun canlılığını devam ettirmektedir. Sindirimin bir kimya laboratuvarında meydana gelen bir iş olduğunu ve yediğimiz yemeklerin de ham müâddeler teşkil ettiğini kabul edersek onun ne kadar ilgi çekici bir iş olduğunu hemen anlayıveririz, çünkü o, midenin kendisi hâriç yenilebilecek her şeyi sindirmektedir. 


. Biz, bu laboratuvarın durumuna hiç bakmadan veya sindirim kimyasının bu işi nasıl gördüğünü düşünmeden laboratuvara ham madde olarak birçok yemek çeşitlerini göndermekteyiz. Sözgelimi pirzolaları, lâhanayı, mısırı ve kızarmış balığı yeriz, arada bir su içeriz, yemek sonunda içki alır, arada bir ekmek atıştırırız. Bütün bunlara bir ilkbahar ilâcı olarak bazan da maden suyu ve pekmez ilâve ederiz. Mide, bu yemek karışımının içinden faydalı olanlarını seçer. Bu işi, her türlü yemeği kimyasal bir analizden geçirmek suretiyle başarır. Bu esnada bıraktığı fazlalıklar olur. Mide ayırdığı besin maddelerinden çeşitli hücrelere gıda teşkil edecek olan yeni proteinler elde eder. 
Sindirim sistemimiz besinlerin içinden kalsiyumu, kükürdü, iyodu, demiri ve diğer zaruri maddeleri ayırır alır. Yi- 
. ne o, ana moleküllerin boşa gitmemesine ve hormon üretmeye önem verdiği gibi hayat için zaruri olan bütün malzemelerin belirli ve düzenli mikdarlar dahilinde daima var 


88/İNSAN KÂİNAT ve ÖTESİ 


olmasını ve her türlü ihtiyacı karşılamaya hazır bulunmasını da sağlar. Sindirim cihazı, açlık gibi vuku bulacak her türlü olaylar için yağ ve sair ihtiyat maddelerini de depo eder. 


Sindirim cihazımız bütün bunları yaparken insanın düşünüş ve akıl yürütüşünden hiçbir zaman etkilenmez. 
Biz insanlar, hayatımızı sürdürebilmek için, otomatik olarak ve hiç bakmadan birçok şeyler yeyip içiyor ve dolayısıyla sayılamıyacak kadar çok olan maddeyi bu laboratuvara döküveriyoruz. Besinler, çeşitli sindirim yerlerinde kimyasal analizlerden geçtikten ve yeni besinler haline geldikten sonra milyonlarca hücrelerin her birine devamlı olarak gönderilir, sayısı yeryüzündeki bütün insanların sayısından fazla olan hücrelerimizin herbirine. Burada hücrelere yapılan besin nakliyatının devamlı olması ve ayrı ayrı her bir hücrenin, özel olarak muhtaç olduğu besin maddesi ne ise onun gönderilmesi gerekmektedir. 
Öyle ki rolleri başka başka olan hücreler, aldıkları bu özel besinden kemik, tırnak, et, kıl, göz... ve diş meydana getirsin. 

O halde sindirim cihazı dediğimiz şey, insan zekâsının icadettiği hiçbir fabrikanın imal edemiyeceği kadar madde işleyen bir kimya laboratuvarıdır, Burada ayrıca, dünyanın tanıyabildiği en büyük dağıtım ve nakliyat sisteminin de ilerisinde bir nakliyat sistemi vardır, fevkalâde bir düzenle her şeyin yerini bulduğu bir sistem. Bu laboratuvar çocukluk devresinden, sözgelimi, 50 yaşına kadar önemli hiçbir hata işlemez. Halbuki bu süre içinde işlediği maddeler aslında bir milyondan fazla değişik molekülden meydana gelmiştir. Hem bu maddelerin birçoğu da zehirlidir. 
Besin dağıtım kanalları çok çalışmaktan tenbelleşince zayıflar ve nihayet ihtiyarlarız. 

Hücrelere gelen besin elemanları henüz birer temel besin maddesinden ibarettir. Hücrelerin fonksiyonu bu besinleri yakmaktır. Vücudun ısısını sağlayan yegâne kaynak bu yanma olayıdır. Siz, tutuşturmadan yanma olayını meydana getiremezsiniz. Mutlaka önce tutuşturma olayını temin edeceksiniz. İşte tabiat da tutuşturma olayını meydana getirecek küçük kimyasal bileşikler (hücreler) hazırlamıştır. Kendilerine gelen besini tutuşturarak yakan hücreler böylece oksijen, hidrojen ve karbon sağlamış ve gerekli ısıyı elde etmiş olurlar. Her yanma olayında olduğu gibi bunda da hetice su buharı ve karbon dioksittir. Kan karbon dioksidi akciğerlere taşır. Size nefes almayı temin eden yegâne şey akciğerdeki karbon dioksiddir. İnsan bir gün içinde yaklaşır olarak 1 kg. karbon dioksit üretir. Fakat birçok karmaşık fonksiyonlar insanı bu karbon dioksidle zehirlenmekten korur. Her hayvan (canlı) besinleri sindirir. Her hayvan, özelliği icabı, muhtaç olduğu özel kimyasal maddeleri yemek mecburiyetindedir. Bütün hayvan türleri arasında en küçük ayrıntılarına varıncaya kadar, meselâ, kanın kimyasal elemanlarında her türe göre ayrılıklar vardır. Bu sebeple de her bir tür için özel bir oluşum ve işleyiş bahis konusudur. 

Zararlı mikropların vücudda bir enfeksiyon meydana 


, getirmesi halinde sistem bunları karşılayacak devamlı bir , ordu bulundurur. Bu ordu normal olarak mikropları yener 


ve insan vücudunu erken ölümden korur. 


Sayıp döktüğümüz bu hârikalar hayat olmaksızın bulunamaz ve başka herhangi bir şeyle de meydana getirile- 


. mez. Bütün bunlar tam, aksamıyan, en mükemmel bir ni- 


zam içinde olur. Nizam ise mutlak olarak tesadüfle taban 


“ tabana zıttır. Acaba burada bir üstün zekâ mı vardır? Eğer 


varsa bu, hayattan doğmaktadır. O halde hayat nedir? 


Altıncı bölüm 


XI 
“Karşılıklı denge ve kontrol 


Tabiatta ne hayret verici karşılıklı denge ve kontrol sistemi vardır! Bu sayededir ki sert kabuklu hayvanlar oluştuğu devirden bu yana, istediği kadar vahşi, kaba, kuvvetli ve kurnaz olsun hiçbir hayvan dünyayı istilâ edememiştir. Ne var ki yaratıklar içinde insan, tabiatın bu karşılıklı dengeliğini bozmuş, bitki ve hayvanlari bir yerden diğer bir yere taşımıştır. Ama o, bu yaptığının ağır cezasını pek çabuk görmüş, yerlerini değiştirdiği hayvan, böcek ve bitkilerden gelen azgın âfetlerle karşılaşmıştır. 

Aşağıda anlatacağımız olay, tabiatta hüküm süren karşılıklı kontrol sisteminin, insan varlığı için ne kadar önem taşıdığını açıkca belirten bir örnektir: 

Yıllarca evvel Avustralya'ya bir çeşit kaktüs getirilip yerleştirilmiş, bundan tarla ve bahçelerin etrafında çit ola. 
rak istifade edilmiştir. Kaktüs, Avustralya'da böcek newinden herhangi bir düşmanı bulunmadığından, kisa zamanda bu ülkede yaygın hale gelmiş, İngiltere kadar bir alana yayılmış, köylüleri ve şehir halkını telâşa düşürmüş, ekinlerini yok etmiş, ziraata engel olmuştur. Avustralya halkı kaktüsün yayılmasını önliyememişti. Memleket, hiçbir engel tanımadan yoluna devam eden, bu sessiz sedasız bitki ordusu karşısında büyük bir tehlikenin içine düşmüş bulunuyordu. 

Böcekleri inceliyen bilginler (entomologiste'ler) dünyayı dolaşmışlar, nihayet sadece bu katüs üzerinde yaşıyan ve onunla beslenen bir böcek bulmuşlardı. Bu böcek çok çabuk ürüyor, üstelik Avustralya'da ona engel olacak düşman bir böcek bulunmuyordu. Böcekler az zamanda kaktüsleri mağlüp etmiş, sonra kendileri - yiyecek bulamadıklarından - azalmış, kaktüslere belirli ölçüde engel olacak kadar kalmıştı. 

İşte tabiattaki karşılıklı kontrol ve dengelikler böylece varlığını korumuş ve her zaman hükmünü sürdürebilmiştir. 

Sıtma sineği (Malerya sineği, anofel) neden dünyayı istilâ etmemiş? Öyle ki atalarımız onun karşısında ya ölür veya bağışıklık kazanırdı. Aynı sözü, New York kadar kuzey bir memlekete gelen sarı humma sineği için de söylemek mümkündür. Sivri sinekler kutuplarda da çoktur. O halde çeçe sineği neden gelişip te bulunduğu sıcak memrleketlerin dışında yaşamamış? Tabii o zaman insan türünü varlık alanından siler götürürdü. İnsanın, daha düne kadar korunulması mümkün olmayan veba, kolera ve diger öldürücü hastalıkları hatırlaması yeter. Yine onun bir hayvan olarak sağlık koruma kaidelerinden tamamen habersiz olduğunu da düşünmelidir. Evet sadece bu iki şey bile insan türünün şimdiye kadar hayatta kalabilmesinin ne kadar dehşetli ve karmaşık bir olay olduğunu anlamak için yeter, artar bile. 

Balıklar ve böcekler de varlıklarını sürdürebiliyorlar,. 
doğru, fakat onlarda tesadüf kanunu hüküm sürer. Çünkü bir balık veya böceğin koyduğu binlerce yumurtanın en azından bir kısmı, pusuya yatmış bulunan ölümden kurtulmuş olabilir. 


Tabiatın bu garip gerçekleri, Tanrı müdahalesinin varlığı için itiraz edilmez, zorunlu deliller değilse de söz konusu edilmeğe değer. Ne olursa olsun insan, hayatını sürdürebilmiştir, yumuşakçalar da, Fakat insan korunabilmek için birçok tertibat ve teşkilâta şiddetle muhtaç bulunuyordu. Bu imkân da gerçekten kendisine verilmiştir. 

Böceklerde, insanlarda olduğu gibi, akciğer yoktur. Onlar borucuklar yoluyla solurlar. Böcek gelişip büyüdü mü, solunum borusu, vücudunun hacmına paralel olarak gelişemez. Bu yüzdendir ki birkaç santimden daha uzun bir böcek yoktur. Böceklerin kanatları da küçüktür. Vücut teşekkülü ve solunum yolu sayesindedir ki büyük bir böceğin varlığı imkân dahilinde olmamıştır. Böceklerin gelişmesindeki bu sınırlılık onların azgınlıklarına gem vurmuş ve dünyayı istilâ etmelerine engel olmuştur. Tabiatın bu fiziksel kontrolü olmasaydı yeryüzünde insanın varlığı düşünülemezdi. Siz, arslan büyüklüğünde bir eşek arısı veya O büyüklükte bir örümcekle karşılaşan bir insan tasavvur ediniz... 

Hayvanların fizyolojisine ait, akılları durdurucu nitelikte pek az düzenden söz edildi. Bu düzenlemeler olmasaydı yeryüzünde ne bir hayvan, hatta ne de bir bitki kalırdı. Söz konusu ettiğimiz gerçekler hatırlatılması gereken en önemli şeylerdi. 


Vitaminler - Bezeler : 


İnsanlık, son zamanlarda «vitaminler» diye bir şeyin bulunduğunu öğrenmiştir. Bu vitaminlerin yokluğu pellegra, beriberi, skorbüt ve vitamin eksikliği hastalıkları (vitaminoz) doğurur. Şüphe yok ki insanlar milyonlarca yıl yaşamış, fakat kendi hayatları için zaruri olan bu gizlenmiş, akla gelmez maddeleri bilememişlerdir. 

Uzun deniz seferleri başlayıp da insanlar yeteri kadar gıda alamayınca skorbüt hastalığı başgöstermiştir. O zamanlar limon suyunu buna karşı bir ilâç olarak kabul etmişlerdi. Geçmiş asırlarda büyük gemilerle uzun seyahata çıkanlara «limon sıkıcıları» denilirdi. Eski denizciler skav- bütün sebebini bilmiyorlardı. Bu basit ilâcı da Vasco Da 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“Gama,!3 tayfaları Madagaskar'da öldüğü zaman, keşletmiş. 
ti. Fakat aradan yüzyıldan fazla bir zaman geçtikten sonradır ki insanlar ancak turunçgiller ile skorbüt hastalığı- nın tedavisi arasında bir bağ kurabilmişlerdir. Bu şekilde de bir asır veya daha fazla bir zaman geçti. Nihayet insan turunçgillerde bulunan vitaminin değerini anlamıştır, İakat yine o devirde bu meyvaların bileşimini bilmiyorlardı. 

İnsanoğlu, endokrin bezeleri (guddeler) diye tanınan küçük, kimyasal laboratuvarların vazifelerini anlayıncaya kadar milyonlarca yıl geçmiştir. Bezeler, imal ettikleri kimyasal bileşikler (salgılar) ile insan için çok zaruri olan fonksiyonları meydana getirmekte ve onun umumi faaliyetlerine hâkim olmaktadır. Bunlar bir yana, milyonda bir parçası büyük çapta etkiler meydana getirecek bir güce sahip olan bezeler, her biri diğerini disiplin altına alacak ve onu dengede bulunduracak bir tarzda düzenlenmiştir. 
Münakaşa kaldırmayan bir noktadır ki bezelerin pek karışık olan salgılarının dengeliği bozulunca hem zihne hem vücuda ait birçok karışıklık ve tehlikeler ortaya çıkar. Bu önemli faaliyet dumura uğrasa medeniyet ortadan kalkar ve insanlık - şayet hayatta kalabilirse . hayvanlar seviyesine düşerdi. 

Şunu da söyliyelim ki bildiğimiz şekliyle hayatın kendilerine bağlı olduğu bu karşılıklı denge ve kontrol sistemini ne kadar pekiştirirsek pekiştirelim, yine de insanın hayatta kalabilmesi için, tesadüf taraftarlarınca büyük bir önem taşıyan matematik bir mesele ile daha karşı karşıya- 


yız, 


13 Vasco Da Gama (1450-1524), Portekizli ünlü bir denizci. 
Ümit burnunu geçerek Hindistan'a denizden gidebilen ilk Avrupa'lı (Çeviren). 


XII 


Zaman 


Zamanın varlığını kavrayacak bir bilgi, ancak — bitkisel değil — hayvani hayat taşıyanlar için mümkündür. 
Yaratıklar içinde zamanı ölçebilen, zaman şuuruna eren sadece insandır. Maddi varlıkların yapı taşlarını teşkil eden elemanlar, asırların geçmesiyle, pek az değişikliğe uğrar. Bu elemanlar birleşir de ayrılır da. Fakat zaman, şayet kimyasal değişikliğin tamamlanabilmesi için kaçınılmaz bir faktör ise, atomlar için hiçbir önem taşımaz. 
Bir dinamit lokumu, saniyenin 25.000 de biri kadar bir süre içinde katı cisim olmaktan çıkıp gaz haline geçer. 
Fakat atomları değişmez. 

Bir dağ jeolojik oluşum sonunda yükselir, sonra yavaş yavaş ufalanmaya başlar. Fakat içinde tutsak kalan molekül, dağın parçalanacağı ve hürriyetine kavuşacağı zamanı arzu edip beklemez, o molekül ki elektronları devamlı olarak yörüngelerinde döner. 

Kamera saniyenin 100 de biri kadar bir süre içinde fotoğrafı çeker. Burada kimyasal değişikliği meydana getiren 2.900 km. lik bir titreşimdir. Filimler bir manzaranın bütün güzelliklerini böylece tesbit eder. Bu olayda atomlar titreşir ve ekran düzenine girer, fakat değişikliğe uğramaz. 

Canlı varlıklar zamanı ölçer gibidir, hayattan yoksun olan eşya ise sadece onu tescil ve tesbit eder. 

Buzul çağında eriyen buzullardan inen sular çamur tabakaları bırakmıştır. Bu tabakalar oluştukları yılları 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gösterdikleri gibi o çağlarda hüküm süren ısı derecesini de kaba taslak haber verirler. Mağaralarda sarkıtlar (istalâktit) ile dikitler (stalagmit) de 100.000 yılı aşan bir za- 
'mandanberi aynı vazifeyi görür. Fakat bu saydıklarımızın hiçbiri yaptığının farkında değildir. 

Radium ve kurşun, oranlarını sert kayalarda değiştirirler ve bu yoldan, daha öncesini bir tarafa birakalım, yer küresinin oluşumundan bu yana bir milyar yılın târihini gösterirler. Zaman bütün canlılara göre merhametsiz ve amansız bir şeydir. Çünkü hayat sürüp gitmekte, fert ise varlığı son bulmaktadır. Tabii halde hiçbir canlı- zamanı şuurlu bir şekilde ölçemez. Buna mukabil zaman canlılar dünyasını ölçer ve doğumlarından ölümlerine kadar onların bütün faaliyetlerini etkiler. 

«Biyolojik zaman» diye isimlendirilen bir şeyin var olduğu anlaşılmıştır. Öyle görünüyor ki zaman şeridi çocukların karşısında yavaş seyrederken yaşlıların karşısında daha hızlı geçmektedir. Zamanın bu tip görünüşü hücrelerin rol oynadığı değişik hayat devrelerine bağlanmıştır. Açık ve sade bir ifade ile diyebiliriz ki bütün canlı yaratıkların hücreleri hayatlarının başlangıcında hızlı olarak gelişir, sona doğru ise bu faaliyet. yavaşlar. Biyolojik bir uslüpla söylemek istersek şöyle diyeceğiz: Çocukluk devresinde hücrelerin meydana getirdiği olayların çokluğu çocuğa zamanı uzun gösterir. Buna karşılık ihtiyarlık devresinde hücre faaliyetlerinin yavaşlaması insana zamanın çabuk geçtiğini hissettirir. Şunu da söylemeliyiz ki hayatın çeşitli devreleri ile, gök cisimlerinin hareketlerine bağlı olarak ölçüye vurduğumuz «mutlak zaman» arasında bir bağlantı mevcut değildir. 

Mikrop bir saat içinde üreyebilir, İnsan ise ancak birçok yıl içinde üreme gücüne sahip olur. «Mayıs sineği» suyun altında iken zamanı tahmin edemez. Fakat onun her nesli hayatının mesut ve belirli bir saatini - suyun üstüne çıkarak - güneşin altında geçirir. Biz insanlar ölümsüzlüğe kavuşup zamanı, astronomi ile değil de hâdiseler ile ölçeceğimizi söyliyen bilginlerin haklı olması mümrkün müdür, acaba? 

Denizdeki balıklar belirli bir zamanda yumurtlar. 
Bunlar bir tabiat kanununa boyun eğer ama sebebini bilmezler. Tohum ekmenin ve ekin biçmenin de belirli mevsimleri vardır. Kilometrelerce buğday tarlaları aşağı yukarı aynı gün içinde olgunlaşır. Ağaçlar belirli yılları geçirdikten sonra meyva verir, onların her yıl attıkları hal- ka yaşlarının sayısını tesbit eder. 

Bir çeşit ağustosböceği vardır ki, bir dakika içinde, ısı derecesine uygun olarak aynı şekilde ses çıkarır. Bunun ötüş sayısı tesbit edilmiş ve iki derecelik bir farkla havanin ısı derecesini tescil ettiği görülmüştür. 18 gün kadar bir süre içinde bir ağustosböceğinin ötüş zamanı tesbit 
edilmiş ve onun, aşk ve neş'e şarkılarına saatın belirli 5 
dakikalık bir bölümü içinde başladığı anlaşılmıştır. 

Avrupadaki kanallardan birinde yaşayan hir çeşit ördek vardır ki her gün muntazaman ve belirli" bir saatte bir köprüye gelir, kendisi için hazırlanan Ali çalar. 

Kuşlar belirli zamanda güneye doğru uçmaya başlar. 
Her bir kuş, ayrılık göstermeden sürüsüne katılır. Göçmen kuşların bu yolculuğu her yılın aşağı yukarı belirli bir gününde başlar. Mayıs sinekleri, gerdeğe giriş uçu- şunu yapmak için bulundukları göllerden muayyen bir günde çıkarlar ve aynı gün onların milyonlarca ölüsü caddeleri kaplar. 

New England bölgesinde yaşıyan çekirgeler 17 yaşına bastıkları yılın Mayıs ayında, ısı derecesinde meydana gelen hafif bir değişiklik neticesinde, uzun yıllardanberi yaşadıkları yer altındaki karanlık yarıklardan toprak üzerine çıkarlar. Milyonlarca çekirgenin yaptığı bu hareketten pek azı geri kalır. Çoğunluk, yıllarca yaşadığı karanlık yerlerde gelişir, hiçbir yol göstericisi olmaksızın, toprak üzerine çıkacağı zamanı yaklaşık olarak gününe varıncaya kadar tesbit eder. 

«Parmak-böcek»!4 şaşmayan bir intizam içinde bir yerden diğer bir yere giderken kanburlaşarak kavis çizer. 
Şayet sayma gücüne sahip olsaydı, kavis çizişini birim alarak, zamanı ve mesafeyi ölçebilirdi. Fakat her halde böyle bir hesaba ihtiyacı da yoktur. Onun bu kanburlaşmasına gülmemeliyiz, çünkü biz insanlar da mesafeleri «ayak» (kadem) ile ölçüyoruz. 

Genel mânâda canlı olan her varlık «zaman»la münasebet kurmakta ve kendi gördüğü iş ve fonksiyon ile zamanı tesbit etmektedir. Fakat insandan başka canlılar zaman şuuruna erdiklerini belirten bir delil gösterememiştir. 

Öyle anlaşılıyor ki mevsimler, ısı derecesi, gece ve gündüz, denizin kabarma ve çekilmesi, bütün bunlar hayatın akışına hâkim olmaktadır. Evrim, şuuruna ermeden zamanı ölçen bazı alışkanlıklar icat etmiştir. Şüphe yok ki bu alışkanlıklar otomatik olarak iş görür. Sözgelimi kalbin atışı ve sindirim gibi. Birçok insanlar belirli bir saatte uyanmayı alışkanlık haline getirmiştir. Kendilerini uyaran bir şey bulunmasa ve uyudukları saat değişse bile durum değişmez. İnsanlar zamanla ilgisi bulunmayan maddeye de onu nisbet etmişlerdir. Zamanın ölçülmesi, tartılması ve analizi mümkün değildir. 

Biz insanların zaman anlayışı sadece yer küresi ile ilgilidir. Zaman ölçülerimiz, evrenin tümüyle hiç ilgili olmayabilir. Fakat zaman bize tam aydınlığa kavuşmamış 


14 «Parmak-böcek» (inch-worm) derken uzunluk ölçüsü 
olan, yaklaşık olarak 2,5 santimlik birimi kasdediyoruz. Bu hüayvan her sıçrayışında o kadarlık bir, mesafe aldığından bu adı almıştır. Bunlar çoğunlukla Geometridae familyasına mensup böceklerin lavraları olan küçük kurtçuklardır (Çeviren), 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bazı ipuçları verir, öyle ki bunlar her canlı varlığa hükmeder, 

Bir canlı yaratık olan insan özel bir zaman duyusuna sahip değildir, ama zamanın kendi davranışlarına yaptığı tesiri bir dereceye kadar tesbite muktedirdir. İlkel insan, ömrünü, ancak bazı olaylarla karşılaştırmak suretiyle bilir; sayılar ona göre az veya çok bir önem taşıyabilir. 
Günümüzün medeni insanı yıldönümünü unutur, fakat karısı unutmaz. Acaba kadın erkekten daha mütekâmil midir, yoksa gizlice takvimlere mi bakıyor, dersiniz. Ama ne olursa olsun, ne kadın ne de erkek, çekirgelerin yaptığı gibi, 17 yıl karanlıkta yaşadıktan şonra Mayıs ayının 
24 ünü tesbit edemez. 

İlk insanlar, davul üzerine âhenkli vuruşta olduğu gibi zamanı bir ritm yerine koyarak sevmiştir. Rakslarını belirli zamanlara bağlayışları onları içgüdülerinin üstüne çıkarmıştır. 

Müzik nağmelerindeki mükemmel âhenk, bizi orkestradaki ritm ve armoni karşısında ince bir zevk duymaya götürür. Diyebiliriz ki belirli aralıklarla bir müzik nağmesine katılan titreşimler sadece insan tarafından musiki olarak kabul edilmiştir. 

Medeniyet, zamanın ölçülmesi ve tesbit edilmesinde insanın çok dikkatli ve titiz hareket etmesini zaruri kılmıştır. Bu sebeple de birbirini izleyen mevsimler ortaya çıkmıştır. Bu mevsimleri güneşin ekvatora göre en kuzey ve en güney noktalarına varması tayin etmektedir. Zamanın titizlikle tesbit edilmesi zarureti, dünyanın çeşitli yerlerinde, Druid Dairelerinin5 teşkili ve ehramların 


15 DRUID DAİRELERİ: İngilterede Kelt rahipleri olan Druidlerin kullanmış oldukları, taş sütünlardan ve bunlar üzerine yatay olarak yerleştirilmiş taş bloklardan meydana gelen güneş tapinakları (Çeviren.) 
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yükseltilmesi gibi vakti belirten işaretlerin meydana getirilmesine sebep olmuştur. Vaktin tayinine yarayan bu gibi âletlerin üzerinde normal olarak herkesten saklı bulunan belirli noktalar vardı. Güneşin veya gölgesinin bu noktalar üzerine düşmesi kâhin için bir zaman tesbiti idi. 
Çünkü o, ekim mevsiminin ne zaman geleceğini veya Nil nehrinin ne vakit taşacağını bundan hesap ederek çıkarıyordu. Bugün ise pek de mükemmel olmayan takvimler her evde asılıdır, günleri onlardan takibetmekteyiz. 

Bugün artık, günler şöyle dursun, saatleri, dakikaları, saniyeleri ve hatta saniyenin 100 de birini tesbit etmekteyiz. Vakti ne derece ayrıntılı tesbite muvaffak oluyorsak bazı bilgilere olan ihtiyacımız da o derece artıyor: kimyaya, fiziğe, madenlere, ısıya, astronomiye, matematik ve özellikle vazgeçemiyeceğimiz yüksek matcmatiğe. Biz insanlar çeşitli gezegenlerin, ayların ve kuyruklu yıldızların zaman cetvelini de yapabiliyoruz. Bunların hareketlerini tesbit etmek, güneş ve ay tutulmasının Zzamanını, saat ve dakikasına varıncaya kadar, hem önceden hem de sonra haber vermek için zaman bilgimize güvenmekteyiz. Işığın saniyedeki hızını bilme' te, gök cisimlerinin karakter ve özelliklerine vâkıf olmaktayız, çünkü gök cisimleri sonsuz bir dikkatle aynı seyri takibetme karakterini göstermektedir. 

Evrim, canlılar dünyasını, bulunduğu çevreye uyabilme seviyesine yaklaştırmıştır. Fakat teorik yönden de olsa söyliyebiliriz ki evrimin bunun da ötesine geçmesine imkân yoktur. O halde insanın, hayat zaruretlerinin ötesin. 
de vakti idrak etme seviyesine.ulaşması, öyle anlaşılıyor ki fiziksel evrimin bizzat çizdiği sınırlarını aşmaktır. 


Netice : 


İnsan, zamana ait tam bir idrake yaklaşırken, aynı zamanda sonsuzluk dünyasının bazı kanunlarını da idrak 


ZAMAN/101 


etmekte ve yüce Yaratıcı'yı tanımaya doğru ilerlemektedir. 

Evrenin diğer yerlerinde akla sahip herhangi bir hayat bulunmadığına göre insan, zaman şuuruna ermiş olma konusunda sivrilen yegâne varlıktır. İnsanın zamana hâkim oluşu, kendisini maddeden de yüce bir şeye yaklaştırmaktadır. 

İnsanoğlunun gösterdiği bu büyük sıçrayış nereden gelmektedir, düzensizlikten ve maddenin teşkil ettiği bütün bileşiklerden uzak, diğer bütün canlılardan apayrı bir sıçrayış? Bu, tesadüften değil, mutlaka daha yüce bir şeyden gelmektedir. 


Yedinci bölüm 


XIV 


Hayal gücü 


İsterseniz şimdi de ilmi bir tarafa bırakalım ve hayal gücünü ele alalım. 

Denebilir ki bütün hayvanlar gerçekleri, olayları ve maddi varlıkları olduğu gibi görür. Hayvan zihni olaylar ve varlıklar karşısında otomatik olarak hemen «tepki» gösterir. Bu tepki, onların, besinlerini toplamak için gayret sarf edişlerinde, düşmandan kaçışlarında, tehlike ânin- da gizlenişlerinde ve güvenilir bir yerde barınmayı isteyişlerinde kendisini gösterir. Meselâ köpek gibi fazla ilerlemiş bazı hayvanların rüya görmesi mümkündür. Rüya görmek - kabul etmeliyiz ki - disiplin altına alınamıyan bir nevi hayaldir. 


Hayal insanın en hayret verici kabiliyetlerinden biridir. İnsan, hayalinde, istediği zaman istediği yere seyahat edebilir. Bir kitle karşısında konuşan hatip, hayal sayesinde, dinleyicilerini istediği yere götürür. Diyelim ki o, Doğu Hindistan adalarından bir Mercan adasını hayalinde canlandırıyor. Bu o demektir ki zihniyle adayı görüyor. Dinleyicileri de, zihinleriyle, daire şeklindeki mercan kayalarının çevrelediği bir ada görüyorlardır. Evet onlar mercan resiflerinin kuşattığı bir kıyıyı, bunun çevrelediği ve değişik renkler arzeden denizi, üzerine abanmış gökyüzünü, rüzgârın tatlı tatlı salladığı palmiyeleri ve denizin ortasında, sıcak iklim bitkilerinden biçilmiş süslü elbiseleriyle arz-ı endam ede bir adayı görür gibidirler. Hatip, dinleyicilerinin gözü önünde, berrak bir deniz gölünü de canlandırabilir, gökyüzü gibi masmavi, ayna gibi parlak bir göl. Hayal gücünün daha yükseklere çıkarttığı hatip, nihayet dinleyicilerine bu gölün derinliklerini de seyrettirebilir. 

Dinleyicilerini bu manzaradan, bu ekvator bölgeleri- ne özgü görünüşten ayıran hatip, hiçbir engelle karşılaşmadan, onları bambaşka bir yere, bir buzula götürebilir; mavi, yeşil ve beyaz renklere bürünmüş, ağır ağır seyreden bir buzul. Hatip burada dinleyicilerinin bakışlarını yeni bir manzaraya çevirtir: buzulun arkasında yükselen ve güneş ışınları altında tatlı bir gül rengiyle parıldayan, tepeleri karla örtülü dağlar... 


Hayal gücünün, karşınızda konuşan hatibi uzak bir yıldıza da götürebileceğini söylemeliyiz. Öyle ki o, gezegen cisimlerin birbirine çarpmasından meydana gelen gürültüyü nerde ise size duyuracak; yer küresini ısıtmak ve ona hayat getirmek için hızla yol alan ışığın ve ısının tesirini size hissettirecektir. Bu ışık ve ısı kaynağıdır ki loş bir orman yeşilliği arasından parlayan hilğâlin güzel şeklini yeryüzü sâkinlerine aksettirir. 

Hatip, sadece sizin etrafınızdaki varlıkları değil, o anda bizzat eşiniz ve çocuklarınıza ait hayal edebileceğiniz bir şekil bile zihninizde canlandırabilir. Fakat hayal gücünün rolü burada sona erer, çünkü o, eksik ve yanlış olabilir, gerçek ise bambaşkadır. 

Söz konusu ettiğimiz hayal gücü çocuk için bir saadet kaynağıdır. Çünkü o, bu gücü oyununda istediği gibi kullanır. Size, ancak, beraber oynayan çocukların kendi kendiletine neye inandıklarını öğrenmek düşer. Omuzunda tahtadan bir tüfek taşıyan çocuk kendisinin gerçek bir asker olduğuna inanır. 

Tahsil, tecrübe, yetişme muhiti ve şahsi kabiliyet... 
bütün bunlar yaratıcı hayal gücünü bilüil sanat eserine 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çevirir, Bu, bir tiyatro eseri, senfoni türünden bir müzik parçası, bir resim tablosu veya hassas bir cihaz olabilir. 
Fikirler hayal gücünün çocuklarıdır, binaenaleyh onlar dehanın temellerini teşkil ederler. Yeni icadlar, mekanik cihazlar ve yüksek matematik gibi insan aklının ortaya koyduğu en büyük ürünler hayal gücünden doğan fikirlerin son noktasına kadar gerçekleştirilmesinden başka bir şey değildir. 

Şunu da söylemeliyiz ki hayal gücü, daima maddi çevreden gelen engellerle karşılaşır. Bu sebeple o, gözlem, deney veya yeni buluş yoluyla doğruluğu kesin olarak anlaşılıncaya kadar sadece yaklaşık olarak doğrudur. Fakat hayal gücü maddenin şartlarına bağlı olan akıllarımızda bile zamana ve mesafeye hiçbir önem vermez. O, engel tanımadan doğruca hedefine ulaşır, hedef ister bir yıldız, ister sizin çocuğunuz olsun. İ 

Şimdiye kadar söylenenlerden şöyle bir netice çıkarmak zorunludur: Hayal gücü ruh gücüne çok yakın bir kabiliyettir. Eğer ruh ölümsüz ise hayal da ölümsüzdür. 


Büyük filozoflar, insan yaratılışındaki o yüce unsuru, yani ruhun faaliyetini idrak ettikçe, tefekkür bakımından kendi seviyelerine ulaşamamış kimselerin hissetmedikleri güçlüklerle karşılaşmışlardır. Onlar ruhun ölümsüzlüğüne hükmetmişler, fakat bu ölümsüz ruha bir mekân tesbit etmekte güçlük çekmişlerdir. Sıra insanlar (avam), gayet tabii olarak, cenneti bir yer (mekân) olarak düşünebilir, altınla döşenmiş yollar, inciden yapılmış kapılar tasavvur edebilirler. Ruh, bedenden ayrıldıktan sonra cennete gidecekse, insan tabii olarak şöyle bir soru ile karşılaşır: «Cennet nerede, bizden ne kadar uzakta?» 
Derin bir sezgiye sahip olan filozofa gelince, o mutlaka şöyle düşünecektir: cennet insanların anladığı manada bir «mekân» değildir, o, bizim sınırlı akıllarımızın kavrayışının çok üstündedir. Ölümsüzlük ve sonsuzluk konusunu- 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da söyliyecek başka türlü bir şey de yoktur. Doğrusu, bize yol gösterici olacak ve beşer çapında yürütülebilecek bir tecrübeye muhtaç oluşumuz karşısında, biz insanlar, cennetin bizzat fezânın kendisi olabileceğini tahmin etmek mecburiyetindeyiz. 

Gayet tabiidir ki her insan fezada tek başına ikamet etmiş olmaktan korkar, en azından böyle bir şeyden hoşlanmaz. İlim adamı pek iyi bilir ki ruhu fezanın herhangi bir noktasına varmayı arzu edince, bu, ister bir mercan adası, ister uzak bir yıldız küme'si olsun, alacağı mesafe belirli bir zamah isteyecektir. Diyelim ki ruhun bu yolculuğu ışık demetlerinden biriyle oluyor, yine de nisbeten yakın sayılan bir güneşe gidebilmek için 1.000 ışık yılına ihtiyaç vardır. O halde çeşitli maddi bağlarla; metreler, miller, ışık yılları ve zaman gibi insanlara özgü kayıtlarla sımsıkı bağlı bulunan insan için, ucsuz bucaksız, çıplak bir fezada veya bilinmeyen sonsuzlukta saadet denen bir şeyin bulunabilmesi aklın kabul etmiyeceği şeydir. 

Burada, yüksek bir seviyeye ulaşmış hayal gücü yardımımıza koşar: Evet biz yeryüzünde maddi olan şeylere bağlıyız, yukarıda işaret ettiğimiz maddi ölçülerle sınırlandırılmışız. Fakat şunu hemen belirtmeliyiz ki bizim hayal gücümüz - evvelce de söylediğimiz gibi - mesafeyi hemen yener; bizi istediğimiz her yere ânında iletir, bize gerçeğe yakın ilhamlar getirir, realitedekinden üstün çeşitli güzellikleri zihinlerimizin önüne serer. Fikirlerin verdiği ürünler başkalarının da görebileceği maddi ürünler olabilir, mühendis mimarın düşünüşü gibi. Buna örnek olarak Ehramlâarı, Taç Mahalil8 veya günümüzün gökdelenlerini gösterebiliriz. İnsanın ölümsüz ruhu sadece gerçek olanı gördüğüne göre, ruh, olgunluk derecesine 


16 Taç Mahal: Hindistan'da müslüman imparator Şah Cihan 
tarafından eşi şerefine yaptırılan meşhur anıttır. 
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ulaşan hayal gücü yoluyla varlıkları olduğu gibi ve hemen idrak edebilir. Fikirler ölümsüz gerçekler, manevi gerçeklerdir; ister bir heykel gibi maddi şekilde gerçekleşsin, ister insan düşünüşünde inkılâp yapan ve sözle ifade edilen bir gerçek halinde olsun. 

Jeoloji bilgini, manevi hayal gücü sayesinde, dünyanın tabakalarını - taşkürenin merkezini teşkil eden ateşküreye (mağma) kadar - inceleyebilir. Jeologun burada tesbit ettiği şey her bir tabakanın yerkabuğu ile olan belirli alâkasıdır. Bazan olur ki insanın ruhu bir mercan adasının sahilinde sâkin sâkin oturmuştur, dalgaları birbirine çarpan deniz ona musiki dinletmektedir. Yine insan, ileri derecedeki hayal gücü sayesinde uzaklarda bulunan güneşin etrafında dalga dalga yükselen gazları gözetleyebilir. Kimi vakit de zamanı dürer ve gazları ta başlJangıç zamanında sis halinde iken seyreder, sonra gelişmelerini izleyerek soğuduklarını ve görünmez şekle girdiklerini tesbit eder. 

Ölümsüz ruh, varlıkları olduğu gibi gördüğüne göre, bütün canlıların en ince ve en değişik duyularına sahip olması da mümkündür. Bu yolla ruh, bilgi, tecrübe ve sezgi için çok enteresan olan yeni yeni ufuklara erişebilir. 
Yine o, isterse atomları da görebilecektir, atomların birleşerek molekülleri meydana getirdiğini ve moleküllerin de azgın bakterileri tahrip etitklerini... Muhtemeldir ki ruh yeni bir musikiden zevk alır, esirin nihayetsiz titreşimlerinden ve buna binlerce nağmenin karşılık verişinden doğan bir musiki. Tabiatta insan gözlerinin gücünü aşan nice parlak renkler vardır ki onları idrak edebilmek için kudretimizin gelişmesini beklemektedir. Nice zevkler, sonsuz neş'eler vardır ki bedenden kurtulacak insan ruhunu gözetlemektedir. 
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Yüksek seviyede hayal gücünün Öbür Hayattaki sınırlarının ne olabileceğini bilemiyoruz. Orada, ferdi hayatımızda mukaddes hakkımızı koruyacak olan şartları şimdiden araştırmak bizim için mümkün değildir... Biz burada sadece bir fikir ileriye sürebiliriz. Herkesin temenni ettiği cenneti de gerçek hüviyetiyle tasvir etmeye kalkışamayız. Fakat hiç olmazsa, insanların sordukları bu çeşit sorulara cevap bulunabileceğini söyliyebiliriz. 

Ruh, zamanın, önünde engel teşkil etmediği ölümsüz ruh dostlarını görür ve onları bağrına basar. Ruhun olgunluk derecesine varan hayal gücü manevi bir gerçek olduğuna göre, o, büyük gerçeği, yani cennetin nerede olmasını arzu ediyorsa orada olduğunu da bilir. 

Müsaade ediniz de hayal gücümüzün “eride olgunluk derecesine erişeceğine; sağırların, insanın tasavvur edemiyeceği güzel sesleri bilfiil işiteceklerine, dilsizlerin, yakında her dili konuşacağına ve körlerin de yüce Yaratıcı'nın nice enteresan yaratığını görebileceklerine inanalım! 


İnsanın ölümsüz ruhu, anlayış kuvveti kazanarak Allah'a yaklaştıkça gayri maddi, yüce âleme doğru vükselmiş olur. Tanrı yaratıklarının maddeler dünyasındaki güzelliği böyle bir ruhun bakışlarından artık uzaklaşır; olgunluk çağındaki insanın zihninden çocukluk hikâyelerinin silinişi gibi... Böylece bütün bir evren düşünüşü karşısında, yer küresi önemsiz bir varlık seviyesine düşer, Ve nihayet ruhani idrakin parlaklığı önünde, madde, göz kamaştırıcı güneşin karşısında sönen, donakalan bir gölge gibi, bir hiç olur. 

İşte böylece insan, manevi gücü sayesinde ilâhi kudreti görebilmektedir, Onun bu ruhani gücü geliştikçe Karatıcı'nın yüceliğini, kudretini ve ululuğunu daha iyi anlıyacaktır. 


XV 


Konunun toparlanması 


Kitabımızda şimdiye kadar bahis konusu edilen şeyler, bir resmigeçit gibi gözönünden geçirilecek olursa, okuyucuya isbat edecektir ki içinde yaşadığımız tabiatın insan için uygun bir çevre teşkil edişi (tabiatın insana intıbak etmesi), böyle bir uygunluğun yokluğu halinde hayat denen bir nesnenin de olamıyacağının anlaşılmasıyla kendini göstermektedir. Eserde ele alınan diğer meseleler tabiatta apaçık göze çarpan bu gerçekleri doğrulamakta ve insanın ilerleyişini amaç edinen bir programın bulunuşunu haber vermektedir. Her şeyin ardında sezilen böyle bir şuurlu yön verişin mevcudiyetine ait tabiatta birçok kuvvetli delil vardır. En isabetli görünen hedef düşünen akılların icat edilmesidir. İnsanın, gelişme çağlarında, milyonlarca yıl içinde geçirdiği bunca değişikliklere rağmen yaşayabilmesi gibi müthiş bir gerçek vardır, işte bu gerçek, kendi durumunu kendisi izah etmektedir. 

Daha önceki bölümlerde gördük ki dünya, en isabetli ve en uygun bir yerde bulunmaktadır. Yerkabuğu santimine varıncaya kadar hesaplı bir şekilde düzenlenmiştir. Eğer suküre, birkaç santim daha derin olsaydı dünyamızda ne oksijen, ne de bitki bulunurdu. Daha önce görmüştük ki dünya her 24 saatte 1 dönüş yapar. Eğer dünyanın, kendi ekseni etrafında yaptığı bu dönüş biraz gecikse hayat denen bir şey bulunamazdı. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi, şayet bilfiil daha hızlı veya daha yavaş olsaydı - şayet var olabiliyorsa . hayatın tarihi tamamen değişirdi. Biliyoruz ki bizim tanıdığımız güneş, binlerce güneş arasında, yeryüzünde yaşamamızı imkân haline getiren yegâne kaynaktır. Bunun için de onun hacmı- nın, yoğunluğunun, ısı derecesinin ve ışın karakterinin... 
düzenli ve uygun olması gerekir; gerçekte de öyledir. Atmosferdeki gazların belirli nisbetler halinde birbirleriyle orantılı olduğunu ve bunda meydana gelecek en küçük bir değişikliğin ölüm demek olacağını da önceki bölümlerde isbat etmiştik. Bütün bu söylediklerimiz, okuyucunun dikkatini çektiğimiz fiziksel faktörlerin sadece birkaç tanesidir. | 

Yer küresinin hacmını, onun uzay içinde işgal ettiği yeri ve onda göze çarpan fevkalâde düzeni gözönünde bulunduralım: Bu fevkalâde düzenlerin, sadece bir kısmının tesadüf yoluyla meydana gelmesi milyonda bir ihtimaldir. 
Düzenlerin tümünün tesadüfen var olabilmesi ise milyarlarla bile hisap edilemiyecek bir ihtimal halindedir. Binaenaleyh, gerçekte var olan bu hakikatlerle tesadüf kanunlarından herhangi birini yanyana getirmek imkân dışındadır. O halde, «tabiatın, insan yaşayışına elverişli olmak için gerekli şartları taşımış olması; insanın, tabiata uymak için gösterdiği intıbaktan (uyma) çok daha önemli ve çok daha hayret vericidir» tarzındaki bir hükmü benimsememek elimizde değildir. Tabiatta bulunan bunca fevkalâde olay ve varlıkların hatırlanması kesin bir şekilde isbat eder ki her şeyde önceden hazırlanmış bir plân ve bir gaye mevcuddur. Tabiatta, yüce Tanrı'nın iradesine uygun olarak, bütün ayrıntılarıyla tatbik edilen bir program bulunmaktadır. Çok defa insan, bu program içinde, canlı varlıkların evrimini sağlayan bir seri olay tesbit edebilir. Bu olaylar nihayet bir hayvana hayat verilişinde ve onun insan derecesine çıkarılışında son bulur. Öyle anlaşılıyor ki insan, bütün çağlarda Tanrı'nın yardımına 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mazhar olmuştur. Onun ayrıca ilâhi yol göstermenin (irşat) himayesi altında bulunduğuna da inanmealıyız. Bu program, elverişli bir zihni taşımaya muktedir fiziksel bir yaratığı daima yaşatabilecek ortamlar halinde gelişmiştir. 

Biz insanlar, akıllarımız sınırlı kaldığı müddetçe, sınırsız olanı doğrudan doğruya idrak edemiyeceğiz. O halde, Evrensel bir Aklın varlığına inanmaktan başka bir çareye sahip değiliz; atomları, gezegenleri, güneşi ve yıldız kümeleriyle birlikte her şeyin temelini teşkil eden bir Evrensel Akıl. Zaman ve uzay bizim bu türlü idrakimizin iki temel unsurunu teşkil eder. Yüce Yaratıcı'nın mahiyetini öğrenmeye çalışmak en zeki insanı bile hayretler içinde bı. 
rakır. İnsanın, yegâne ve en son gaye olduğunu söylemek te mümkün değildir. Ancak insana, bu gayenin en güzel bir belirtisi gözüyle bakabiliriz..Şunu da söylemeliyiz ki bütün bunları anlıyabilmek için fazla ilerlemek mecburiyetinde de de değiliz, ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin yine aynı neticeyi gösterecektir. 

Biz şimdi bilinmeyen engin bir âleme adım adım yaklaşmaktayız. Çünkü anlamış bulunuyoruz kk madde, ilmi yönden, aslı elektrik enerjisinden ibaret olan evrensel bir sistemin belirtisinden başka bir şey değildir. Fakat şüphe edilmiyecek bir şey varsa o da evrenin yaratılışın- da tesadüfün hiçbir rol oynamadığıdır. Çünkü bu ucsuz bucaksız evren kanuna boyun eğmektedir. 

Basit bir canlı olan insanın, düşünen ve benliğinin şuuruna eren bir varlık derecesine yükselişi, yaratıcı bir hedef olmaksızın, sadece maddenin evrimi yoluyla meydana gelebilecek bir hâdise olmaktan çok uzaktır. 


Tabiatta bir gaye ve hedefin bulunduğu realitesi kabul edilince görülür ki insan, bu niteliğiyle bir cihaz durumundadır. Fakat acaba bu cihazı idare eden kimdir? 
Çünkü o, idare edilmezse faydasız bir şey olur. İlim, insanı kimin idare ettiğini söyliyememekte, bununla beraber 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idare edenin maddi olabileceğine de ihtimal verememektedir. 

Biz insanlar o kadar büyük bir ilerleme kaydetmişiz ki Allah'ın, insana, kendi ruhundan bir kıvılcım verdiğini anlıyabilmekteyiz. Binaenaleyh bir bakıma bu kıvılcım sebebiyle «Allah'ın insanı kendi suretinde yarattığını» iddia edebiliriz. İnsanlık yaratılış bakımından henüz çocukluk devresindedir. İnsan daha şimdiden «ruh» diye isimlendirdiği bir şeyin varlığını anlamış bulunuyor. O, yavaş yavaş ilerleyişine devam ediyor. İnsan eninde sonunda bu ilâhi lütfu idrak edecek ve içten gelen bir sezgi ile onun ölümsüzlüğünü anlıyacaktır. 

İleri sürdüğümüz bu fikirler eğer doğru ise - ki dayandıkları mantıki temelin sarsıntıya uğratılması pek mümkün görünmemektedir . şu küçük yer küremiz ve belki diğerleri de şimdiye kadar kimsenin düşünmediği bir ehemmiyet kazanmaktadır. Bildiğimize göre, şu küçük dünyamızdandır ki kendisine Tanrı nurundan bir kıvılcım ilâve edilen ilk maddi cihaz ortaya çıkmıştır. Bu özellik, insanı, hayvanlara mahsus içgüdü seviyesinden çıkartıp düşünebilecek bir dereceye yükseltir. Düşünme gücü ki insan, onun sayesinde, o derece karmaşık olan evrenin büyüklüğünü idrak etmekte ve Allah'ın, yaratıklarında tecelli eden yüceliğini derin bir şuurla kavramaktadır. 


XVL 
Tesadüf 


Tesadüf, düzensiz, kararsız, beklenmedik ve hiçbir hesap kaidesine girmeyen bir şeydir. Ne varki sürprizleriyle bizi şaşırtan bu tesadüf te karşı gelinmez, sert bir kanuna boyun eğmek mecburiyetindedir. Bir madeni parayı yukarı attığımız zaman tura tarafının 10 kere üste gelmesi muhtemeldir. Bir 11, kere aynı şekilde üste gelmesi beklenmezse de 2 ye 1 oranında bir ihtimaldir. Fakat tura tarafının ardarda 10 kere üste gelmesi son derece zayıf bir 

“ihtimaldir. 
Farz delim ki içinde 100 tane marka bulunan bir tor- 
' banız vardır. Bunların 99u siyah, li beyaz olsun. Şimdi, torbayı sallayınız ve hiç bakmadan bir marka çekiniz. Beyaz markayı çekebilmeniz ihtimali 100de 1 dir. Çektiğiniz markayı torbaya koyarak tekrar bir marka çekiniz. Beyaz markayı ele geçirebilme ihtimali yine 100de Idir. Fakat onu ardarda iki defa çekme ihtimali 10.000de Idir (100 kere 100). 
Şimdi üçüncü bir deneme yapınız. Beyaz markayı ardarda üç defa torbadan çekeceksiniz. Aynı denemeyi bir iki defa daha tekrar edecek olursanız ortaya astronomik ra- 
“kamlar çıkacaktır. 

Demek ki tesadüf yoluyla elde edilebilecek neticeler, iki kere iki dört edercesine, sert bir kanunla sımsıkı bağlanmıştır. 

İskambil oynayan bir grup düşününüz. İskambil kâğıtları karıştırıldıktan sonra oyunculardan birine maça birlisi, ikincisine kupabirlisi, üçüncüsüne ispati birlisi ve dağıtan dördüncü oyuncuya da karo birlisi verilmiş olsun. 
Aynı işe ikili, üçlü... kartların dağıtımı ile devam edelim. 
Nihayet her bir oyuncunun elinde, numara sırasıyla bütün kâğıtlar toplanmış olsun. Bu durumda iskambil kâğıtlarının daha önce bu şekilde sıralanmadığını kabul edecek. 
bir insan var mıdır? | 

Farzettiğimiz bu şeklin karşıtındaki ihtimaller o kadar çoktur ki Whistl7 oyunu icat edildikten itibaren hiçbir oyunda böyle bir şey olmamıştır. Fakat «olması ihtimal dahilindedir». Evet, olabilirdi. 


, Bir çocuk düşününüz, usta bir satranç oyuncusu, ondan, 34 hamleden sonra kendisini yenmesini istemiş olsun. 
Farz ediniz ki çocuk karşısındaki oyuncunun her hamlesine mukabil, sadece tesadüf yoluyla, en ince noktasına kadar gereken her türlü hamleyi yapmıştır. Şüphe yok ki böyle bir durumda, oyuncu, bir hayal gördüğünü veya aklını kaybettiğini sanacaktır. Ama belki de <bunun olması mümkündür». Evet mümkündür. 


Tekrar olarak söyliyelim ki tesadüf konusunda böyle bir izah tarzını tercih edişimizin sebebi, yeryüzünde hayatın bulunabilmesi için ne kadar sınırların ve ne derece güç şartların mevcut olduğunu apaçık ilmi bir metodla okuyucuya anlatabilmektir. Bunun yanında realiteden örnekler göstererek gerçek hayat için lüzumlu şartların herhangi bir yıldızda ve herhangi bir zaman içinde sırf bir tesadüf eseri olarak bulunamıyacağını da kesinlikle isbat etmek istedik. 

Yerkürenin hacmı, güneşten uzaklığı, güneşin ve hayat kaynağı ışınlarının ısı derecesi, yerkabuğunun kalınlığı, sukürenin niceliği, karbon dioksidin mikdarı ve nit- 


17 Dört kişiyle oynanan bir iskambil oyunu (Çeviren). 
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rojenin hacmı, insanın türeyişi ve hayatta kalışı... bütün bunlar, anarşiden düzenin doğduğunu, önceden hazırlanmış bir plânın ve tesbit edilmiş bir gayenin bulunduğunu gösterir. Bunlar aynı zamanda, kesin matematik kanunlari uyarınca, herhangi bir zaman içinde ve herhangi bir yıldızda, böyle şeylerin sadece tesadüf yoluyla, milyarda 1 
ihtimal ile bile olamıyacağını da kesinlikle haber verir. 
«Böyle olması mümkünmüş»; iyi, güzel ama böyle olmamış işte. i 

Gerçekler böyle kesin olduğuna ve maddi olmayan akıllarımızın bunca özelliğini kabul ettiğimize göre - ki insan olarak bize yakışan da odur - soruyorum: kesin delilleri bırakıp ta milyarda 1 ihtimal ile var olabilen tesadüfe inanır ve gerek kendimizin gerek kendimiz dışında her şeyin, onun eseri olduğunu söyliyebilir miyiz? 

Görüyoruz ki her şeyin tesadüf yoluyla olduğuna inanma gibi bir ihtimal karşısında, | rakamı ile ifade edilecek bir şans karşısında 999,999,999 şans vardır. Pozitif ilim açıkladığımız gerçekleri inkâr etmemekte, matematik bilginleri bütün bu rakamların doğruluğunu kabul etmektedir. Ama şu anda karşımızda inatla direnen beşeri bir düşünüş vardır, sâbit fikirlerden ayrılmayı istemiyen bir düşünüş. | 

Eski Yunanlılar dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlardı. Fakat.insanların, bu gerçeğin doğruluğuna inanmaları için iki bin yıl geçmesi gerekmiştir. 

Doğrusu, yeni fikirler daima itirazla, alayla ve yıkıcı tenkitle karşılaşır, ama hakikat eninde sonunda tutunur ve devam eder. Münakaşa burada sona eriyor. Mesele bütün açıklığıyla size arzedilmiştir, dostlar! Vereceğiniz hüküm huzur ve güven içinde beklenecektir! 


XV 
Netice 


Tevrat'ın «Tekvin» bölümünün baş kısmı evrenin yaratılış hikâyesini anlatır. Bu kısımda anlatılanların özü ile yazıya geçtiği zamandan itibaren bugüne kadar insanın «yaratılış» konusunda elde ettiği bilgiler arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Biliyorum, verdiğimiz bu hüküm, «bilginin yüzünde görülecek bir tebessüme sebep olabileceği gibi samimi müminin kafasında, kabul hissi ile birlikte, bir şüpheye de vesile olabilir. Fakat ilim tarihi boyunca «yaratılış» konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıklarının, sadece ayrıntılar, hem de münakaşaya değmeyen ayrıntılar üzerinde olduğu bir gerçektir. — 

Şimdi müsaade ederseniz Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümünde bu konudaki gerçeklerin nasıl izah edildiğini beraberce araştıralım: 

«Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. Ve yer 1ssız ve boştu»!8 

Bu, oluşumdan önce yer küresinin arzettiği düzensiz ve karışık durumdur. 

« Ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı.>19 

Bu devirde okyanusların büyük bir kısmı gökte delinmesi mümkün olmiyan bulut tabakaları gibiydi ve bu sebeple de ışık yeryüzüne ulaşamıyordu. 


18 Eski Ahit, 1/1-2. 
19 Aynı eser. 1/2. 
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«Ve Allah dedi: Işık olsun; ve ışık oldu.»” 

Şimdi bulutların dağıldığı ve yerin soğuduğu bir devredeyiz. Yerkürenin dönüşü gece ile gündüzü meydana getirmiştir. 

«Ve Allah dedi: Suların ortasında kubbe olsun.21 

Yeryüzünün tümünü örten sular arasından tepeler, kara parçaları yükselmeye başladı, kuru toprak ortaya çıktı. 
Hava (atmosfer) yer küresini kapladı. 

«Ve Allah dedi, Yer ot, tohum veren sebze... hâsıl etsin,»22 

Dikkat edilmelidir ki burada bitki hayvani hayattan önce söz konusu edilmiştir. 

«Ve Allah... iki büyük ışık yaptı; yıldızları da yaptı.»29 

Bu devirde bulutların arasından güneş ve ay görülmeye başladı. Bulutlar tamamen çekilince yıldızlar da gözüktü. 

«Ve Allah dedi: Sular canlı mahlükların sürüleriyle kaynaşsın, ve yerin üstünde, gökler kubbesinin yüzünde kuşlar uçsunlar,»2* 

Hareketli hayat suda başlamıştır. Gök kubbesi de atmosferdir. 

«Ve Allah dedi: Yer, cinslerine göre canlı mahlükları, sığırları ve sürünen şeyleri ve cinslerine göre yim hayvanlarını çıkarsın; ve böyle oldu.»29 

«Ve Allah dedi: Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım... ve o, her canlıya hükmetsin.»25 «Ve Allah onları 


20 Aynı eser, 1/3. 
21 Aynı eser, 1/6. 
22 Aynı eser, 1/11. 
23 Aynı eser, 1/16. 
24 Aymı eser, 1/20. 
29 Aynı eser, 1/24. 
26 Aynı eser, 1/26. 
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takdis etti ve onlara dedi ki semereli olunuz ve çoğalı-NIZ.»2 

Bütün bu söylenenler olmuş ve insan hâkimiyet kazanmıştır. 

«Her yeşil bitkiyi et için verdim.»28 

Yapıldığı zaman dikkate alınacak olursa son derece hayret verici bir biyolojik gerçekle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu husus doğru olup bilimin söylediği ile de tam bir uyum halindedir. 

Bu sözün doğruluğu klorofilin bileşimi keşf edildikten ve her türlü hayatın ancak yeşil bitki ile mümkün oldugu ilmi olarak isbat edildikten sonra anlaşılmıştır. Karışıklık halinden insana ve onun hâkimiyetine doğru geliş sırası da böyledir, Acaba ilim şimdiye kadar anlatılan bu en kısa hikâye, dünyanın birkaç satırla anlatılan tarihi dolayısiyle gerçeğin kapısını aralayabilir mi? Geri kalan ayrıntılardan ibarettir. Mukaddes metinlerin yazarına, yani yüce Tanrı'ya biat etmeli, onun hikmeti karşısında hürmetle eğilmeli ve ilhamını kabul etmeliyiz. 

Artık bu tarzda ifade edilen şu sade gerçeğin karşısında mukaddes metinlerin tercemesinden doğan veya insanların bilâhare bu metinlerde yaptıkları değişiklikler sebebiyle ortaya çıkan ayrıntılar üzerinde bizim görüş ayrııklarına düşmemiz hiç te gereken ve yakışan bir şey degildir. Yine bunun gibi Allah'ın, evreni nasıl yarattığını veya bu yaratışı - kim bilir? - ne kadar müddet içinde bitirdiğini sormamız ve bunun üzerinde durmamız da lüzumlu değildir. Üzerinde durulacak nokta şu ki yukarıda söz konusu edilen gerçekler uzun asırları aşıp gelmiş ve yine de gerçekliklerini koruyabilmiştir.2 


27 Aynı eser, 1/28. 

28 Aynı eser, 1/30. 

29 «Eski Ahit» ve «Yeni Ahit: ten (Tevrat ve İncil) teşekkül eden «Kitab-ı Mukaddes: şüphe yok ki ilâhi bir kitaptır. Ne 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İlim ve din : 

Biz insanlar, bütün canlıların, bir temel hücreden evrimlenip geliştiğini açıklayan bir teori ortaya koyabiliriz. 
Fakat ilim bu sınırda durur. Yine biz yüksek düşünüş sahibi bilginlerin görüşlerine de katılabiliriz; onlar yürüttükleri yorucu çalışmalar sayesinde bize, maddi dünyanın fiziksel gerçekleri konusunda doğru bir fikir vermişlerdir. 
Fakat onların durdukları noktada bizim de durmamız Z0- runlu değildir. Çünkü onlar yürüttükleri bütün bu çalışmalar esnasında ulu Yaratıcı'nın elini görmemiş olabilirler. / 


Bilginler Allah'ın varlığını ne isbat edebilirler, ne de inkâr, Fakat onların her biri kendi iç bünyesinde duyum, 


var ki - yazarımız da itiraf ettiği gibi - «İnsanların bilâhare bu metinlerde yaptıkları değişiklikler sebebiyle» Kitab-ı Mukaddes asli hüviyetini kaybetmiş ve yüce Tanrının hikmeti, insanlığa, son bir kitap daha göndermeyi gerektirmiştir. Bugün elimizde bulunan Kitab-ı Mukaddes ile Kur'ân-ı Kerim karşılaştırıldığı takdirde birçok noktalarda yakınlık, benzerlik veya beraberlik göze çarpar. 
Konumuzu teşkil eden «yaratılış» mevzuunda da iki kitap arasında beraberlik vardır. 

Kur'ân, bilinmeyen çok uzak bir geçmişte, gezegenlerden birinin güneşe yaklaşık olarak geçmesi sonunda meydana gelen şiddetli parçalanmaya ve böylece «yer küresisnin İfezaya fırlatılışına işaret eder: «İnanmiyanlar bilmiyorlar mı ki göklerle yer bir kütle (gezegen) iken biz onlari birbirinden ayırarak parçaladık. Bilâhare her canlıyı sudan (veya protoplâzmadan) yarattık» (21/30—21. 
süre, 30. âyet). Yeryüzü henüz oluşmamış, hayat başlamamıştır. 
yerkürenin etrafını karanlık perdeleri halinde bir duman sarmıştır, bunlar henüz bulut tabakaları halinde bulunan okyanuslardır: «Bir zamanlar cansız, ıpıssız bulunan yerküresi onlar için bir ibret değil midir» (36/32). «Tanrının kudreti yeryüzünü yarattıktan sonra göğe yöneldi, gök (yerin etrafı) bir dumandan (veya gazdan) ibaretti: (41/11). Nihayet gaz tabakaları yağmur olarak yere inmiştir, yer soğumuştur, güneş ışınları yere aksetmiş, dünyanın dönüşü gece ile gündüzü meydana getirmiştir: «Allah göklere ve yere ışık verendir» (24/35) «O yüce Tanrıdır ki geceyi, gündüzü, güneşi ve ay'ı meydana getirmiştir, güneş ile ay'ın her biri bir yörüngede döner» (21/32 -33). Gökleri belirli bir süre 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akıl yürütme, hâfıza gibi güçlerin vatlığını hisseder, bunların hepsi ruh dediğimiz o varlıktan doğmaktadır. Bütün bilginler bilirler ki ilham denen şey maddeden gelmez. 
İlim, Allah'ın varlığı konusunda son sözü söylemeye, nihâi ve ebedi olarak son hükmü vermeye salahiyetli değildir. 

İnsanın, yaratılıştan bugüne kadar her zaman ve her yerde, kendisinden yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınmak ve ondan yardım dilemek ihtiyacını hissetmesi, onda din duygusunun yaratılıştan (fıtri) olduğunu gösterir. İlim de bunu kabul etmek mecburiyetindedir. İnsan, iyilik veya kötülük için hâriçteki bir kuvvetin varlığıyla ilgili olarak şuurunda herhangi bir şekil canlandırsa da canlandırmasa da önemli değildir. Üzerinde durulacak gerçek, daha doğrusu realitede var olan gerçek şudur ki insan Allah'ın varlığını kabul etmektedir. Dünya bilgilerinden haberdar olan bizlerin, geçmiş insanların veya bugün gerçeği bizim 


içinde yaratan Allah «dünya üzerinde yükselmiş gibi görünen gögü âdetâ kandillerle donattık» buyurur (41/12). 

Tanrının insanlığa gönderdiği ve başlangıçtan itibaren asliyetini korumuş bulunan son ilâhi Kitap Kur'ân-ı Kerimde «yaratılış» hakkında ilgi çekici daha başka âyetler de bulmaktayız. Meselâ dünyanın oluşumu sırasında tamamen su ile kaplanmış olması, yavaş yavaş dağların ve kara parçalarının ortaya çıkışı şöyle ifadelendirilmiştir: «O yüce Yaratıcı ki gökleri ve yeri altı günde (belirli bir süre içinde) yaratmıştır. Bir zamanlar onun hâkimiyeti su üzerinde bulunuyordu» (11/7). «Gökleri, görebildiğinize göre, direksiz yaratan, yere de sizi sarsmaması için ulu dağlar koyan, oraya her çeşit hayvan dağıtan yüce Allah!. (31/10). Yerküresinin oluşumunda meydana gelen ve bizi her gün yüzbine yakın göktaşından koruyan atroosfere de Kur'ânda şöyle temas edilir: «Biz gökyüzünü (dünya için) korunmuş bir tavan haline getirdik» (21/32). 

Buraya kadar sıraladığımız misalleri çoğaltmak mümkündür. 
Fakat bir dipnotu için fazlası elbette gereksizdir. Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere Kur'ânda «yaratılış» konusuyla ilgili 

parçalar (âyetler) bir yerde toplanmış değildir. Bunun sebebi, bunların, doğrudan doğruya «yaratılış» olayını anlatmayı gaye edinmeyişleri, bununla birlikte, hatta bu gayeden önce başka hedefler izlimiş olmalarıdır, sanırım. (Çevirenin notu.) 
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gördüğümüz gibi bilemiyen kimselerin az gelişmişliğine hakaret gözüyle bakmaya hakkımız yoktur. Aksine dünyanın çeşitli ülkelerinde Allah'ın varlığını araştırmak ve ona inanmak noktasında birleşen insanlığın bu durumu bizi hayrete sevk etmeli ve takdir duygularımızı harekete geçirmelidir. Allah ile münasebet halinde olduğunu hisseden, insanın ruhu değil midir? Yoksa sadece insana mahsus bu din duygusunun, kendisine ait diğer sıfatları gibi onun öz benliğinin bir parçasını teşkil ettiğini söylemekten mi çekiniyoruz? Doğrusu şu ki insanın içinde saklı bulunan inanma ihtiyacı, Tanrı inayetinin varlığına açık bir delildir. Bu da insanın o fevkalâde maddi aklından, onun idrak sahibi bir varlık olduğunu gösteren bu akıldan daha az önemli değildir. 

Hiçbir atomun veya molekülün herhangi bir fikri olmamıştır. Elemanların herhangi bir bileşiminden hiçbir zaman bir fikir doğmamıştır. Büyük bir ma'bed inşa etmiş bulunan bir tabiat kanunu da mevcut değildir. Fakat belirli canlılar, yani hayatın belirli fonksiyonlarına bağlı olarak meydana gelmiş bulunan canlılardır ki bir eser ortaya koymakta ve madde de bütün atomları ve molekülleriyle bu esere hizmet etmektedir. İşte dünyada gördügümüz fevkalâde eserlerin tümü bu iki şeyin, canlı varlıklarla maddenin mahsulüdür. O halde bu canlı varlık nedir? Atomlardan ve moleküllerden mi ibarettir? Evet Fakat yine soracağız: bu canlı varlık nedir? Kavranılmaz bir şey; her şeye hâkim olabilecek derecede maddenin çok üstünde olan bir şey; maddi olan ve evrenin yapı taşını teşkil eden her türlü varlıktan apayrı: görülmesi, tartılması ve ölçülmesi asla mümkün olmayacak derecede bambaşka bir şey; ve bildiğimize göre de kendisine hükmedecek kanunların mevcut olmadığı bir şey. Evet, «insanın ruhu ki onun kaderine hükmeden yegâne varlıkatır. 
Fakat ruh ta varlığının yüce kaynağı ile münasebet halinde olduğunu daima hisseder. Ruh, insan için öyle bir ahlâk kanunu koymuştur ki başka hiçbir hayvan bu kanuna ne mâliktir, ne de ihtiyaç hisseder. Şimdi bir kimse tutar da ruh denen bu varlığa - başka bir şey için değil sırf deney tüpleri içine koyup aslını öğrenemediği için - madde bileşimlerinin bir neticesi, derse... doğrusu sağlam delile dayanmayan asılsız bir söz söylemiş olur. Şüphe yok ki ruh var olan bir şeydir; o kendisini gösterir; eserleri, fedakârlıkları, maddeye hâkimiyeti ve özellikle fevkalâde gücü sayesinde, maddi olan insanı beşer zaaflarından ve günah bataklıklarından kurtararak Allah'ın iradesiyle yan. 
yana olacak bir seviyeye yükselterek varlığını hissettirir. 
İlâhi hikmet ve gayenin özü de bu olsa gerek. İnsanın gön-Tünde saklı bulunan, yüce varlıklarla ilgi kurma özleminin tefsiri bunda, ondaki din duygusunun izahı da bunda. İşte din budur! 

İlim, insanın, kendisinden yüce varlıklara karşı özlem duyduğunu kabul eder. Ne var ki o, çeşitli inanış ve mezheplerin içinde Allah'a yönelen yolların bulunduğunu görmekle beraber bunlarla ciddi bir şekilde uğraşmaz. İlmin tesbit ettiği ve bütün düşünürlerin de takdirle karşıladıgı bir husus da şudur; Allah'ın varlığı konusunda insanlar arasındaki genel inanış paha biçilmez bir değer taşır. 


İnsanın ahlâkan ilerleyişi ve vazife şuuruna erişi, bu iki yüce vasıf Allah'a inanışın ve sonsuzluğa bağlanışın eserlerindendir. Dindarlığın ileri derecelere ulaşması insarın ruhunu arıttığı gibi yine onu adım adım yüceltir ve nihayet Allah'ın huzurunda olduğunu hissettirir. İnsanın, içten gelen bir arzu ile Allah'a yalvarışı, ondan yardım dileyişi en tabii bir şeydir. En basit ve en sade bir dua hali onu Yaratıcı'sına yaklaştırır. 

Onur, asalet, yücelik, fazilet, ilham... ve ilâhi kabul 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edilen bütün vasıflar, ferdin tepkilerinden korkunç bir tepki olan ve insanı Allah'ın yerine koyan inançsızlıktan veya inkârdan doğmaz. 

İman olmasaydı medeniyet iflâs eder, dünyadaki düzen anarşiye döner, her türlü zâbıta ve tedbir boşa çıkar, kötülük bütün dünyayı sarardı. O halde Allah'ın varlığına olan inanışımızda, ona karşı sevgimizde ve insanlık kardeşliği fikrimizde sebat etmeliyiz. Çünkü bu durum bizi yüce Tanrı'ya yükseltecektir. Biz onun iradesini bildiğimiz kadarıyla yürütür ve yaratıkları oluşumuzun mes'ulyetini kavrayabilirsek ilâhi yardımına hak kazanmış oluruz. 

Ahiğki ilerleyişin mayası, insanı, hemcinsleriyle olan ilgilerini daha iyi anlamaya doğru ağır ağır, fakat şuuruna erdire erdire ilerletmektedir. Onun koyduğu ideal bir nokta vardır ki insanlık eninde sonunda oraya varacaktır. 

İnsanın yer küresi üzerinde bulunuş müddeti, sonsuzluğa nisbetle, çok kısa bir zaman sayılır. Onda şu anda görülen eksiklik, evrimi esnasında göze çarpan gelip geçici bir hadiseden başka bir şey değildir. İnsan, başlangıçtaki kimyasal oluşumdan nihayette varabileceği noktaya, tertemiz bir ruha doğrru durmadan evrimlenmektedir. 

Yüce ve aziz olan Yaratıcı, öyle inanıyoruz ki, ruhumuzun yükselişi için gerekli olan vaktı bize lütfedecektir. Ve biz insanlar ileriye doğru merhaleler aştıkça Allah'a daha içten dua edecek, daha samimi yalvaracağız; 


Tanrımız, bize, çizdiğin yüce hedef yolunda önderlik et! 

Bizi, insanlar olarak ruhlarımızın âhenkli olabileceği bir seviyeye yücelt! / 

Ruhi olgunluğa doğru yürüyen ilerleyişten bir parça olabilmek için bize kudret lütfet! 

Bizi, senin, sadece senin hizmetinde olacak hale getir, getir ki senin iradeni yürüten vasıtalar olalım! 

Hakikaten insan tek başına olamazmış! 
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Şüphesiz ki, yıldızların hareketiyle kalbin gizli hareketlerini idare eden aynı kanundur. Bir ucu sonsuz kâinata, öbür ucu Insanın kalbine dayanır. Yaradılışıyla yalnız yaşamayan insan, bu büyük 


âlemde bütünün bir parçasıdır. 
Müsbet ilim açısından; insan ve kainat üzerine bazı düşünceleri ihtiva eden bu eserin, bu konuda düşünmek isteyenlere yardımcı olacağı ümidindeyiz. 
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